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BOETEVIERING
Op woensdag 14 december om 19.30 uur is de Boeteviering, in de kerk,
als voorbereiding op het Kerstfeest.

BOETEVIERING
De Boeteviering speciaal voor gezinnen (maar iedereen is welkom) is op
vrijdag 16 december om 19.00 uur. Deze Boeteviering is in het Parochiecentrum.

KERSTAVOND
Zaterdag 24 december   19.00 uur  Spirit
    21.30 uur  Dionysiuskoor

HOOGFEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE HEER
Zondag 25 december   10.00 uur  Salt & Light
Koffie na de viering

TWEEDE KERSTDAG: H. STEFANUS
Maandag 26 december   10.00 uur  Salt & Light
Koffie na de viering

H. FAMILIE
Vrijdag 30 december   09.00 uur

WE LUIDEN 2022 UIT en 2023 IN

MARIA, MOEDER VAN GOD
Zaterdag 31 december   19.00 uur  Samenzang
Zondag 01 januari 2023   10.00 uur  Dionysiuskoor
Koffie na de viering

VIERINGEN ROND KERSTMIS
EN OUD EN NIEUW

2



EEN STER IN DE STAL
Het is december 1223 in Greccio (Italië). 
Een man leeft arm en klaagt dat de kerst-
viering in zijn stad overschaduwd wordt 
door materialisme. Hij wil iets dóen en 
verzamelt vrienden en wat vee en dat is 
de eerste kerststal ooit. Het blijkt voor 
veel mensen een ontroerende ervaring 
om zo het levende kerstgebeuren te 
zien en de kerststal verspreidt zich over 
heel de wereld. De naam van de man: 
Franciscus van Assisi.
Zo’n 600 jaar later beleefde in Frankrijk 
een priester eens zoveel vreugde bij het 
zien van de kerststal, dat hij een preek 
schreef over drie vormen van nederig-
heid, de kern van dit grote feest. De 
eerste vorm is dat God, hoog verheven 
boven hemel en aarde, mens werd om 
mens onder ons te zijn, God-met-ons. 
Hij werd in alles aan ons gelijk, behal-
ve in de zonde. De tweede vorm van 
nederigheid is dat God, almachtig, een 
hulpeloos Kindje werd en zijn leven toe-
vertrouwde aan de zorg van een man 
en vrouw, Jozef en Maria. En de derde 
vorm is: Gods beslis-
sing om zijn Zoon in 
stille armoede te la-
ten leven. De schrij-
ver van deze preek 
is de heilige Pastoor 
van Ars.
Als christenen vieren 
wij in deze dagen dit 
blijde feest en wij 
kunnen de heilige 
Franciscus van Assi-
si en de Pastoor van 
Ars als voorbeelden 
zien. Laten wij, net 
als Maria en Jozef, 
de herders en wij-

zen, dit Kind de eerste plaats geven in 
ons hart. Laten we naar de kerk gaan: 
het huis van God op aarde en daar, bij 
de grote stal, bidden. We kunnen God 
vragen ons te helpen zo nederig en 
eenvoudig te leven als zijn Zoon. Ne-
derige mensen zijn mensen van vrede! 
Zij stellen zichzelf op de laatste plaats 
en komen nop voor de eer van God en 
het welzijn van hun medemensen. Zo 
blij als mensen zich met Kerstmis kun-
nen voelen, zo blij zouden zij zich ook, 
ná Kerstmis, moeten voelen omdat zij 
Jezus in ons herkennen en ontmoeten. 
Onze gedachten en woorden, ons doen 
en laten, kúnnen zichtbaar maken, dat 
God lééft, van ons houdt, en ons iede-
re dag nabij is. Ik wens iedereen van 
harte een Zalig Kerstfeest: dat jullie het 
licht van de ster mogen zien en op jullie 
beurt ook voor anderen een lichtende 
ster mogen zijn. Dat is wat de mensen, 
jonger en ouder, nodig hebben: men-
sen, die voor anderen een licht zijn in de 
‘stal’ van deze toch wel donkere tijden.

 PASTOOR FRANK DOMEN 
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

In januari/februari doet onze Dionysius-
parochie weer mee aan de Actie Kerk-
balans. De voorbereidingen hiervoor 
zijn binnen onze parochie inmid-dels 
opgestart. Tijdens de actieperiode zul-
len we u, als parochianen, weer om een 
financiële bijdrage vragen, zodat we 
ook in 2023 kunnen doen waar we als 
kerk voor staan. Het thema van de actie 
is ‘Geef vandaag voor de kerk van mor-
gen’. Want ook in de toekomst willen we 
samen kerk-zijn en naar elkaar omzien, 
van betekenis zijn voor mensen die ver-
dieping en ontmoeting zoeken, voor 
mensen die welke hulp dan ook nodig 
hebben, en uitnodigend zijn voor jon-
ge mensen die hun leven nog voor zich 
hebben. Daarbij hebben we uw steun 

hard nodig. Want als kerk krijgen we 
geen subsidie. De financiële bijdragen 
van onze parochianen zijn noodzakelijk 
om te kunnen bestaan en vóórtbestaan. 
Vandaar dat we ieder jaar om een bijdra-
ge vragen. Tussen 14 en 28 januari zal 
de Actie Kerkbalans 2023 van start gaan. 
U ontvangt van ons begin februari, met 
Dionysius in Beeld, een begeleidende 
brief met acceptgiro van de uw en onze 
parochie met het verzoek om bij te dra-
gen. We hopen dat we weer op u mogen 
rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de 
Dionysiuskerk van waarde blijven en 
plannen maken voor de toekomst. Op 
naar de kerk van morgen!

DE ACT IE  KERKBALANS 2023 KOMT ERAAN
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Jazeker, u leest het goed, dit keer schrijf 
ik in mijn hoedanigheid als ex-penning-
meester. Conform het reglement van 
ons Bisdom wordt, na het verstrijken 
van drie maal een ambtstermijn van 4 
jaar, geen verlenging meer verleend.  
Na 12 jaar penningmeesterschap mag 
ik mijn verantwoordelijkheden overdra-
gen aan de nieuwe penningmeester. In 
mijn redactionele bijdrage van Dionysi-
us in Beeld van februari 2021 omschreef 
ik het uitgebreide pakket van werk-
zaamheden van de penningmeester. 
Dit vergt tijd en bovenal expertise. Als 
Dionysiusparochie mogen we ons ge-
lukkig prijzen, dat Carmelita Saverimut-
tu bereid is gevonden de spreekwoor-
delijke handschoen op te pakken. In de 
achter ons liggende maanden zijn de 
werkzaamheden step by step aan haar 
overgedragen en is Carmelita nu volle-

dig operationeel als eind-
verantwoordelijke voor de 
financiële zaken in de meest brede zin.  
De jaarrekening, evenals de automati-
sche incassovorderingen, worden on-
veranderd door Paul Lamers verzorgd. 
Tot slot, de eerlijkheid gebiedt mij te 
erkennen dat ik met enige weed neem 
van mijn werkzaamheden. Hierbij geldt 
ook het besef dat de jaren voorbij zijn 
gevlogen terwijl er zo ontzettend veel 
is gebeurd. Gelijktijdig ervaar ik, dat de 
overdracht van de werkzaamheden aan 
iemand als Carmelita, jong (wij schelen 
40 jaar!) en zeer deskundig, de transitie 
eenvoudig heeft gemaakt. Als advise-
rend parochiebestuurslid blijf ik voorlo-
pig bij het wel en wee van onze parochie 
nauw betrokken.

Egbert Klaassen (06 - 26 99 38 33)

Nu inmiddels enkele maanden geleden, 
heb ik de eer gehad om spreekwoorde-
lijk ‘het stokje’ over te nemen van Egbert 
Klaassen. Met veel enthousiasme heb 
ik ‘Ja’ gezegd, toen pastoor Frank mij 
overviel met de vraag of ik, als lid van 
het Parochiebestuur, penningmeester 
van onze parochie wilde worden. In 
alle eerlijkheid wist ik op dat moment 
niet hoeveel taken een penningmees-
ter mag en moet uitvoeren. Ik zie mijn 
benoeming als een eer om deze (finan-
ciële) werkzaamheden voor de Kerk en 
voor onze Lieve Heer te mogen doen. 
Graag stel ik me kort aan u voor. Ik ben 
35 jaar, geboren en gedeeltelijk geto-
gen in Sri-Lanka en woon ruim 25 jaar in 
Nederland. Hier heb ik een mooie kans 
gekregen om te studeren en een veilig 
bestaan op te bouwen, iets dat in mijn 

vaderland niet mogelijk bleek. In het 
dagelijks leven ben ik moeder en echt-
genote. Wij hebben twee prachtige jon-
gens, Jaycen (5) en Jeshua (2). Daarnaast 
werk ik als registeraccountant bij een 
accountantskantoor in Alkmaar. De af-
gelopen maanden heb ik als assistente 
van de zeer kundige en getalenteerde, 
nu ex-penningmeester, Egbert Klaas-
sen, veel ervaring mogen opdoen. De 
afzonderlijke onderdelen van de werk-
zaamheden zijn zeer divers en vergen 
steeds de juiste aandacht. Door mijn 
ervaring in het dagelijks leven, zie ik de 
invulling van de taken als penningmees-
ter van onze parochie met vertrouwen 
tegemoet. Over de financiële ontwikke-
lingen van onze parochie in deze dyna-
mische tijd hoop ik u binnenkort gede-
tailleerd te informeren.

VAN DE (EX-)  PENNINGMEESTER

VAN DE NIEUWE PENNINGMEESTER CARMELITA  SAVERIMUTTU
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DE KINDER KERSTSTAL
Dit jaar staat onze kinderkerststal niet in de kerk zelf, maar links in de hal van de 
kerk (achter de deur van de hoofdingang). Dus: de hele dag toegankelijk voor jong 
en oud(er). Eigenlijk is het geen kerststal, maar een heel kerstdorp! En een bijna 
levensgrote ezel heet iedereen welkom. Kaarsjes kunnen opgestoken worden in de 
Mariakapel (rechts) achter de hoofdingang. Heel mooi, toch, om een kaarsje op te 
steken bij Maria, de moeder van het Kerstkind.
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GEDOOPT
Op 30 juli zijn Eliana Antwanet Antonia de Jong (*07-04-2020) en James Michael 
Petrus de Jong (*12-11-2021) de Jong in onze kerk gedoopt. Adres: Weerelaan 141.

Op 28 augustus is Lisa Avani Stam gedoopt in onze kerk. Zij is geboren op 29-03-
2022 en woont met haar ouders, Michiel Stam en Neshanthini Louis, in Alkmaar: 
Bagijnenstraat 50.

Op 18 september is gedoopt Jake Oliver Petrus Tran. Hij is geboren op 20-08-2021 
en woont: Huygenhoekring 13. Ook gedoopt op 18 september is Ivy Lynn Theresa 
Tran. Zij is geboren op 03-10-2021 en woont: Zevenblad 4.

Op 1 oktober is Jaliena Maler Saverimuthu gedoopt. Zij is geboren op 19-06-1922 
en woont: Krusemanlaan 82.

Op 16 oktober zijn gedoopt: Maliha Guneswaran (*11-02-202) en haar broertje 
Chanthiran Guneswaran (*27-10-2021). Adres: Tritonlaan 29.

Op 23 oktober is Anais Nicole Puscasu gedoopt. Zij is op 09-08-2022 geboren en 
woont in Oudorp: Westerstraat 31
Tomáš Peter Koleòák is geboren op 23-04-2022 en gedoopt op 30 oktober. Hij 
woont: De Wetering 15 in Schagen.

Javi Simon Berndt (kleinzoon van Peter en Trudy Zaat) is op 14-06-2022 geboren en 
gedoopt op 6 november. Adres: Gerard Douplantsoen 69.
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FEEST
Op 20 november hebben Jan en Riet Borst-de Vries hun 60-jarig huwelijks-jubileum 
gevierd in onze kerk. Adres: Weidemolen 56.
Op 20 november zijn ook twee koorleden gehuldigd. Piet Eeken zingt al 50 jaar en 
Bets Dudink-Mulder 25 jaar bij ons Dionysiuskoor.

VAN ONS ZIJN HEENGEGAAN
Bets Kruijer-Kenter is geboren op 13-03-1929, weduwe van Jaap Kruijer, en overle-
den op 29 augustus. Zij woonde de laatste tijd in De Trambaan in Nieuwe Niedorp. 
De uitvaartviering in onze kerk was op 5 september en de begrafenis vond plaats 
op het kerkhof aan de Krusemanlaan.

Ria Louter-Bruin is geboren op 03-06-1926 en overleden op 1 september. Zij was 
weduwe van Jaap Louter en woonde lange tijd: Van Duivenvoordestraat 8. De laat-
ste jaren verbleef zij in Zuyder Waert. De uitvaart in onze kerk was op 6 september 
en de begrafenis op ons eigen kerkhof.

Paul Alwart (*22-10-1934) is overleden op 6 september 2022. Hij was ge-trouwd 
met Martha Alwart-Lie-akwie en woonde: Spirealaan 15. De afscheidsviering in de 
Waerdse Landen was op 13 september.

Marcel Quax (Zuiderlicht 393) is geboren 
op 05-01-1963 en overleden op 22 sep-
tember. De uitvaartdienst in onze kerk 
was op 30 september en de begrafenis 
aansluitend op ons eigen kerkhof. Mar-
cel was in het verleden lid van motorclub 
Satudarah. Maar hij meldde dat hij graag 
gedoopt worden. Op 15 december 2019 
is dat gebeurd en in de loop van de leven-
stijd die hem nog restte, is hij geregeld 
bezocht door Jannie Ligthart en Pastoor 
Frank. Marcel heeft zijn Eerste heilige 
Communie nog gedaan en het Sacrament 
van het Vormsel en het Sacrament van de 
Zieken ontvangen. Marcel heeft dus een 
menigte zusters en broeders in het geloof 
gekregen, maar ook de broeders van Sa-
tudarah waren in grote getale naar onze 
kerk gekomen om afscheid van hem te 
nemen.

Rika Mooij-Sinnige is geboren op 29-07-1933 en overleden op 6 oktober. Zij was 
weduwe van Nicolaas Johannes Mooij en woonde: Tamarixplantsoen 11. De uit-
vaartdienst in onze kerk was op 11 oktober, waarna de crematieplechtigheid in 
de Waerdse Landen volgde. De urn wordt bijgezet in het familie-urnengraf op ons 
eigen kerkhof.
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Aat Scholten-Kruijer, weduwe van Piet Scholten, is geboren op 12-09-1929 en over-
leden op 13 oktober. Zij woonde al langer in Westerhout in Alkmaar. De uitvaart-
dienst in onze kerk was op 15 oktober en de begrafenis in het familiegraf op ons 
eigen kerkhof.

Erzsi van der Aar-Demeter is geboren op 06-11-1943 en overleden op 28 oktober. 
De laatste tijd woonde Erzsi in het Icarushuis, Callistolaan 2. De uitvaartdienst in 
onze kerk was op 3 november en aansluitend was de begrafenis op ons eigen kerk-
hof.

Dora Tamis-Magielsen, geboren op 07-05-1935, is overleden op 13 november. Zij 
was weduwe van Cornelis Magielsen en haar adres was: Van Reedestraat 6. De 
uitvaartdienst in de Waerdse Landen was op 19 november.

Gerard Groot (* 01-06-1947) is overleden op 19 november. Hij was ge-trouwd met 
Truus Groot-Molenaar en woonde: Albast 11. Het afscheid in de Waerdse Landen 
was op vrijdag 25 november.

Deze (Kerk)familieberichten zijn gemaakt op 26 november 2022
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DE KERSTSTER
Op 24 december wordt in Mexico de 
Kerstnacht, Noche Buena, gevierd. Het 
was een vaste gewoonte, dat iedereen 
dan naar de stal in de kerk ging en daar 
iets aanbood aan Jezus, Maria en Jozef. 
Maar Pablo en Maria hadden niets om 
te geven. Hun ouders waren arm en 
hadden de grootste moeite om hun kin-
deren dagelijks voldoende eten te ge-
ven. “Wat zullen de anderen zeggen als 
we met lege handen bij de stal komen?”-
vroeg Pablo. Maria antwoordde: “We 
blijven gewoon achter in de kerk staan, 
dan vallen we minder op”. Langs de weg 
door de velden naar de kerk groeiden 
veel planten. “Zullen we dan maar zo’n 
plantje meenemen?” vroeg Pablo. Dat 
vond zijn zus een goed idee en hij koos 
de mooiste uit. Toen ze met hun plant in 

de kerk naar de stal liepen, vroegen 
enkele aanwezigen zich zachtjes af: 
“Hebben die kinderen niets iets beters 
te geven?” Maar toen Pablo en Maria de 
plant in de kerststal zetten, werd de bla-
deren opeens prachtig rood van kleur. 
(En sommige mensen werd rood van 
schaamte!) Dit is de geschiedenis van 
de plant, die ‘kerstster’ heet.
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“Bent u met Kerstmis hier, als ik vragen mag?” vroeg de pastoor. Het was de dorps-
pastoor een eer en genoegen, dat de beroemde musicus in zijn dorp een huis had 
gekocht om tot rust te komen. Even weg van het jachtige leven in de concertzalen 
van Parijs. “Blijft u met Kerstmis hier?” Ja, de beroemde musicus was van plan de 
kerstdagen in het dorp door te brengen. “Mag ik u dan uitnodigen voor onze Kerst-
cantate? Ja, dat klinkt heel duur, Kerstcantate. Wij zijn natuurlijk maar amateurs. 
Ons koor is niet meer dan een gewoon boerenkoortje, dat begrijpt u wel. En het 
orgel is al even gammel als de organist. Zelf ben ik ook geen echte dirigent, maar 
goed, we doen ons best. En ik stel er prijs op uw vakkundig oordeel te mogen ver-
nemen.”

Het werd Kerstmis. De grote musicus kwam. De pastoor was nog zenuwachtiger 
dan anders. De organist en het koor deden hun uiterste best en iedereen was het 
erover eens dat de Cantate dit jaar nog schoner had geklonken dan vorig jaar. Na 
afloop nodigde de pastoor zijn hoge gast uit op de pastorie, hij had zijn beste fles 
wijn uit de kelder gehaald. “En?” vroeg hij gespannen, nadat hij de glazen had inge-
schonken. “Heel goed,” zei de musicus uit Parijs. “Werkelijk heel goed. Ik bedoel de 
wijn.” “En de cantate?” “Niet goed,” zei de man uit Parijs. “ U doet uw werk zonder 
twijfel met toewijding, maar als ik eerlijk ben: de toon is niet zuiver, de stemmen 
zitten niet goed bij elkaar, de tekst is onverstaanbaar, de inzetten zijn aarzelend, 
het forte is te hard, het pianissimo te zacht, de tempi zijn niet constant. Het spijt mij 
dat ik u dit zeggen moet, maar u vroeg mij ernaar.”

Kerst
Cantate
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Aangeslagen sloeg de pastoor zijn ogen neer en tuurde in zijn glas. “Het is goed dat 
u het mij eerlijk zegt. Ik ben ook geen vakman. Ik ben maar een gewone dorpspas-
toor. Ik kan noten lezen en een beetje de maat slaan, maar dat is dan ook alles. Ik 
ben wel blij dat u zei, dat wij ons werk met toewijding doen. Dat hoorde u er dus 
wel in?” “Ja, zeker,” zei de musicus uit Parijs, “met toewijding, alleen vals. Maar laat 
ik ophouden met mijn kritiek, liever doe ik u een voorstel. Ik heb zojuist van mijn 
dokter gehoord, dat ik kalmer moet aandoen, zodat ik voor langere tijd hier zal 
vertoeven. Kan ik u misschien van dienst zijn door volgend jaar Kerstmis de directie 
van uw koor over te nemen?”

En zo geschiedde. De grote musicus begon al in september aan met de repetities. 
De slechtste stemmen gooide hij eruit. Een kennis uit Parijs lapte het orgel op en 
bracht de organist van het dorp de eerste beginselen bij van behoorlijk orgelspe-
len. 
En toen het Kerstmis werd, waren de verwachtingen dan ook hooggespannen. De 
pastoor zat wat onwennig in de kerk, tussen zijn parochianen in. Vijftien jaar lang 
had hij voor zijn geliefd koor achter die lessenaar gestaan, nu stond de grote musi-
cus daar. Met een gebaar dat de routinier verraadde, verhief de dirigent uit Parijs 
zijn slanke handen, het koor zette als één man in, en zuiverder dan ooit klonk de 
muziek door de gewelven. Zo had de Kerstcantate nog nooit geklonken. Toch was 
er iets ... maar de pastoor wist niet wat. “En?” vroeg de musicus. Net als een jaar 
geleden waren zij, voor een goed glas wijn, samengekomen in de pastorie. “En?” 
“Heel mooi, heel mooi. Ik weet niet hoe ik u kan bedanken. Woonde u maar altijd in 
ons dorp, dan kon u jaarlijks de Kerstcantate dirigeren!”
Die nacht kon de pastoor niet in slaap komen, hij wist niet waarom. Hij zei nogmaals 
zijn avondgebed, maar dat hielp niet. Hij lag maar in het donker te staren. Plotse-
ling werd aan zijn voeteneind een zacht schijnsel zichtbaar. De pastoor schrok: hij 
zag een engel. Hij vreesde met grote vreze. Maar de engel zei: “Vrees niet, meneer 
pastoor, ik ben uit de hemel neergedaald om te zien hoe het met u is. Al vijftien jaar 
lang verheugen wij ons in de hemel op uw Kerstcantate, maar nu laat de Eeuwige 
vragen waarom de muziek dit jaar is uitgebleven? Wij hebben niets gehoord.”
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I N  1 9 4 3  B L E E F  H E T  S T I L  M E T  K E R S T M I S  . . .

UIT  HET  ARCHIEF
HENK EN T IN IE  KAUW-LAURENT

In deze dagen zullen alle kerkklokken 
weer luiden om de diensten aan te 
kondigen in de Adventstijd en voor de 
heilige Missen op kerstavond en kerst-
morgen. Hoe anders is dat geweest in 
dezelfde periode van het oorlogsjaar 
1943. Het was stil tijdens Kerstmis: de 
klokken van de Heerhugowaardse ker-
ken luidden niet. Tijdens het werk in het 
Dionysiusarchief vonden we een prach-
tige originele foto met Pastoor Charles 
F.J.M. de Meulder, staande tussen drie 
luidklokken van onze oude Sint-Dionysi-
uskerk. De oudere generatie herinnert 
zich de oude Dionysiuskerk nog, ge-
bouwd in 1869 en afgebroken in 1964. 
Maar terug naar de foto, nieuwsgierig 
geworden hoe deze foto zo gemaakt 
kon worden, hebben we gezocht in het 
parochie-archief. Daar, in het boek met 
de notulen van de parochievergadering 
van 11 februari 1943, staat het volgen-
de letterlijk (Nederlandse taal jaren ‘40) 
geschreven: “Van het wegnemen der 
drie luidklokken in onze kerktoren is 
een protocol opgesteld geteekend door 

voorz. en secr. v/h Kerkbestuur, alsme-
de een tweede dat moet geteekend wor-
den door de uitvoerder van dat werk, 
door den Duitsche instantie aangesteld. 
De klokken zijn genaamd: 1e: ‘St. Diony-
sius’ (diameter 101 cm., hoogte 1,01 m., 
gewicht 640 Kg); 2e: ‘St. Joannes Bap-
tista’ (diameter 80 cm., hoogte 0,80 m., 
gewicht 350 Kg); 3e: ‘Margaretha Virgo 
Martyr’ (diameter 67 cm., hoogte 0,67 
m., gewicht 210 Kg). Margaretha Virgo 
Martyr betekent: Margaretha Maagd 
Martelares. Bijna zes weken na de ver-
gadering werden de klokken in de toren 
gedemonteerd, uit de toren getakeld en 
meegenomen, dat moet 23 of 24 maart 
1943 zijn geweest. De grote klokkenroof 
in heel Nederland vond plaats op gezag 
van de bezetter. De klokken werden ver-
volgens getransporteerd en opgeslagen 
in verschillende verzamelplaatsen, zo-
als Leerdam en Giethoorn, van daar per 
schip naar Hamburg. Daar werden de 
klokken uit elkaar gehaald, gesorteerd 
en omgesmolten voor de Duitse oor-
logsindustrie. Wordt vervolgd.
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S I N T E R K L A A S

Als echtgenoot van een Indonesische 
vrouw kom ik regelmatig in haar vader-
land. Al meer dan 30 jaar. Ik zie dat som-
mige tradities niet veranderen en daar 
heb ik regelmatig mee te maken. Mijn 
schoonfamilie woont in Noord-Sulawesi, 
het voormalige Celebes. Dit gebied is al-
tijd Nederlands georiënteerd geweest 
en heeft ook de grootste christelijke 
gemeenschap. Een van de tradities die 
daarmee samenhangt, is Sinterklaas. 
Ik was daar ooit halverwege december 
voor het eerst. Er kwam nog niet vaak 
een blanke in de stad, dus ik had niet al-
leen veel bekijks, maar men had ook het 
idee dat ik de goedheiligman zelve was. 
Een neefje was bang voor me en het 
kostte een hele dag om hem duidelijk te 
maken dat ik toch echt geen Sinterklaas 
ben. De volgende dag betrapte hij me 
met een gezicht vol scheerschuim voor 
de spiegel! Pas bij het volgende bezoek, 
anderhalf jaar later, is het weer goed 
gekomen. Als blanke had ik enige al da 
niet gewenste privileges. De pastoor 
vond het leuk om mijn vrouw en mij een 
deel van het eiland te laten zien. Het 
werd een rondrit om een meer. Fan-
tastisch landschap en in elk dorp vrien-
delijke mensen, die naar me zwaaiden. 
Pas een paar dorpen verder begreep 
ik het enthousiasme. Wij passeerden 
een man met plukken watten op kin en 
wangen en een oud tafelkleed om. Hij 
werd vergezeld van een paar zwart ge-
maakte medewerkers, die met een roe 
achter kinderen aanliepen. Wij hadden 
Sinterklaas ingehaald. In de volgende 
dorpen was het enthousiasme nog gro-

ter, helaas kon ik niet meer doen dan 
vriendelijk terugzwaaien, want ik was 
tenslotte niet degene op wie zij stonden 
te wachten. In eerste instantie leek het 
mij vreemd dat in Indonesië Sinterklaas 
zo laat werd gevierd, maar de grote kin-
dervriend kan natuurlijk niet tegelijker-
tijd in Nederland én Indonesië zijn. Nog 
steeds komen niet veel blanken in de 
stad, ik trek nog steeds bekijks. Mijn 
gelijkenis met de goedheiligman wordt 

nog steeds door moeders uitgebuit. 
Helaas is hij niet de kindervriend, die 
wij in Nederland kennen. Pas op voor 
Sinterklaas! Jammer, want mijn kinde-
ren zijn ook klein geweest en ik begrijp 
dat het niet altijd leuk is om op je kleine 
broertje te moeten passen. Het kost wat 
moeite om niet de boeman te zijn, maar 
sinds ik weet wat mijn rol is, lukt het me 
steeds beter. Laatst moest mijn vrouw 
Sinterklaas de groeten doen van een 
paar kinderen uit de buurt.

S interk laas  i s  weer  ver t rokken ,  maar  h i j  b l i j f t  re i zen ,  zoa ls  b l i j k t  u i t  onders taand ar t ike l 
van  onze  correspondent  terug  u i t  Indones ië .

S IMON VAN DER GULIK
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Iedereen heeft al een geschiedenis vóór zijn geboorte. Zo ook Jezus, Zoon van God, van wie 
we binnenkort de verjaardag vieren. Hij heeft de interessantste, rijkste, wetenschappelijk-
ste, meest onvoorstelbare vóórgeschiedenis, op ‘verborgen wijze verpakt’ (als een kerst-
geschenk) in de eerste regels van onze Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de almachtige 
Vader, Schepper van hemel en aarde.

Tegenwoordig horen we mensen vaak zeggen: “Ik geloof wel dat er iets is”. Iets ...? 
Wij geloven in God. Hij is niet iets, maar Iemand. We kunnen niet echt bewijzen dat 
God bestaat. En we kunnen Hem ook niet begrijpen, want God is veel groter dan 
ons verstand. Maar we kunnen wel, als we geloven en zelfs als we ‘alleen maar’ 
goed nadenken, zeker weten dat Hij bestaat. Kijk maar eens naar de zon, maan, 
sterren, planeten en melkwegstelsels: welke super-knappe geleerde kan een heelal 
maken? Of námaken?! Kan een mens zwaartekracht maken? Of een brein, smaak-
papillen, een oor met 15.000 trilhaartjes?! Maar ... misschien is er wel een soort 
oerknal, een ontploffing, geweest waardoor alles is ontstaan? Maar wát is er dan 
ontploft? Wie heeft gemaakt wat ontploft is? De enige logische verklaring is: Ie-
mand was aanwezig vóór alles begonnen is. Die Iemand heeft alles voor het eerst 
in beweging gebracht. En dat, als we goed nadenken, kan alleen maar God zijn. 
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Wat kunnen we over God zeggen als we ons gezonde 
verstand gebruiken? God heeft geen begin en geen 
einde. God is de Maker van alles, geen maaksel. Want 
wie zou God gemaakt, geschapen kunnen hebben? Hij 
is één groot mysterie: God is niet gemaakt, niet gebo-
ren, Hij wordt niet ouder en Hij gaat ook niet dood, 
want Hij ís leven en gééft leven aan mensen, dieren 
en al wat groeit en bloeit. Hij is overal en altijd: in de 
eeuwen der eeuwen. Wij roepen: “Ik ben er!” Of: “Ik 
ben in Heerhugowaard”. Of: “Ik ben niet thuis. Ik ben 
er om tien uur”. Maar God sprak eens met Mozes in 
de woestijn en deze vroeg aan God: “Hoe is uw Naam? 
Wat moet ik tegen de mensen zeggen als zij naar 
uw Naam vragen?“ En God antwoordde: “Mijn Naam 
is: Ik ben die ís”. God ís !!! God zei niet tegen Mozes: 
“Ik ben ér”. Of: “Ik ben hier of daar”. Hij zei ook niet: 
“Ik ben er altijd”. Nee, het is heel eenvoudig: God ís!  

Het is Jezus, de Zoon van God, die ons heeft geleerd 
dat God een Vader is. Hij zei: “Als jullie bidden, ga dan 
in jullie binnenkamer en bid tot jullie Vader die in het 
verborgene is”. Hij zei: “Bemin je vijanden opdat jullie 
kinderen zijn van jullie Vader in de hemel” En: “Wees 
volmaakt zoals jullie Vader in de hemel volmaakt is”. 
En ook natuurlijk: “Onze Vader die in de hemel zijt ... 
“. God is, volgens onze Geloofsbelijdenis ook een al-
machtige Vader. Almachtig zijn, betekent: alles kun-
nen! Maria vroeg aan de engel Gabriël: “Hoe kan dit 
geschieden (zwanger worden en een zoon ter 
wereld brengen) daar ik geen omgang heb 
met een man?” En Gabriël lichtte Maria in: over de 
heilige Geest die over haar zou komen en over de 
kracht van de Allerhoogste die haar zou overscha-
duwen. “Want”, besloot de engel Gabriël, “voor God 
is niets onmogelijk”. En ook Jezus zelf verklaarde dat 
voor God niets onmogelijk is.
Toen een rijke jongeman Hem wilde volgen en Jezus 
hem vroeg eerst zijn bezit te verkopen, het geld aan de 
armen te geven en dan terug te komen, ging de
rijke jongeman bedroefd heen: dat was té moeilijk. En 
dan waarschuwt Jezus zijn leerlingen: “Voor een ka-
meel is het gemakkelijker door het oog van een naald 
te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te ko-
men”. De leerlingen waren verbijsterd: “Wie kan er nu 
eigenlijk gered worden?” vroegen ze. Jezus antwoord-
de: “Dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor 
God is alles mogelijk”.
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Steeds als God iets schiep, zei Hij: “Er 
moet ... licht zijn, een uitspansel, zee, 
land, zon en maan en sterren, vogels en 
vissen, bomen en bloemen en dieren”. 
God sprák en het gebeurde: het was 
licht en God zag dat het licht goed was. 
Zo ging het gedurende zes dagen (dat 
hoeven we niet letterlijk te nemen). Zo 
werd de zee zee, en het land land, zon 
en de maan en sterren werden nacht-
lampen, de vogels en vissen, bomen en 
bloemen werden zichtbaar en dieren 
(apen bijvoorbeeld) kwamen te voor-
schijn door Gods wil en woord. En God 
zag steeds, staat in de Bijbel, dat het 
goed was wat Hij geschapen had. God 
heeft, zeker weten, groei- en ontwikke-
lingsmogelijkheden in zijn schepping 
gelegd: evolutie heet dat verschijnsel; 
een zekere evolutie hoeft helemaal niet 
in strijd te zijn met ons geloof.
Maar de schepping van de mens is wel 
heel bijzonder. God zei niet: “Er moet 
een mens zijn!” Nee, Hij zei: “Nu gaan 
Wij de mens maken, als beeld van Ons, 
op Ons gelijkend”. En dan staat geschre-
ven: ‘En God schiep de mens als zijn 
beeld, als beeld van God schiep Hij hem; 
man en vrouw schiep Hij hen’. De mens 
is dus een hele bijzondere schepping: 
Gods mooiste kunstwerk. 
De mens heeft een ge-
weten, hij kan denken, 
heeft een verstand, hij 
kan bidden, dankbaar 
zijn, lachen, een ander 
liefhebben en barmhar-
tigheid betonen. Alle-
maal eigenschappen die 
God de mens persoonlijk 
heeft ingeademd. Eigen-
schappen die niets met 
evolutie te maken heb-
ben. De mens kan ook 
scheppen, uitvinden. 
Ook daarin lijkt hij op 

God. Maar ... hij kan niet, zoals God, uit 
het niets íets scheppen: de mens heeft 
materialen nodig om iets te maken.De 
man en de vrouw hebben vele moge-
lijkheden en talenten, die dieren niet 
hebben: dieren hebben een instinct, 
ze zijn grotendeels geprogrammeerd. 
Maar de mens heeft, als enig schepsel, 
een vrije wil! Hij kan kiezen: het goede 
doen of het kwade. Hij kan vrede ma-
ken en bewaren, maar ook een oorlog 
beginnen. Hij kan kiezen voor zijn eigen 
geluk of het geluk van anderen laten 
vóórgaan. Kiezen om samen te werken 
of tegen te werken. En indien de mens 
een verkeerde keuze maakt en, bijvoor-
beeld, doodt, steelt, liegt, of ontrouw 
is, máákt hij vele medemensen onge-
lukkig. Zo is de mens verantwoordelijk 
voor het geluk van anderen, voor een 
goed klimaat en ook voor de heelheid 
van de schepping. 

Nog even terug naar de zogenoemde 
zesde dag van de schepping. De eer-
ste mensen, we kennen ze als Adam en 
Eva, waren de koning te rijk in het para-
dijs. Ze wandelden in Gods tegenwoor-
digheid, spraken met Hem en niets ont-
brak hen. Er was slechts één regel: van 

de vruchten van de boom 
van kennis van goed en 
kwaad (het was géén ap-
pelboom!) mocht de mens 
niet eten. Die boom moest 
de mens herinneren aan 
zijn grenzen: lichamelijke, 
morele en godsdienstige 
grenzen. Die boom her-
innert de mens eraan dat 
niet híj uitmaakt wat goed 
en kwaad is, maar God. 
Tegenwoordig horen we 
mensen vaak zeggen: “Dat 
maak ik zelf wel uit”. De 
ongehoorzaamheid van 
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het eerste mensenpaar, die toch van de 
boom van kennis van goed en kwaad 
hebben gegeten, heeft met onmiddel-
lijke ingang, overgrote gevolgen gehad: 
vanaf het moment van die verkeerde 
keuze kost het pijn en moeite om in 
Gods tegenwoordigheid te wandelen. 
En juist daarom staan de menselijke 
verhoudingen en onze relatie met de 
wereld en de natuur onder zware druk. 
Maar God laat de mens niet in de steek. 

Hij blijft de mens trouw. En Hij bekleedt 
de mens met zijn barmhartigheid. Hij 
zendt een Redder en Verlosser: Jezus 
zijn Zoon ... die de weg wijst naar een 
eeuwig gelukkig leven in de hemel. Híj, 
binnenkort vieren we zijn geboorte, is 
voor óns geboren, aan het kruis gestor-
ven, én verrezen. Ja, ik geloof in God, de 
almachtige Vader, Schepper van hemel 
en aarde.

W E I N I G  J O N G E R E N  I N  D E
K A T H O L I E K E  K E R K ?

Maar deze twee (en anderen) wel

“Hoewel ik niet uit een kerkelijk gezin kom, geloofde ik wel in God. Dat ging vanzelf, 
of door de Heilige Geest zoals we in de Kerk zeggen. Op vakantie gingen we weleens 
naar een Katholieke Kerk en dat vond ik erg mooi. Daarnaast miste ik een soort diep-
gang in mijn leven. Ik worstelde met herkenbare thema’s: korte relaties, gebrek aan 
uitdaging op school en opkomende maatschappelijke opvattingen waarmee ik het 
niet eens was. Daarom wilde ik me graag meer verdiepen in het geloof en sloot me 
aan bij een lokale hervormde kerk. Dat was een degelijke, conservatieve gemeente. Ik 
vond de preken en de psalmen uit de berijming van 1773 schitterend. Toch ontbrak 
er voor mij iets: de verering van Maria en de 
heiligen, de iconen, de relieken, de mystiek. 
Voor mij waren deze tradities altijd een on-
misbaar aspect van mijn geloofservaringen. 
Toen besloot ik naar de Rooms-Katholieke 
Kerk te gaan. Voor mij is dat de ware verdedi-
ger en vertegenwoordiger van de christelijke 
traditie.

(Utrecht) Timothy Westra (20)

“Ik was fel atheïst en behoorlijk kritisch over 
het geloof. Dat kwam vooral door vooroorde-
len, bijvoorbeeld door claims van gelovigen 
over de schep-ping van de aarde. Daar kon 
ik weinig mee. Ik wilde wel meer over het ge-
loof weten en daarom ging ik in 2016 de Bijbel 
lezen.
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Een jaar later besloot ik een klooster te bezoeken. Wat gebeurde achter die dikke 
kloostermuren? In het klooster ontmoette ik broeders en zusters, fijne mensen. 
In de jaren daarna ben ik een paar keer een weekend naar het klooster ge-
gaan voor een retraite. Tijdens de coronatijd ben ik verliefd geworden op 
het klooster, toen ben ik de vieringen vaker gaan bezoeken. Voor mij 
voelt de Kerk als thuiskomen, een plek waar ik mezelf kan zijn en 
me fijn voel. Ik denk dat ik me zo thuis voel omdat in de kerk 
alle zintuigen worden aangesproken: je ziet, hoort, ruikt en 
proeft tijdens een viering. Dat maakt het voor mij anders 
dan protestantse kerken, waar ik in mijn zoektocht 
ook ben geweest. Daar hoorde ik heel aardige pre-
ken, toch voelde ik me nooit helemaal thuis. De 
eucharistie is voor mij het hoogtepunt van de 
week. Ik ervaar dan een diep geluk: samen 
sta je stil bij het Lichaam van Christus. 
De Kerk wekt bij mij ook nieuwsgierig-
heid. Ik snap nog lang niet waarom er 
op bepaalde momenten opeens wierook is, 
bijvoorbeeld. De eerste keren dat ik familie en 
vrienden vertelde, dat ik tot geloof was gekomen, 
voelde het als uit de kast komen. Maar de reacties waren 
juist positief. Sommige vrienden vinden het leuk om af en 
toe mee te gaan. In de kerk ben ik een van de weinige jongeren. 
Gelukkig ga ik samen met een studievriend. Het zou natuurlijk fijn 
zijn als er meer jongeren komen, maar ik merk ook dat leeftijd geen gro-
te rol speelt in de kerk. Uiteindelijk zijn we allemaal broeders en zusters in 
Christus.’

(Arnhem) Jesse Reith (28)
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K E R S T  I N  D E N E M A R K E N
 ‘ S  LANDS WI JS  ‘ S  LANDS EER

Een dag van tevoren: zet een pan met dikke bodem 
op het fornuis, de kookplaat. Voeg de rijst toe en 
een beetje melk, verhit de pan, laat de rijst de melk 
absorberen, roeren met een houten lepel. Dan de 
overige melk toevoe-gen, 1 eetlepel suiker, het va-
nillestokje, de vanillesuiker, en rasp de citroenschil 
er door heen. Alles zachtjes laten doorkoken. Roer 
af en toe goed met de houten lepel, zodat de pap 
niet aanbrandt. Als de pap voldoende ingedikt is, de 
pan van het vuur halen en de rijstepap in een glazen 
schaal gieten. Vervolgens, afgekoeld, een nacht in 
de koelkast plaatsen. De amandelen ontvellen. Tip: 
doe de amandelen in een schaaltje met wat water, 

15 seconden in de magnetron, dan kan het velletje 
zo verwijderd worden. De amandelen met een groot 
mes in kleine stukjes hakken. Let op: laat één aman-
del heel! Klop de slagroom stijf en voeg naar smaak 
een beetje suiker toe: 2-3 eetlepels. Haal de pap uit 
de koelkast en lepel de slagroom erdoorheen, ook 
de gehakte amandelen en de hele amandel toevoe-
gen De kersen op sap verwarmen in een pan en een 
velletje gelatine toevoegen. Vul de dessert-schaaltjes 
met de rijstepap en verdeel de warme kersen over 
de pap. Traditie in Denemarken is, dat degene die 
de hele amandel aantreft in zijn dessert een klein ca-
deautje ontvangt.

MARGOT VAN DER KEMP
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RIS  A  L ’AMANDE

190 GRAM PAPRI JST
3  EETLEPELS  SUIKER

3 THEELEPELS VANILLESUIKER 
1  VANILLESTOKJE

50 GRAM AMANDELEN
1 C ITROEN

1 L ITER VOLLE MELK
1 POT KERSEN OP SAP 

ZONDER P IT 
1  VELLET JE  GELAT INE

250 ML SLAGROOM

In onderstaand verhaal wil ik jullie meenemen naar onze belevenissen rondom de 
Kerst in de periode, dat wij in Denemarken hebben gewoond. In Denemarken is Kerst 
heel erg belangrijk en kent een eeuwenoude traditie die nog steeds in stand wordt ge-
houden. Ze vieren geen Sinterklaas en begin november zie je overal de kerstversiering 
al verschijnen, de vele sfeervolle lichtjes worden ontstoken en iedereen komt al in de 
stemming voor het grote feest. Het Park Tivoli in Kopenhagen wordt omgetoverd in 
kerstsfeer, ongelooflijk hoeveel lampjes en kerstversiering te zien zijn. 
Zo gingen wij ook op bezoek bij de kerstman met onze twee zonen, destijds zes en 
acht jaar oud. Ze mochten bij de kerstman komen, die in de arrenslee zat en getrokken 
werd door twee rendieren. Een prachtig plaatje: twee verlegen Hollandse jongens die 
voor het eerst op bezoek gaan bij de kerstman. Deze maakte een praatje met de jon-

gens en vroeg vervolgens wat zij op hun verlanglijstje 
hadden staan. “Helemaal niets”, antwoordden ze in 
koor, “wij krijgen helemaal geen cadeaus met Kerst”. 
De Kerstman keek ons, ouders, een beetje vreemd 
aan, rondde het gesprek af en ging vervolgens verder 
met de volgende kinderen, die al te wachten stonden. 
Gelukkig voor de jongens vierden wij nog gewoon Sin-
terklaas in Nederland.
Bij veel bedrijven, verenigingen en scholen wordt een 
speciale kerstlunch gehouden, de zogenaamde Ju-
lefrokosten. Het is goed om te zien dat iedereen wordt 
uitgenodigd, zowel Denen als niet Denen, en niemand 
wordt buitengesloten. Bij de meeste families en op 
de scholen staat een advents-kaars, die in de maand 
december dagelijks wordt aangestoken totdat het 
Kerstavond is. Het aftellen naar het grote feest kan 
beginnen.De avonden beginnen om 19.30 uur met 
koffie en thee; om 19.45 uur is de inleiding; om 20.15 
uur is het tijd voor een tweede kopje koffie of thee; 
en van 20.30-21.30 uur wordt in kleine groepen ver-
der gesproken. Iedereen is van harte welkom! Opgave 
(vóór 15 september) is wel nodig! De cursus is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. 
Op 24 december (Kerstavond) wordt in Denemarken 
Kerstmis gevierd, vaak voorafgegaan door een uitge-
breid kerstdiner en cadeautjes. Het is een echt fami-
liefeest en er wordt gedanst en gezongen rondom de 
kerstboom. Ook komt de kerstman, Julemanden in 
het Deens, vaak in levende lijve op bezoek. De kerst-
man heeft ook hulpjes; deze worden Nisser genoemd, 
het zijn een soort elfjes, kaboutertjes, die de kerstman 
helpen. De kinderen zorgen ervoor dat deze Nisser te 
eten krijgen, een soort rijstepap, risegrod; deze wordt 
‘s avonds klaargezet voor de Nisser en als de kinderen 
de volgende ochtend gaan kijken is het heerlijk op-
gegeten door de Nisser. Ik wens jullie allen een Zalig 
Kerstmis en een goed nieuw jaar!








