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VIERINGEN ROND PASEN
    

samen Palmpasenkruisen maken
in het Parochiecentrum

09.15 uur: Palmpasenprocessie
10.00 uur: Palmpasenviering in de kerk

 Jezus viert het Laatste Avondmaal
Jezus wast de voeten van zijn leerlingen

 Het Dionysiuskoor zingt

15.00 uur: Kruisweg (in kerk en tuin) 
19.00 uur: Kruisverering (Salt & Light)

Paaswake (Dionysiuskoor)

Pasen: We vieren Jezus’ én onze verrijzenis (Spirit zingt)

Tweede Paasdag - met Salt & Light
Feest en eieren zoeken in de tuinen



HIJ  IS  VERREZEN!! !

Beste medegelovigen, het evangelie 
van Paaszondag vertelt ons dat Jezus 
“uit de dood moest opstaan”. Maar 
waarom? Was het niet genoeg dat Hij 
mens werd? Was het niet genoeg dat 
Hij voor ons stierf? De apostel Paulus 
schreef: “Als Christus niet is verrezen, 
is uw geloof waardeloos en zijt gij nog 
in uw zonden.” Door uit de dood op te 
staan, bewees Jezus dat 
Hij macht heeft over zon-
de en dood. Alles wat Hij 
over zichzelf zei, is waar. 
Hij is méér dan het slacht-
offer van een onterechte 
veroordeling. Hij is méér 
dan de grondlegger van 
een nieuwe beweging. Hij 
is méér dan een wonder-
doener. Hij is de Zoon van 
God. Door op te staan uit 
de dood deed Jezus meer 
dan alleen zichzelf recht-
vaardigen. Hij opende ook 
voor ieder van ons de weg 
naar nieuw leven. Hij over-
won de zonde, die ons gescheiden hield 
van de hemelse Vader! Daarom kunnen 
wij, die in Hem geloven en gedoopt zijn, 
nu “een nieuw leven leiden”. Nu kunnen 
we hopen op onze eigen opstanding. 
We kunnen macht over zonde ervaren 
en vrijheid van de angst voor de dood. 
We kunnen onszelf “beschouwen: als 
dood voor de zonde en levend voor 
God in Christus Jezus”. We weten nu, 
zonder enige twijfel, dat liefde sterker 
is dan de dood. Het is heel begrijpelijk, 
dat Jezus’ opstanding uit de dood altijd 
centraal stond toen de apostelen het 

‘Goede Nieuws’ verkondigden. Want díe 
opstanding verandert alles! Als ik jullie 
van harte een “Zalig Pasen” toewens, 
dan vraag ik aan God, dat jullie je naar 
Jezus’ Paaslicht mogen toekeren. Soms 
gebeurt het, dat achter onze rug de 
zon opeens doorheen het wolkendek 
breekt. Dan keren we ons om en voe-
len wij haar warme stralen diep tot onze 

botten doordringen. Brengen wij ons 
verdriet en onze zorgen, onze angsten, 
allemaal bij Jezus Christus. Het zal niet 
allemaal meteen worden overwonnen, 
we zullen er niet onmiddellijk uit op-
staan, maar Hij zal ons helpen met de 
kracht van zijn Verrijzenis. Zeggen wij: 
“Heer, U bent waarlijk verrezen! Ook 
voor mij!”

PASTOOR FRANK DOMEN
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PASTOOR FRANK DOMEN 40 JAAR PRIESTER

Op 28 mei 2023 viert Pastoor Frank Domen in onze Dionysiuskerk zijn 40-jarig 
priesterjubileum. Bij deze willen wij iedereen graag uitnodigen bij dit feest op eer-
ste Pinksterdag aanwezig te zijn. De heilige Mis uit dankbaarheid is om 10.00 uur 
en aansluitend vindt een receptie plaats in Grandcafé De Heeren (t.o. de Dionysi-
uskerk). Verschillende vrienden en kennissen hebben al gevraagd waarmee ze Pas-
toor Frank een plezier kunnen doen. Hem kennende, adviseren wij: een envelopje 
met inhoud, waarmee dan, zeker weten, iets voor de parochie gekocht zal worden. 
Maar voel u vooral vrij ... ! 
Heel fi jn, dat Pastoor Henk Niesten uit Beverwijk/Heemskerk op 28 mei de feest-
preek houdt. Bent u niet in de gelegenheid om bij de heilige Mis aanwezig te zijn, 
maar wel bij de receptie, ook van harte welkom. Voor vragen kunt u contact opne-
men met: Wiljan Domen (06 - 16 800 400 of wiljandomen@dionysiusparochie.nl).

MISS DUITSLAND
Kira Geiss (20) won de fi nale waarin tien vrouwen het tegen elkaar opnamen. Als 
prijs heeft de jonge vrouw € 25.000,= gekregen om een project naar keuze te re-
aliseren. Dat wordt het christelijk jeugdwerk. ”Toen ik in de problemen zat, heeft 
het jeugdwerk me opgebouwd”. Aan de verkiezingen deden 15.000 kandidaten 
mee. De beoordelingscriteria voor de selectie waren volgens de jury (vijf mensen 
uit televisiekring) professionaliteit, het vermogen om te inspireren en het vermo-
gen om zich te ontwikkelen. Drie jaar geleden nam de miss-verkiezing afstand van 
schoonheid als criterium. Kira Geiss komt uit Wilhelmsdorf, dat ten noorden van 
de Bodensee ligt. Ze volgt een opleiding tot ‘religieuze en gemeenschapspedagoog’ 
aan de evangelische zendingsschool in Unterweissach, bij Stuttgart. In haar slot-
speech vlak voor de miss-verkiezing zei Kira Geiss dat ze in Duitsland jongerenwerk 
wil doen en jongeren een stem wil geven. Omdat ze uit eigen ervaring weet hoe 

EVEN BIJPRATEN
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DIALOOG - WANDELING 23 APRIL

De Dag van het Jodendom op 17 januari 2023 had als titel ‘Sterke vrouwen in jo-
dendom en christendom’. Rond dit thema organiseert de werkgroep Jodendom 
van het Bisdom Haarlem-Amsterdam op zondagmiddag 23 april a.s. een dialoog-
wandeling. Tijdens die wandeling door de binnenstad van Amsterdam zal kennis-
gemaakt worden met verhalen 
over Joodse en katholieke vrou-
wen en hun betekenis voor de 
eigen gemeenschap en de sa-
menleving. Boeiende verhalen 
over boeiende mensen: van 
de middeleeuwse begijnen en 
zusters Clarissen tot de zussen 
Sophie en Betje Lazarus, die veel 
hebben gedaan voor de verbe-
tering van de arbeidsomstan-
digheden in de Amsterdamse 
diamantindustrie. De wandeling 
zelf begint om 13.30 uur in het 
Begijnhof aan het Spui. Rond 14.30 uur is de aankomst in het Joods Museum voor 
een speciale rondleiding over het thema. De middag eindigt met koffie en thee in 
de gemeenschapsruimte van Sant’Egidio naast de Mozes en Aäronkerk aan het 
Waterlooplein. Daarbij is gelegenheid ervaringen uit te wisselen en vragen te stel-
len aan de inleidsters. De middag eindigt rond 16.15 uur. Deelname aan de dia-
loogwandeling inclusief het bezoek aan het Joods Museum is gratis. Wie echter in 
het bezit is van een Museumjaarkaart vragen we vriendelijk deze mee te nemen. 
Het aantal plaatsen voor deze middag is beperkt. Meld u daarom vóór 15 april aan 
via wandeling23april@gmail.com. U ontvangt dan nadere informatie over de wan-
deling en het bezoek aan het Joods Museum.

GROOT GESCHENK

Een van onze parochianen heeft onze Dionysiuskerk een groot cadeau gegeven: 
nieuwe vloerbedekking voor het priesterkoor, dat is het ‘podium’ waarop het altaar 
staat. Vanuit de kerk ziet u het niet zo goed, maar de rode vloerbedekking die daar 
nu ligt, 24 jaar geleden gelegd, zit onder de vlekken die niet meer te verwijderen 
zijn. Hopelijk is dat stukje kerk met Pasen op z’n ‘paasbest’. Bijpassende nieuwe 
kussens voor de zes stoelen die daar staan, ziet u dan ook. Veel dank aan de gulle 
geefster!

belangrijk jeugdwerk is. Als tiener kwam ze terecht in een ‘omgeving die alcohol en 
drugs verheerlijkte.’ In die tijd ‘rende’ ze elke week naar een christelijke jeugdgroep 
omdat die er voor haar was. Vorig jaar richtte ze met twee andere vrouwen de 
jeugdgemeente ‘Eastside’ op, in de stad Maagdeburg. Die stad ligt in Saksen-An-
halt, een Duitse deelstaat waarin kerkgang en geloof minimaal is. 
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BIJZONDERE TWEEDE PAASDAG

Op Tweede Paasdag wordt Monique Bosma-Noordwest gedoopt. En dan doet ze 
ook haar eerste heilige Communie, ontvangt het Sacrament van het Vormsel en 
het huwelijk tussen Moniek en haar man Jan wordt dan kerkelijk bevestigd. Meer 
over en van Monique Bosma leest u in deze Dionysius in Beeld in de tekst met de 
titel: ‘Maaltijd in Stilte’.

In deze Dionysius in Beeld vindt u traditiegetrouw een Vastenactie-folder en -zak-
je. Ieder jaar steunt de Vastenactie zo’n 70 projecten, meestal voor mensen, die 
moe(s)ten vluchten voor geweld, natuurrampen, extreme droogte en honger, ge-
brek aan onderwijs en alle levensbelangrijke dingen als schóón water en medische 
hulp. Dit jaar staat Zuid-Soedan in het licht van de medemenselijkheid. Het gaat 
om mensen, vooral vrouwen, die hun dorpen moesten ontvluchten en nu ergens 
anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Vrouwen, die 
hun echtgenoot, huis en gemeenschap kwijt zijn. In vele gevallen proberen deze 
vrouwen sámen een nieuw thuis te creëren voor hun kinderen. “Samen overleven 
is gemakkelijker dan alleen”, zeggen zij. Hoe kunt u deze ‘mensen onderweg’ hel-
pen? Eenvoudige landbouw is belangrijk voor hun eigen voedselvoorziening. Dus: 
voor úw bijdrage van € 12,= is een schop, schep en gieter beschikbaar; voor € 22,= 
zaad en gereedschap; voor € 41,= kan een kruiwagen aangeschaft worden; voor
€ 85,= een ploeg en voor een waterpomp op zonnepanelen is € 240,= nodig. De 
Vastenactie-zakjes kunnen naar de kerk gebracht worden of in de brievenbus van 
de pastorie gedaan. Uw bijdrage overmaken kan ook: NL 21 INGB 000 000 5850 
t.n.v. Vastenactie Den Haag.

TIENERWOORDDIENST
Na de kerstvakantie is in onze parochie een TienerWoordDienst (TWD) gestart. Fijn, 
dat zoveel tieners elke zondag komen. Het evangelie van de betreffende zondag 
wordt gelezen en uitgelegd en een link wordt gelegd met het dagelijkse leven. De 
tieners die eerder (groep 1-8) naar de KinderWoordDienst (KWD) gingen, gaan nu - 
na het Vormsel - naar de TWD. Mooi toch?! In één parochie een KWD én een TWD.
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GEDOOPT
Op 6 oktober 2022 is Jaad Hanna geboren; op 26 februari 2023 is hij gedoopt. 
Adres: Koraal 5 in Heerhugowaard.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Op 5 februari 2023 hebben hun Eerste heilige Communie gedaan: Jakub Cejrowski, 
Julia Cejrowska, Tabitha Creton, Lovena van der Gragt, Daniël Groenland, Max de 
Jongh, Catherine Phan en Valentijn van Rixel.

GEVORMD
Op 12 februari 2023 zijn gevormd: Lakshiya Ariyanayagam, Mats Droog, Brechje 
de Greeuw, Quinn Hengeveld, Dewy Huynh, Mina Huynh, Kevin Langedijk, Illekyan 
Louis, Gabriël May Olivares, David Pavlović, Jan Tran, Simon Tran en Tamar van 
Wonderen. De Vormheer was Pastoor-deken Franklin Brigitha. Yara Tanous was 
ziek en is, met toestemming van de Bisschop, gevormd op 19 februari door Pastoor 
Frank Domen.

FEEST
Op zondag 28 mei om 10.00 uur wordt het 40-jarig priesterjubileum van Pastoor 
Frank Domen gevierd. Iedereen is van harte uitgenodigd en we hopen dat u komt.

VAN ONS ZIJN HEENGEGAAN
Piet Zegwaard is geboren op 25 augustus 1938 en overleden op 31 januari 2023. 
De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Westerhout in Alkmaar. De afscheids-
viering was op 8 februari in de Waerdse Landen.

Gerda Mettes-Doodeman, geboren op 29 januari 1934, is overleden op 4 februari 
2023. Zij was weduwe van Kees Mettes en woonde Parelhof 22. De afscheidsviering 
in het crematorium in Schagen was op 9 februari.

Doortje Koopmanschap-Andriessen (*21 mei 1930) is overleden op 15 februari 
2023. Zij was weduwe van Piet Koopmanschap en woonde de laatste tijd van haar 
leven in Zuyder Waert. De uitvaart in onze kerk was op 20 februari en aansluitend 
was de begrafenis op ons eigen kerkhof.
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Pater Gerard Remmers OFMConv., (*22 september 1949), die vaker assisteerde én 
woonde in onze parochie (Koraal 162), is na een heel kort ziekbed overleden op 
20 februari 2023. Een groot verlies voor ons én ook voor allerlei parochies in de 
omgeving. De uitvaart was in Nieuwe Niedorp op 25 februari.

Tuân Trân is geboren op 28 september 1956 en overleden op 27 februari 2023. Hij 
was getrouwd met Thi Thuy Dang en woonde: Koggelaan 14. De uitvaart in onze 
kerk was op 4 maart en aansluitend vond de crematieplechtigheid plaats in de 
Waerdse Landen.

Op 27 februari is ‘onze’ Luís Weel overleden, thuis in De Rijp. Geboren op 3 juni 
1942 in Heerhugowaard en priester gewijd op 4 juni 1966. Hij vertrok al vrij snel 
naar de missie in Brazilië waar hij, volgens plan, vijf jaar zóu blijven, maar bijna 40 
jaar ís gebleven. 
Luís Weel trof 
een onbeschrij-
felijke armoe-
de aan in het 
n o o r d o o s t e n 
van dat geweldig 
grote land. De 
mensen hadden 
helemaal niets, 
in sloppenwij-
ken leefde men 
in erbarmelijke 
omstandighe-
den. De mensen 
waren hulpe-
loos, maar zo 
voelde Padre 
Luís zich ook. 
Wat kon hij 
doen? Hielp het 
de bevolking wel? 
Er waren tijden dat hij elke week 40-50 kinderen doopte, terwijl hij wist dat de helft 
de leeftijd van één jaar niet zou bereiken. Stoppen met werken was voor hem nooit 
een optie. Ook na zijn terugkeer uit Brazilië ging hij door: in Heerhugowaard, De 
Rijp en omgeving en waar hij maar nodig was of gevraagd werd. Ook in onze Diony-
siuskerk was hij regelmatig te zien en te horen. Wij zijn hem dankbaar en God zal 
hem met open armen ontvangen en zeggen: “Kom, trouwe dienaar, treed binnen 
in de vreugde van de Heer”. Maandag 6 maart was de uitvaart in de Bonifatiuskerk 
in De Rijp, waarna hij werd begraven in het priestergraf op de begraafplaats van 
de Bonifatiuskerk. 

Deze (Kerk)familieberichten zijn gemaakt op 15 maart 2023

foto uit Noordhollands Dagblad
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072 - 512 26 14 | www.uitvaartdekker.nl

wij verzorgen al een eenvoudige uitvaart 
vanaf € 2.225,-

Wilt u meer informatie?
Vraag kosteloos een voorbespreking aan.



Praten over wensen bij overlijden en 
uitvaart roept soms weerstand op. Dat 
is begrijpelijk, we zijn liever niet bezig 
met het einde van ons leven. We den-
ken: “Dat komt wel”, of: “De kinderen en 
familie begrijpen wel wat ik wil. Ze ken-
nen me toch”. Maar de praktijk is vaak 
anders. Het ene familielid weet zeker 
dat de overledene vanuit de kerk begra-
ven wil worden, maar een ander denkt 
dat het niet zo belangrijk is. Het kan 
niet meer aan de dierbare overledene 
gevraagd worden. De ervaring leert dat 
er mensen zijn die dan zeggen: “Alles 
op één locatie is het meest praktisch”. 
Maar wordt dan recht gedaan aan het 
leven van de overledene? Hoe gemakke-

lijk kan het zijn en hoeveel discussie zou 
het schelen als wensen rond overlijden 
en uitvaart duidelijk op papier staan?!-
Daarvoor is een formulier met vragen 
beschikbaar in de pastorie. Als de vra-
genlijst wordt ingevuld en bijvoorbeeld 
bij andere belangrijke papieren wordt 
bewaard of aan een vertrouwensper-
soon gegeven, is geen discussie nodig. 
Deze vragenlijst is verkrijgbaar in de 
pastorie. Hulp bij het invullen van het 
formulier is ook mogelijk. Denkt u er 
eens over na: wensen rond overlijden 
en uitvaart op papier zetten, geeft rust 
en zorgt voor eensgezindheid als de 
tijd daar is. (Tekst overgenomen uit ‘Op 
Weg’ van de PKN Heerhugowaard).

W E N S E N  R O N D  O V E R L I J D E N
E N  U I T VA A R T
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Samen met het koor Spirit geeft het Rit-
misch Koor van De Noord op zondag 2 
april een prachtig PassieConcert in de 
Heilig Hartkerk te Heerhugowaard-De 
Noord. Beide koren zingen mee in de 
Waardse variant van The Passion. Het 
belooft een bijzondere middag te wor-
den. Het Passieverhaal wordt verteld 
en dat wordt omlijst met liederen uit de 
popmuziek en het eigen repertoire van 
beide koren. Enkele titels: De hemel is 
dichtbij, Hou mij maar vast (mel. You 
raise me up, met vioolbegeleiding van 
Ron Bakker), De weg, Wat is mijn hart, 
en een gezamenlijk slotlied. De muzika-
le begeleiding bestaat uit piano, gitaar, 
viool, dwarsfluit en drums. Het Passie-

Concert is een vervolg op een zeer suc-
cesvolle concert, vijf jaar geleden. Toen 
zongen beide koren samen in een volle 
Dionysiuskerk. Ook dit jaar zetten Spirit, 
onder leiding van Sandra Blokdijk, en 
het Ritmisch Koor, met dirigente Trudi 
Hand, zich samen in. Beide koren heb-
ben al eerder samen een kerstconcert 
gegeven en staan garant voor een fijne 
en sfeervolle middag. 
Het PassieConcert vindt dus plaats op 
zondag 2 april om 15.30 uur. De kerk 
is open om 15.00 uur. Na afloop is er 
gratis koffie en thee met een koekje. 
Ook de toegang is gratis, wel wordt een 
deurcollecte gehouden na afloop. U 
bent van harte welkom!

PA S S I E C O N C E R T  I N  D E  N O O R D
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Hoe kon het gebeuren dat de heilige Ni-
colaas jaarlijks vier feestdagen heeft (in 
Rusland) en de heilige martelaar Cas-
sianus maar één?! Dat is zo gekomen. 
Het was kort na middernacht, van 5 op 
6 december, dat de ziel van Nicolaas, 
Bisschop van Myra, als een pijl uit een 
boog zo snel, opsteeg naar de troon van 
de Allerhoogste. Het was vreemd: hij 
woog niets meer. Ach ja, gewicht(igheid) 
betekent niets voor God; is een schep-
sel eenmaal los van de aarde en het 
aardse, dan trekt niets hem meer om-
laag. Zwaarte en zwaartekracht bestaan 
niet langer. Zonder de minste moeite 
keert de mens terug naar zijn Schepper.

Op het ogenblik van zijn opstijgen naar 
de hemel zag Nicolaas een witte ge-
daante naast zich in het donker. Omdat 
hij een nieuwsgierige oude man was, 
die van nature belang stelde in zijn me-
demensen, keek hij al zwevende opzij, 
en zag tot zijn verbazing dat zijn onbe-
kende metgezel nog betrekkelijk jong 
was. Het witte doopkleed dat hij droeg, 
was bijna niet zichtbaar door een schit-
terende overmantel met stralende rode 
robijnen. “Welkom, broeder”, zei Nico-
laas in het Grieks. “Gegroet”, zei de an-
der in het Latijn. Vreemd, Nicolaas ver-
stond hem zonder problemen. Ach ja, 

na de dood spelen taalverschillen geen 
enkele rol meer! “Wat straal jij, broe-
der!” sprak Nicolaas vol bewondering. 
“Maar wat zijn die plekken op je gezicht 
en je handen en armen?” “Wonden”, zei 
de ander. “Ik ben een martelaar. Cassi-
anus is de naam. Een uur geleden heb-
ben ze me gedood omdat ik christen 
was. Ik ben gemarteld en aan mijn ver-
wondingen bezweken”. Nicolaas wilde 
van bewondering op zijn knieën vallen. 
Maar dat ging niet: hij was gewichtloos, 
hij steeg op en er viel niets te knielen. “U 
bent gezegend, gezegend”, riep hij zijn 
metgezel toe. De ander fonkelde verder 
en steeg, de glorie van de martelaren 
om zijn hoofd. “Wat is uw naam en hoe 
bent u gestorven?” vroeg hij. “Ik heet Ni-
colaas en ben heel gewoon gestorven 
in mijn bed, in Myra”. Martelaar Cassi-
anus merkte op, dat ze wel even snel 
opstegen. “Ja, ja”, antwoordde Nicolaas, 
“maar is hier nog wel tijd en snelheid?” 
De ander zweeg, keek misprijzend opzij 
en vroeg toen: “We stijgen in ieder ge-
val wel gezamenlijk op. H’m. Broeder, 
hebt u óók getuigd voor de Naam van 
Jezus?” “Nee, gezegende”, antwoordde 
Nicolaas, “ik ben maar een gewone zon-
daar. Ik was al vroeg wees. Mijn voogd 
was geen christen, maar wel een goed 
mens, hij voedde mij op als een eigen 

O V E R  E E N  H E M E LVA A R T
EEN LEGENDE MET EEN KERN VAN WAARHEID
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kind. Het geloof van mijn ouders was 
ook mij dierbaar”. Hij keek even naar 
zijn metgezel, maar die leek niet echt te 
luisteren. 

Het werd koud, de sterren glansden als 
zilveren spijkers in de pekzwarte lucht, 
tenminste aan zijn linkerhand, daar 
waar de robijnen van zijn metgezel de 
sterren niet overstraalden. Bisschop Ni-
colaas van Myra drukte zijn doopkleed 
huiverend tegen de magere borstkas. 
Zou de gezegende naast hem in zijn 
rode gloed het ook zo koud hebben? 
Plotseling hoorde hij, heel ver beneden 
zich, een zwakke kreet. “Broeder”, zei 
hij tegen zijn mee-zwevende metgezel, 
“er roept iemand om hulp. Een mens. 
Hoor!” En, heel merkwaardig, beiden 
zweefden niet langer omhoog, maar 
stonden stil, want Nicolaas had de van 
robijnen stralende en gezegende Cas-
sianus bij zijn mantel gepakt, zonder 
dat hij wist wat hij deed. “Nicolaas, man 
van God, wonderdoener, help mij!“ 
klonk het vanuit een oneindige diepte. 
“Ik kom”, riep de oude man als vanzelf-
sprekend en hij stortte naar beneden, 
als een steen, de robijnenman meesle-
pend. “Wat doet u? Laat me los!” riep 
deze. Daar was zij weer, moeder aarde, 
waar het nacht was en regende, hagelde 
en stormde, noodweer. Nicolaas, man 
van God, zag recht onder zich een oude 
boer, die met zijn kar in een soort moe-
ras wegzonk tussen zwiepende rietsten-
gels. “Nicolaas, man van God, help me 
om Christus’ wil”. “Ik kom, ik kom!” ant-
woordde de Bisschop van Myra. Hij liet 

zijn metgezel, bekleed met robijnen, los 
en sprong (dat ging weer) naar beneden 
het modderwater in. “Hé, oude man”, 
riep Cassianus, “wat doet u? Denk aan 
uw witte doopgewaad”. Doch plotseling 
werd Cassianus weer opgenomen: in 
zijn prachtige mantel bekleed met robij-
nen steeg hij weer omhoog, fonkelend, 
alleen.

Hij kwam aan in een plaats van lou-
ter licht en vrede. Engelen openden 
een poort, bogen diep voor hem en 
geleidden hem voor de troon van de 
Allerhoogste. Daar stond Cassianus, 
onbevreesd en vol van zelfvertrouwen. 
De Heer zag hem een ogenblik aan en 
vroeg: “Waar is uw metgezel?” Cassia-
nus wist even niet waarover het ging. 
O ja, de oude Nicolaas. “Die is onder-
weg plotseling van mij weggegaan”. 
Aanstonds gingen een aantal engelen 
naar de poort en zag gespannen naar



16

beneden. De Heer zweeg. En heel het 
hemelse hof wachtte. De handen van de 
Heer, met de rode wonden, lagen rustig 
in zijn schoot. Het duurde lang. Toen 
gingen opeens alle ogen naar de poort, 
want Nicolaas kwam binnen. Zijn dunne 
haren stonden verward en rechtop en 
zijn doopkleed zat onder de modder, 
maar hij straalde! Verbazing en vrolijk-
heid stonden te lezen op de gezichten 
van engelen en heiligen. Alleen in het 
gelaat van de Heer veranderde niets. 
Het Oordeel begon.
“Wel, Cassianus”, sprak de Rechter, 
“goede en trouwe knecht, je 
hebt niet lang geleefd, maar 
voor Mij getuigd met je bloed. 
Ik zal je aanstellen over veel: 
treed binnen in de vreugde 
van je Heer”. Daarop keer-
de de Heer zich tot Nicolaas: 

“Vriend, hoe kom jij hier in een 
besmeurd kleed? Wist je niet 
dat niets, wat besmeurd is, hier 
mag binnenkomen?” Nicolaas 
antwoordde: Jawel, Heer. Maar 
ik heb er geen ogenblik aan 
gedacht. Ik herinner me nu, 
dat hij (hij wees op de stralen-
de Cassianus) mij nog gewaar-
schuwd heeft. Denk toch aan je 
doopkleed, zei hij. Ja, ik had er 
aan moeten denken”. Nicolaas 
keek eventjes opzij en leek een 
hele schare bekende gezichten 
te zien. Ze keken hem glimla-
chend en zwijgend aan met 
herkenning in hun ogen. Was 

dat niet die oude zeeman uit Myra, met 
ringbaard en koperen halve maantjes in 
zijn oren? En stond daar niet zijn diaken, 
die fout was geweest en zo goed boe-
te had gedaan? En die drie matrones 
vooraan, ja, dat waren die drie knappe 
jonge meisjes uit zijn vaderstad met de 
beurzen met goudstukken nog in hun 
handen. Bijna heel Myra staat daar, 
dacht hij, mijn hele Bisdom, Heer, ont-
ferm U! Plotseling wendde de Heer zich 
tot Cassinus: “Waarom heb jij die oude 
man in het moeras niet geholpen?” 
Deze zweeg. Het hof hield de adem in. 

De Heer sprak weer: “Omdat hij 
Nicolaas aanriep en jou niet? 
Maar waarom heb je hen beiden 
dan niet geholpen?” En de Heer 
stond op en kondigde af: “Om-
dat Cassianus aan zijn onbe-
smette gewaad heeft gedacht en 

Nicolaas dat vergeten heeft voor 
een naamloze mens in nood, zul 
jij, Nicolaas van Myra, vier maal 
in het jaar (in Rusland) herdacht 
worden. En jij, mijn martelaar 
Cassianus, met je voortreff elijk 
bewaarde doopkleed, iedere 
vier jaar (in Rusland) éénmaal en 
wel op 29 februari”. 
Zo is het gekomen ... !
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M A A LT I J D  I N  S T I LT E
En toen was er de uitgestoken hand van 
Pastoor Frank, begin november 2022. 
“Ben je hier voor het eerst?” “Nee, ik 
kom hier maar af en toe”. Ik, fulltime 
werkende vrouw van 60 jaar, echtgeno-
te, moeder, mantelzorger en oma, ging 
eigenlijk al vele jaren naar de besloten-
heid van het klooster. Ik was in 2007 
meegevraagd naar de Achelse Kluis. 
Twee vrienden die ik via mijn werk

kende, hadden mij meegevraagd; zij 
vonden het echt iets voor mij. Ik werk 
al vanaf mijn 18e in de apotheek en de 
laatste 20 jaar als Personeel- en Orga-
nisatiemanager (P & O) voor een apo-
theekgroep met 20 apotheken en een 
bezorgdienst. Een drukke baan met zorg 
voor o.a. ruim 300 medewerkers die 
zich met hart en ziel inzetten, die voor-
spoedige tijden in hun leven kennen, 

maar ook tegenslag, waar ik altijd ‘aan’-
sta en een helpende hand bied, waar 
gezondheidscentra gebouwd worden 
en veranderingen meer regelmaat zijn 
dan uitzondering. Dus ik ging mee naar 
de Achelse Kluis, een trappistenklooster 
precies op de grens van Nederland en 
België, waar de stilte binnen de muren 

woonde en waar de poortdeur achter je 
dicht viel. Geen telefoon, geen internet, 
tv en radio, maar absolute stilte, zo ook 
met de maaltijd omdat je dan meer kunt 
genieten van het eten dat zorgvuldig is 
klaargemaakt en waar je dankbaar voor 
kunt zijn. Maar ook stilte, gewoon om-
dat God wat tegen je wil vertellen. Er 
leefde een kleine gemeenschap mon-
niken, die in een behoorlijk groot huis 
woonde met al het werk en de zorg 
van dien. Trappisten leiden een terug-
getrokken leven, rust en contemplatie 

MONIQUE BOSMA-NOORDWEST
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in de abdij. Ze verdelen hun tijd tussen 
gebed, refl ectie en arbeid volgens een 
uitgebalanceerde dagorde. Een plek 
waar op zondag de kerk behoorlijk vol 
was om te genieten van het koorgezang 
en de bemoedigende woorden van de 
pastoor. Daar leerde ik van de stilte ge-
nieten, psalmen zingen en naar de vele 
diensten per dag gaan. De dag met de 
completen (dagsluiting) supermooi af te 
sluiten. Ik ben er vele jaren regelmatig 
met mijn moeder, vriendinnen, vrien-
den, of alleen geweest. Ik heb daar in 
de stilte, naast mijn drukke gezin en 
baan, aan mijn studie Personeel en Ar-
beid gewerkt. Daar heb ik ervaren hoe 
belangrijk een kerkgemeenschap is, die 
je richting en rust kan geven, de Bijbel 
leert begrijpen. En, geleerd van broeder 
Simon Jozef, vertrouwen te hebben, je-
zelf te blijven en door te gaan en altijd 
een helpende hand te bieden. In de 
Achelse Kluis hebben we vele uren met 
mijn moeder, vriendinnen en vrienden 
de handen uit de mouwen gestoken. 

Gewoon met elkaar en tussen de dien-
sten door. De dagorde van de monni-
ken meegeleefd. Het vormde bij mij 
een waardevolle basis. Helaas moest 
de Achelse Kluis voor gasten sluiten en 
wonen er inmiddels geen monniken 
meer. Ik kom nu alweer vele jaren in 
de Abdij van Postel bij de Norbertijnen, 
waar juist weer wél met elkaar gepraat 
wordt, waar de poort open staat en ie-
dereen welkom is. Het woord van God, 
dat zij dagelijks beluisteren en biddend 
overwegen, delen ze met anderen tij-
dens de verkondiging in de liturgie en 
daarbuiten. Daar vertelde Pater Benny 
mij dat je ook op mijn leeftijd gedoopt 
kunt worden en mij, november 2022, 
aanraadde nu maar eens naar de Di-
onysiuskerk in mijn woonplaats te gaan 
en om de doop te vragen. Waar pastoor 
Frank zijn hand uitstak, waar mijn man 
Jan met behulp van Wiljan zijn doopbe-
wijs terugvond na 64 jaar en waar ook 
vele handen nodig zijn om samen te 
werken aan de ‘Kerk van morgen’! 



VA N  D O O D  N A A R  L E V E N
CEES BAAN UIT  ZE IST  IS  SCHRI JVER ,  COLUMNIST  EN JOURNALIST . 

TEVENS GASTSPREKER B I J  HERDENKINGSDIENSTEN.

19

Michel (72) is geboren in Friesland, Wol-
vega. Zijn vader verdiende zijn brood 
als schoolmeester op een ‘School met 
den Bijbel’. Hij hield van het Friese land-
schap, de mentaliteit, de taal, de sfeer 
op straat en van zijn vrienden. Op zijn 
12e jaar verhuisde de familie plotseling 
naar Driebergen. Niemand had daar 
zin in. Zijn moeder niet, zijn drie zussen 
niet, en hij niet, maar zijn vader had ge-
solliciteerd naar de functie van directeur 
van een scholengemeenschap. Over dat 
moment heeft Michel veel nagedacht 
want in de jaren die volgden, verander-
de de leefwijze 
van het gezin en 
langzaam groei-
den zijn vader en 
hij uit elkaar. Er 
kwam een grote-
re auto, vakanties 
werden gevierd in 
Spanje, Italië en 
Kroatië. Op een 
dag is hij van huis 
weggelopen: alles 
draaide om zijn vader, zijn positie, prin-
cipes, prestige en portemonnee. Vader 
zag zoon Michel niet staan en deze ver-
trok en klopte aan bij ‘Pake en Beppe’, 
17 jaar jong met havo-diploma. Michel 
kreeg een baan op de vliegbasis van 
Defensie in Leeuwarden. Hoe kon hij 
toen weten dat de keus van zijn vader 
om te verhuizen en zijn eigen keus om 
weg te lopen zoveel gevolgen zou heb-
ben voor hun relatie?! De verandering 
kwam pas toen hij 60 was en met Paul, 
een vriend, zeilde op het Sneekermeer. 

Paul vertelde Michel over de breuk met 
zijn vader vanwege hun botsende ka-
rakters. Nu was zijn vader overleden 
zonder dat hun conflict was uitgepraat. 
Zijn pijn en verdriet zaten hem vreselijk 
dwars. Michel zag het verdriet van zijn 
vriend en werd erdoor geraakt. Na een 
onrustige en emotionele nacht is Michel 
in zijn auto gestapt om zijn vader op te 
zoeken. Met lood in zijn schoenen bel-
de hij aan en ineens stond daar, in de 
deuropening, een oude gebogen man, 
die hem aankeek en direct zijn armen 
opende en naar hem uitstrekte. Beiden 

konden minuten-
lang geen woord 
uitbrengen. Toen 
nam vader zoon 
mee naar bin-
nen: “Wil je een 
borrel, Chiel?” 
Ruim 40 jaar had-
den ze elkaar niet 
gesproken. Mi-
chel was te trots, 
te ijdel, en vond 

dat zijn vader de eerste stap moest zet-
ten. Ongetwijfeld dacht zijn vader daar 
ook zo over. Vader en zoon voelden zich 
zo blij, rijk en verbonden! De vader van 
Michel heeft nog anderhalf jaar geleefd 
en elke week bezocht Michel hem. God-
dank, vonden beiden! En Michel heeft 
zijn zeilvriend bedankt voor zijn open-
hartige verhaal op het Sneekermeer. 
Een verrijzenis vond plaats, van dood 
naar leven ... . (KN 2023/4)
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B E R I C H T  U I T  R U S L A N D
Zuster Anima Christi, geboren in Terneuzen, trad na haar studie kunstgeschiedenis in bij de 
Blauwe Zusters, die ook in het heiligdom OLV ter Nood in Heiloo werkzaam zijn. De Blauwe 
Zusters zijn biddend en helpend aanwezig in vele landen en dragen zorg voor kindertehui-
zen, scholen, verzorgingshuizen voor ouderen, gehandicapten en alleenstaande moeders, 
verlenen assistentie in ziekenhuizen, bedevaartplaatsen en parochies. Ook is er een contem-
platieve tak: zusters die in stilte, teruggetrokken in het slot, bidden voor de vele noden van 
de mensheid. Iedere drie weken verzorgt Zuster Anima Christi een column in het Katholiek 
Nieuwsblad waarin zij de belevenissen van haar zusters in beeld brengt. Momenteel is zij 
missionaris in Rusland. Onder één van haar belevenissen onder de titel ‘Geknakt riet’.

“Een geknakt riet zal Hij niet breken ... “. 
Jezus haalt deze woorden van de profeet 
Jesaja aan terwijl Hij vele mensen die 
Hem volgen, geneest. Er komen zoveel 
gewonde en verwonde mensen op zijn 
pad. Allemaal mensen die in een ‘woes-
tijnsituatie’ zijn. Het citaat komt uit het 
evangelie van Matteüs: het verhaal over 
Jezus’ ontmoeting met de man met de 
verschrompelde hand. Ik kan niet anders 
dan kijken naar mijn linkerhand, die ik tij-
dens de Goede Week brak door een val 

in de kapel. We zijn allemaal mensen die 
genezing nodig hebben en alleen Jezus 
kan ons opnieuw helen. Vóór we de Com-
munie ontvangen, spreken we dit ver-
langen ook met vertrouwen uit: “Heer, 
ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, 
maar spréék en ik zal gezond worden”. 
Enkel Gods aanwezigheid maakt ons écht 
heel. Steeds als we op het speelpleintje 
in Khabarovsk lopen, vliegen er enthou-
siaste kinderen in onze armen. Chabar-
ovsk is een stad in het verre oosten van 
Rusland, gelegen op de rechteroever van 
de rivier de Amoer bij de monding van de 
Oessoeri, niet ver van de grens met Chi-
na. Dan komen de profetische woorden 
over het geknakte riet in mij op. Hoe fier 
en krachtig staat riet aan de waterkant, 
met opgeheven ‘hoofd en golvend op het 
ritme van de wind. Maar als een mens 
voorbij loopt en aan de pluimen trekt, of 
er met zijn hele gewicht op gaat staan, 
knakken de stengels en de trotse plui-
men hangen droevig in de wind. Totdat 
de liefdeloosheid ze voorgoed breekt, óf 
totdat Gods liefde ze beschermend heelt. 
Als ik kinderen op het pleintje omhels, zie 
ik het geknakte riet aan mijn voeten en 
in mijn armen. Zo teder en kwetsbaar, zo 
zwak en klein, zo eenzaam en verlaten 
zag ik kinderen maar zelden. Door onze 
liefde bloeien ze op. Ze wachten erop en 
ze vérwachten het! Alleen de liefde doet 
de trieste blik in hun ogen plaats maken 
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voor een glimlach en nieuwe hoop. Alsof ze zeggen willen: “Bestaat de liefde dan 
toch? Is er iemand die van mij wil houden?” Mijn hart vertelt me dat mijn liefde niet 
genoeg is, dat die te klein en ontoereikend is om de vele verwonde kinderharten te 
vullen. Daarom heb ik hen verteld van mijn liefde voor God, omdat ik 25 jaar geleden 
mijn eeuwige geloften deed en ik dus een jubileum vierde. Behalve het meisje Kyra 
leken de kinderen het helemaal niet te begrijpen, maar ze begrepen wél dat het om 
een belangrijk feest ging. Even later kreeg ik van de kinderen de kleinste bloempjes, 
die alleen kinderogen zien tussen het onkruid rond de stoeptegels (want bloemen uit 
de tuin mogen ze niet plukken). Even later kreeg ik van een jongetje van ongeveer 6 
jaar een steentje, én een stralende glimlach, want hij wilde ook iets geven. Kinderhar-
ten zijn zo diep! Geknakt riet dat naar leven verlangt en zich overgeeft aan de liefde. 
Ik zie veel geknakt riet om mij heen, maar in mijn hart klinkt Jezus’ stem: “Een geknakt 
riet zal Hij niet breken”.
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D A N K  A A N  A L L E
S C H O O N M A K E R S

Eén grote innerlijke schoonmaak-tijd, dat is de Veertigda-
gentijd! Veertig dagen iets doen aan verdieping, aan ‘weg-
geven’, aan ‘minderen’, maakt dat ons innerlijk huis, met 
Pasen op z’n Paasbest is! Veel mensen houden niet (meer) 
zo van schoonmaken. In het drukke alledaagse leven ont-
breekt ook vaak de tijd. En, eerlijk gezegd, wordt ook niet 
zoveel aandacht en tijd meer besteed aan de ‘innerlijke’ 
schoonmaak, aan onze innerlijke schoonheid. En toch, een 
schoongemaakt en opgeruimd huis zorgt voor een opge-
ruimde geest en vrij en blij hart. Over schoonmaken ge-
sproken ... . Er zijn mensen die alles, ook schoonmaken, 
samen doen met de Heer, en daarom met plezier!

André Wever (52) werkt sinds 10 jaar voor OHCB Schoon-
maakdiensten B.V., een christelijk schoonmaakbedrijf dat 
actief is in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 
Amersfoort en de Gelderse Vallei. Met zijn auto bedient 
hij in de regio Utrecht diverse panden, van kantoren tot 
woongroepen en appartementen. André is verantwoor-
delijk voor twaalf panden, van kantoren tot het interieur 
van een woongroep. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn 
klanten. Als er ‘iets’ is, komen ze eerst bij hem. De lijntjes 
zijn kort en dat vindt hij mooi. Soms doet hij zijn werk tus-
sen 09.00 uur en 17.00 uur. Dan is hij vaker aan het werk 
tussen telefonerende en vergaderende mensen. Maar, ook 
soms begint hij al om 06.30 uur, en dan is hij degene die 
een pand opent. Als hij om 17.00 uur begint, dan sluit hij na 
21.00 uur de deur achter zich. Wat hij ook doet:
stofzuigen, de prullenbakken legen, het sanitair en bu-
reaus schoonmaken. Elke locatie is anders, elke klant is an-
ders, dat houdt het divers. Net als extra klussen, zoals het 
schoonmaken van een appartement dat wordt opgeleverd. 
Hij gaat voor 100% schoon. Dat geeft voldoening. Werken 
onder tijdsdruk ligt hem minder. Dan moet het werk afge-
raff eld worden, en dat voelt niet goed. ‘s Middags, als hij 
vrij is, doet hij vaak boodschappen of wat taakjes in zijn 
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eigen huis. Hij heeft geleerd zijn energie 
te bewaren als hij ’s avonds nog aan de 
slag moet. Op die manier blijft werken en 
vrij zijn in balans. André werkt dus bij een 
christelijk schoonmaakbedrijf. Zo bijzon-
der, de leidinggevenden bidden regelma-
tig voor het personeel. Ook André zelf 
start de dag het liefst met gebed. Als hij 
zich realiseert, dat hij zijn werk voor God 
doet, heeft hij er veel meer plezier in. En 
hij houdt van dienstbaarheid: kleine ex-
tra dingen die hij doet voor de klant: even 
de vaatwasser legen, het koffiezetappa-
raat schoonmaken. Dat hoeft eigenlijk 
niet, maar het is wel waar zijn christelijke 
organisatie zich in onderscheidt. Er zijn 
klanten die André in drie jaar nog nooit 
heeft gezien, omdat ze pas beginnen als 
hij al weer weg is. Andere klanten komt hij 
een paar keer per week tegen. Dan wordt 
een contact opgebouwd en gebeurt het, 
dat mensen meer collega’s worden dan 
bureaumedewerker en schoonmaker. Hij 
heeft ook meegemaakt dat op een kan-
toor een klant afscheid nam. André kreeg 

een afscheidscadeautje! Dat is bijzonder, 
een stukje waardering van iemand met 
wie je een tijd bent opgetrokken. Anders-
om maakt hij ook wel eens negatieve 
dingen mee en vraagt zich af hoe men-
sen thuis zijn?! Hij noemt als voorbeeld 
een klant die per ongeluk een kopje kof-
fie liet vallen en hem dat liet opruimen. 
Dan moet André wel even tot tien tellen, 
maar hij ruimt het op. Vooral als hij het 
huis van de woongroep schoonmaakt, 
moet hij zijn taak goed in de gaten hou-
den. Daar denken ze al snel: “André zorgt 
er wel voor”, maar zo werkt het niet. Zij 
wonen daar om het leven te léren. Dan 
helpt het niet als hij álle schoonmaak-
klusjes voor ze opknapt. André werkt 
meer dan 40 uur per week, iets waarvoor 
hij zelf kiest. “Weet dat je in dit vak echt 
mogelijkheden hebt om te genieten van, 
en te groeien in, wat je doet”. Wie hem 
ziet rijden, ziet op de achterkant van zijn 
wagen een bijbeltekst staan: “Laat God 
delen in alles wat je doet, dan kan Hij je 
levensweg bepalen”.

HET BESTE EN
GOEDKOOPSTE 

SCHOONMAAK-
MIDDEL IS HET

SACRAMENT VAN 
BOETE EN

VERZOENING










