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40-JARIG PRIESTERJUBILEUM 
VAN ONZE PASTOOR

Op 28 mei 2023 viert onze pastoor, Frank Domen, zijn 40-jarig priesterjubileum. 
Bij deze willen wij iedereen graag uitnodigen bij dit feest op eerste Pinksterdag 

aanwezig te zijn. De heilige Mis uit dankbaarheid is om 10.00 uur in onze  
Dionysiuskerk. Aansluitend vindt een receptie plaats in Grandcafé De Heeren 

(t.o. de kerk). Voor alle kinderen en tieners zijn activiteiten onder begeleiding in 
het Parochiecentrum en de tuinen. Verschillende vrienden en kennissen hebben 
al gevraagd waarmee ze Pastoor Frank een plezier kunnen doen. Hem kennende, 

adviseren wij: een envelopje met inhoud, waarmee dan, zeker weten, iets voor
de parochie gekocht zal worden. Maar voelt u zich vooral vrij ... !  

Heel fijn, dat Pastoor Henk Niesten, uit Beverwijk/Heemskerk, op 28 mei een 
feestpreek houdt. Bent u niet in de gelegenheid om bij de heilige Mis aanwezig te 

zijn, maar wel bij de receptie, ook van harte welkom.  
Voor alle vragen en mededelingen kunt u contact opnemen met: Wiljan Domen 

(06 - 16 800 400 of wiljandomen@dionysiusparochie.nl).

Namens het Bestuur van de R.K. Parochie van de H. Dionysius
Hans Entius
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AL 40 JAAR 
PRIESTER!! !
Toen ik in 1976 met mijn twee 
koffers (één voor mijn kleding 
en één voor mijn boeken) bij 
de priesteropleiding in Kerkra-
de aankwam en ik zag dat 
immense, maar vooral prach-
tige, gebouw, dacht ik: “Wauw 
... hier kom ik nooit meer weg!” 
Zeven jaar studie voor de boeg 
hebben, is voor een 19-jarige 
ook een immense tijd. Maar 
de klok tikte natuurlijk door 
en op zaterdag 18 september 
1982 werd ik diaken gewijd. 
En tot kapelaan benoemd in 
de Sint-Lambertusparochie te 
Reuver, bij Roermond. Acht 
maanden later ontving ik uit 
handen van toen nog Mgr. 
Johannes Gijsen de priesterwijding, samen met elf anderen. Wij waren de groot-
ste wijdingsklas ooit van het nieuwe seminarie Rolduc. 

Een geschenk uit de hemel was, dat mijn zus Wiljan vanaf dag één bij mij kwam wo-
nen en werken. Een tamelijk rustige baan als wetenschappelijk bibliothecaresse in 
Amsterdam en Nijmegen verruilde zij voor het hectische bestaan op de kapelanie/
pastorie. Ik denk dat ik zonder overdrijven kan zeggen, dat ik het zonder haar niet 
had gered. Aanvankelijk was zij alleen ‘huishoudster’, maar al gauw ook anderszins 
actief. Zij werd in alles mijn ‘rechterhand.’ Op 18 september 2022 waren wij al 40 
jaar zo samen. “Dank je wel, lieve zus!” 

In de eerste twee parochies, Reuver bij Roermond en Brunssum bij Heerlen, werk-
te ik als kapelaan en in 1987 werd ik voor de eerste keer pastoor: in de H. Hartpa-
rochie te Venlo. Omdat onze vader en moeder ouder werden, verhuisden wij in 
1992 naar de Sint-Jozefparochie te Velsen-Noord (Sint-Jozef was altijd al mijn grote 
vriend en nóg), want van daaruit konden wij één keer in de week gemakkelijk naar 
Bussum rijden om hen te bezoeken en naar vermogen bij te staan. Al heel gauw 
namen wij de beslissing, dat onze ouders maar bij ons in Velsen-Noord moesten 
komen inwonen. Dat heeft drie jaar geduurd. Onze moeder is op 5 december 1997 
overleden en onze vader op 8 december 1997. Heel bijzonder! Zij werden aldaar 
samen begraven op 10 december.

“LATEN OOK WIJ  GAAN OM MET HEM TE STERVEN” ( JOH. 11,16)
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Wat doe je als priester? Het belangrijk-
ste is natuurlijk de Sacramenten be-
dienen: doopsel, biecht en communie, 
vormsel, enz. Zieken bezoeken en ge-
woon huisbezoek nemen een belangrij-
ke plaats in. Maar uiteindelijk is er één 
doel: als gemeenschap in deze wereld 
samen op weg zijn en een weg zoeken 
naar het eeuwige leven in de hemel. 
Dat is mijn grote droom: dat wij later al-
lemaal samen bij God in de hemel zijn 
en genieten van een leven van eeuwi-
ge vrede en vreugde. Toen ik een jaar 
of twintig was, heb ik van de hemel een 
klein voorproefje gehad. Een hele week 
lang voelde ik mij, zonder verdienste 
mijnerzijds, heel bijzonder en intens 
gelukkig. Ik straalde van blijdschap. Het 
viel andere studenten op. Een enkeling 
vroeg mij zelfs waarom ik zo blij was. 
Dat gevoel heeft een week geduurd. Ik 
heb deze dagen altijd als een cadeautje 
van de hemel beschouwd: zo van, daar 
doe je het voor: om samen gelukkig te 
zijn in de hemel.

Het belangrijkste en mooiste is het 
vieren van de Eucharistie: het levens- 
en liefdesoffer van Onze Heer Jezus 
Christus. Jezus vraagt ons wel ons ei-

gen kruis sámen met Hem te dragen. 
Daarom heb ik als tekst gekozen op 
mijn wijdingsprentje de woorden van 
de apostel Tomas: “Laten ook wij gaan 
om met Hem te sterven” (Joh. 11,16). 
 
De heilige (eerst ongelovige) Tomas is 
een heerlijk voorbeeld van een apos-
tel toen en ons mensen nú. Vol goede 
voornemens als het goed gaat: “Laten 
ook wij gaan om met Hem te sterven”. 
Tijdens Jezus’ lijden en sterven, wordt 
zijn naam niet genoemd in de Bijbel, 
was dus ‘afwezig’. Na Jezus’ verrijzenis 
kon hij niet geloven, ‘eerst zien’. Maar 
na gezien te hebben, sprak hij een hele 
mooie korte geloofsbelijdenis: “Mijn 
Heer en mijn God”. Uiteindelijk stierf hij 
de marteldood in India.

In elke parochie was het fijn werken 
en ook af en toe moeilijk. Ja, zo is het 
altijd en overal, zo is hét leven. Mooie 
en moeilijke dingen gaan hand in hand. 
Onze Dionysiusparochie ervaar ik als 

een geschenk en ik wil 
iedereen bedanken voor 
alle vriendschap, alle hulp, 
alle gezelligheid ook. Deo 
Volente, als God het wil, 
blijven we nog een tijdje 
in de R.K. Parochie van de 
H. Dionysius in Heerhugo-
waard.

Pastoor Frank Domen
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PINKSTERACTIE
Mét deze Dionysius in Beeld hebt u een persoonlijk geadresseerde enveloppe 
ontvangen, waarin dus helaas NIET de bekende acceptgiro. Currence, de product- 
eigenaar van de acceptgiro, heeft namelijk besloten per 1 juni 2023 definitief te 
stoppen met de acceptgiro. De reden is dat het gebruik van de acceptgiro flink is 
afgenomen. In de brief vindt u, behalve veel informatie van het Bestuur, ook de 
mogelijkheden om financieel bij te dragen. Indien gewenst, komen we bij u thuis. 
Van harte aanbevolen.

EERSTE HEILGE COMMUNIE EN VORMSEL
Kinderen die na de grote vakantie naar groep 4 gaan, kunnen al opgegeven worden 
voor de Eerste heilige Communie. Tieners die naar groep 8 gaan voor het Vormsel.

VOLGENDE NUMMERS VAN DIONYSIUS IN BEELD
De grote vakantie in onze streken begint 22 juli en 4 september beginnen de scholen 
weer. Ongeveer twee weken later verschijnt dan het september-nummer van ons pa-
rochieblad. Dan twee weken voor Kerstmis, in januari/februari komt het Actie Kerk-
balansnummer uit, twee weken voor Pasen het Paasnummer en dan het Pinkster-
nummer, ook twee weken voor het grote feest van Pinksteren. In de tussentijd wordt 
u op de hoogte gehouden van alle reilen en zeilen via de wekelijkse Nieuwsbrief. 
Ontvangt u nog geen Nieuwsbrief, u kunt u zich opgeven: wiljandomen@ 
dionysiusparochie.nl

Zet u graag de 
bloemetjes buiten? 
Tuinvrijwilligers
heel hartelijk welkom!
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 GEDOOPT
Op 10 april, Tweede Paasdag tijdens de heilige Mis van 10.00 uur, is Monique 
Bosma-Noordwest (*04-06-1962) gedoopt. Het was een bijzondere viering, want 
Monique deed ook haar Eerste heilige Communie, ontving samen met haar man, 
Jan Bosma, het Sacrament van het Vormsel. Monique en Jan waren al 39 jaar ge-
trouwd voor de Wet, maar nu werd hun huwelijk ook kerkelijk bevestigd. Adres: 
Lapis Lazuli 51.

 NIEUWE VRIJWILLIGERS
Per 12 april zijn drie nieuwe misdienaars bij het ‘corps’, dat nu 37 leden telt! Jakob 
Cejrowski, Julia Cejrowska en Lovena van der Gragt. Er is drie keer flink geoefend 
en voor de rest telt: ‘Al doende leert men’.

 FEEST
Op 30 april hebben Piet en Ineke Konijn-de Vries in onze kerk hun 50-jarig 
huwelijksjubileum gevierd. De eigenlijke dag was 27 april. Adres: Lindenlaan 5.
Op zondag 2 juli vieren Eelke en Jannie Ligthart-Slippens dat zij 50 jaar getrouwd 
zijn. Iedereen is welkom, ook na de Mis voor koffie en gebak.

 VAN ONS HEENGEGAAN
Joke Bosman-Nuijens is geboren op 1 februari 1947 en overleden op 17 maart 
2023. Zij was getrouwd met Kees Bosman en woonde Platanenlaan 72. De uitvaart-
dienst in onze kerk was op 22 maart en aansluitend vond de begrafenis plaats op 
ons eigen kerkhof. We bewaren hele goede herinneringen aan Joke: zo lief, warm 
en sociaal bewogen. Voordat Dionysius in Beeld verspreid werd, was het Joke die 
de te bezorgen parochiebladen bundelde. En, als een of meer bezorgers verhin-
derd waren, waren het Joke en Kees die, desnoods in de Stad van de Zon, Dionysius 
in Beeld daar in de brievenbussen deden. “We houden toch van wandelen”, zei Joke 
dan.

Deze (Kerk)familieberichten zijn gemaakt op 8 mei 2023
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072 - 512 26 14 | www.uitvaartdekker.nl

wij verzorgen al een eenvoudige uitvaart 
vanaf € 2.225,-

Wilt u meer informatie?
Vraag kosteloos een voorbespreking aan.
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Na enkele oproepen om meer onder-
steuning voor allerlei tuinwerkzaam-
heden heeft zich een behoorlijk aantal 
mensen gemeld om zo af en toe een 
zaterdag met elkaar in de tuinen en 
kerkomgeving aan de slag te gaan. Heel 
mooi!!! Zaterdag 15 april, bijvoorbeeld, 
is door ongeveer 10 mensen hard ge-
werkt aan de voorkant van ons kerkge-
bouw. De tegels en bordestrappen en 
de hoeksteen zijn met een hogedruk-
reiniger schoongemaakt. Een groot deel 
is die dag klaargekomen en omdat men 
het leuk vond met elkaar, zijn direct 
vervolgafspraken gemaakt om het res-
terende gedeelte op de zaterdagen na 
15 april te doen. We kunnen terugkijken 
op mooie ‘werkdagen’ met enthousiaste 
medewerkers, die met elkaar veel heb-
ben gedaan. Er is ook gesnoeid, gras 
gemaaid, schoffelwerk gedaan en ga zo 

maar door. In mei zijn alle bloempotten 
opnieuw gevuld: feestelijk en pauselijk, 
dus geel-wit gekleurd, zodat deze met 
Pinksteren staan te schitteren. Op 28 
mei, Eerste Pinksterdag, wordt immers 
het 40-jarig priesterjubileum van Pas-
toor Frank gevierd! Er werd elke zater-
dag uiteraard voor koffie en een lunch 
gezorgd door enkele vrijwilligers, die va-
ker helpen in de pastorie. Top verzorgd 
allemaal. Op deze manier willen we va-
ker op zaterdagen door het jaar heen, in 
en om de tuinen, gezamenlijk werken. 
Mocht u nu denken: ‘Dat lijkt mij ook 
wel leuk’, u bent van harte welkom. Info 
bij pastoor Frank of ondergetekende. 
In ieder geval: de harde werkers van de 
eerste uren, hartelijk dank voor jullie 
inzet.

Hans Entius (06 - 14 18 50 39)

T U I N V R I J W I L L I G E R S  G E Z O C H T
E N  G E V O N D E N
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Lieve mensen, jullie hebben me nu in-
middels al een paar keer in de kerk 
tijdens de zondagsvieringen kunnen 
meemaken. Ik ben de opvolger van 
Henk Smolenaars en dus de nieuwe di-
rigent-organist van het Dionysiuskoor. 
Daar ik echter mezelf nog niet persoon-
lijk heb kunnen voorstellen even dit 
korte stukje. Mijn naam is René Domen 
(ja hoor, familie van Frank en Wiljan!). 
Ik ben geboren in Bergen op Zoom in 
Noord-Brabant en ben al zo lang ik me 
kan heugen met muziek bezig. Aanvan-
kelijk ben ik opgeleid als klassiek gita-
rist aan het Sweelinck Conservatorium 
in Amsterdam. Later is het leiden van 
koren op mijn pad gekomen en heb ik 
daar toen ook maar een opleiding voor 

gevolgd. Uiteraard heb ik ook een tijd-
je zangles gehad en leek het mij handig 
om me te bekwamen in piano- en or-
gelspel. Ben daar toen ook een aantal 
jaren in onderricht. Momenteel dirigeer 
ik, naast het Dionysiuskoor, nog twee 
andere koren en ben voor drie dagen 
werkzaam in de muziekbibliotheek van 
de Nationale Opera in Amsterdam. Ik 
heb veel affiniteit met liturgische mu-
ziek en vind het een voorrecht mijn 
steentje daaraan te kunnen en mogen 
bijdragen. Ik heb het bijzonder naar 
mijn zin bij het Dionysiuskoor. Ik ben 
(inmiddels al meer dan dertig jaar) ge-
trouwd met Alice en woonachtig in Wor-
mer. Wij hebben samen twee kinderen, 
Anna en Gijs. 

N I E U W E  D I R I G E N T- O R G A N I S T
D I O N YS I U S KO O R



Van mijn jeugdjaren herinner ik me dat we in de zondagsviering tweemaal gingen 
staan: bij het evangelie en bij de geloofsbelijdenis. Verder záten we de héle Mis, 
zelfs als de priester binnenkwam en ook als hij op het einde de zegen gaf. Waar-
om het zo was, weet ik niet. En of het bewust zo aangeleerd was, conclusie: onze 
liturgie is een zit-liturgie geworden. Maar beseffen we nog wat de afwisseling van 
lichaamshoudingen tijdens de viering betekent voor ons geloof?

Deelnemen aan de liturgie vraagt van elke kerkganger actieve deelname. We zijn 
niet alleen geestelijk aanwezig, maar ook lichamelijk. Er zijn enkele principes: staan 
staat voor eerbied. Het is de eigenlijke gebedshouding, omdat Christus is opgestaan 
uit het graf. Zitten is een ontspannen houding en vooral bedoeld om te luisteren. 
En knielen betekent nederigheid. Als de priester binnenkomt, gaan we staan. We 
blijven staan bij de schuldbelijdenis en het Gloria tot en met het openingsgebed 
en gaan dan zitten bij de eerste lezing. De inleiding van de Mis moet daarom ook 
niet te lang zijn en niet een soort preek worden. En bij lange concertmissen is het 
ook wat lastig om zo lang te blijven staan. Omdat Jezus zelf aan het woord komt, 
gaan we uit eerbied staan bij het evangelie. Bij de preek zitten we om aandachtig 
te kunnen luisteren. Als het goed is, is de preek ook telkens nieuw en aangepast 
aan de actualiteit. En dat vraagt om concentratie. We gaan weer staan bij de ge-
loofsbelijdenis en de voorbede. Als de prefatie wordt aangeheven, gaan we weer 
staan: ‘Verheft uw hart’. We laten dat met ons lichaam zien. Tijdens het eucharisti-
sche gebed is de eigenlijke houding knielen. Niet iedere kerk heeft knielbankjes, en 
dan is staan het beste alternatief. Vanaf het Onze Vader staan we weer tot aan de 
uitreiking van de heilige Communie. En als de priester na de heilige Communie het 
slotgebed uitspreekt en de zegen geeft, staan we weer. 

Als we de bedoeling van de houdingen voor ogen houden, voelt het heel natuurlijk 
aan. Het sterkt een bewuste beleving van onze liturgie. Een kwestie van wennen.

S TA A N ,  Z I T T E N  e n  K N I E L E N
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In 1933 verscheen Maria enkele malen 
aan een jong meisje in het Belgische 
Banneux. Maria noemde zich hier de 
‘Moeder van de Verlosser’ en ‘Maagd der 
armen’. Vanaf die tijd bezoeken velen 
Banneux en is het uitgegroeid tot een 
kleine bedevaartplaats, waar gelovigen, 
zieken en gezonden, kracht ervaren. 
Vanuit het Bisdom Haarlem-Amster-
dam wordt een bedevaart georgani-
seerd. Deze bedevaart is ontstaan als 
een ziekentriduüm. Een van de bussen 
is zo ingericht dat er rolstoelgebruikers 
mee kunnen. De Hospitaliteit, waar we 
tijdens de bedevaart verblijven, heeft 
een eenvoudige verpleegafdeling. Elke 
dag zijn er gezamenlijke maaltijden, 
gebedsmomenten en de heilige Mis. 
Daarnaast is voldoende tijd voor ont-
spanning en het bezoek aan een van de 
winkels. Op zondagochtend sluiten we 
ons aan bij de internationale Hoogmis, 
meestal met een van de Nederlandse 
bisschoppen als hoofdcelebrant. Op 
dinsdagmorgen vertrekken de bussen 
weer terug naar Nederland. 
Datum: 25 t/m 29 augustus 2023. 
Kosten voor de bedevaart: € 295,=. 
Voor meer info en aanmelding: 
Mevrouw Ellen van der Laan.
E: banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl 
M: 06 - 30 91 85 93.

B E D E VA A R T
N A A R  B A N N E U X
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Kort geleden verscheen de boodschap 
van Paus Franciscus voor Wereldmissie-
dag. Dat is ruim voor deze speciale dag, 
want de Kerk viert Wereldmissiedag dit 
jaar op zondag 22 oktober. In zijn bood-
schap voor deze dag liet Paus Francis-
cus zich inspireren door de Emmaüs-
gangers (Lc. 24,13-35). De ontmoeting 
met de Heer wekte bij deze, verwarde 
en teleurgestelde, leerlingen het verlan-
gen om naar Jeruzalem terug te keren 
en daar te verkondigen dat de Heer 
verrezen is. Op de heenweg van Jeruza-
lem naar Emmaüs waren de leerlingen 
terneergeslagen. Hun hoop dat hun 
meester de Messias was, was met zijn 
kruisiging vervlogen. Toen ze met el-
kaar spraken, voegde Jezus zich bij hen. 
Paus Franciscus merkt hierbij op dat 
de Heer het initiatief nam: “Hij naderde 
hen en liep met hen op.” Zowel toen als 
nu blijft de verrezen Heer dicht bij zijn 
missionaire leerlingen, in het bijzonder 
wanneer zij ontmoedigd zijn door en 
angstig voor het kwaad dat hen omringt 
en dreigt te overweldigen. De Heer is 
groter dan al onze problemen, aldus de 
Paus, die benadrukt dat ook vandaag 
de Heer nabij is aan alle vrouwelijke 
en mannelijke missionarissen. Toen de 
leerlingen met Hem optrokken en Jezus 
hun de Schriften uitlegde, brandde hun 
hart. Jezus is het levende Woord. Daar-
om moeten we de Schrift kennen, het 
woord van de heilige Hieronymus in-
dachtig, dat “de Schrift níet kennen ge-
lijk staat aan Jezus niet kennen”. Kennis 
van de Heilige Schrift, de Bijbel, voor-

komt dat we onze eigen ideeën en pro-
jecten verkondigen, zo benadrukt de 
Paus in zijn boodschap. De leerlingen 

herkenden de Heer bij het breken van 
het brood. Daarna verdween Hij uit hun 
zicht. De Paus wijst erop dat hier een 
essentieel geloofsgegeven zichtbaar 
wordt. De verrezen Heer is degene die 
het brood bréékt, maar ook voor ons 
het gebroken brood ís. In zijn spoor is 
elke missionaire leerling geroepen het 
brood te breken en gebroken brood 
te zijn. Paus Franciscus herinnert ons 
eraan dat het delen van het materiële 
brood met de armen een werk is van 
de christelijke missie, omdat de eucha-
ristie de bron en het hoogtepunt is van 

D E  H E E R  I S  G R O T E R  D A N 
A L L E  P R O B L E M E N



14

het leven en de zending van de Kerk. 
De eucharistie vraagt vanuit haar we-
zen om gedeeld te worden met allen. 
Paus Franciscus citeert in dit verband 
Paus Benedictus XVI, die schreef dat 
alleen een waarlijk eucharistische Kerk 
een missionaire Kerk is. Om vruchten te 
dragen, moeten we met Jezus Christus 
verbonden blijven. “Deze band realise-
ren we in het gebed en speciaal in de 
eucharistische aanbidding, als we in stil-
te in de aanwezigheid van de Heer zijn”, 
aldus Paus Franciscus. Na de ontmoe-
ting met de Heer keerden de leerlingen 
onmiddellijk terug naar Jeruzalem waar 
ze hun vreugde over deze ontmoeting 
deelden met de andere leerlingen. De 
voornaamste bron voor de missie zijn 

díe mensen die de Heer daadwerkelijk 
ontmoet hebben in de Schrift en de eu-
charistie. Het verhaal van de Emmaüs-
gangers herinnert ons ook aan de blij-
vende waarde van de missie naar de 
volkeren. “Iedereen heeft het recht het 
evangelie te horen. Christenen hebben 
de plicht dit te verkondigen”, zo citeert 
de Paus ‘Evangelii Gaudium’. De missio-
naire bekering is het voornaamste doel 
dat we onszelf moeten stellen, zowel 
persoonlijk als gemeenschappelijk om-
dat “de missionaire uitstraling kenmer-
kend is voor de totale werking van de 
Kerk”. Alle christenen zijn geroepen aan 
de missionaire activiteit bij te dragen 
door gebed, actie, offer en persoonlijk 
getuigenis. 

Tot mijn verbazing ben ik nog geregeld 
in de kerk te vinden. Waarom eigen-
lijk? De kerken zitten minder vol dan 
vóór corona, en vooral de 30-ers wor-
den gemist. Om me heen heb ik inder-
daad best wat generatiegenoten zien 
afhaken, meestal geleidelijk, en ook al 
lang voor de coronaperiode aanbrak. 
Ik denk wel eens: er had maar één af-
slag anders hoeven lopen in mijn leven, 
of ik had er niet meer gezeten. Wat als 
ik geen kinderen had gekregen? Wat 
als ik een paar jaar geleden niet was 

verhuisd? Ik kan niet voor alle 30-ers 
spreken. Wel voor mezelf. Een tijd lang 
heb ik een nogal moeizame band met 
de Kerk gehad. Soms omdat ik niet wist 
wat ik geloofde, óf ik nog wel geloofde. 
Soms omdat ik me groen en geel er-
gerde in de kerk. Aan liedteksten, aan 
mensen en de in mijn ogen kortzichtige 
(geloofs)uitspraken die ze deden. Maar 
goed, zie zo’n ergernisknop maar eens 
uit te zetten, dat gaat niet zomaar. Als 
ik één ding geleerd heb: geloven is geen 
statische kwestie. 

MAURICE HOOGENDOORN 
E INDREDACTEUR CULTUURBI JLAGE GULL IVER B I J  NEDERLANDS DAGBLAD
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Op een gegeven moment dacht ik: mis-
schien is het beter om maar eens een 
tijdje niet te gaan. Dus dat deed ik. On-
dertussen was ik nog steeds wel een 
zoeker naar de zin van het leven. Er 
was een periode dat ik dacht: misschien 
dan maar met boeken, en af en toe 
een goed geloofsgesprek, maar zonder 
kerk. Die breuk had zomaar een heel le-
ven kunnen duren. Maar om de een of 
andere reden is het bij een klein tijdje 
gebleven. Toen ik weer begon te gaan, 
was de ergernis gelukkig verdwenen. 
Maar nog steeds wist ik vaak niet pre-
cies wat ik geloofde. In het begin voelde 
ik me daar wat ongemakkelijk bij. Maar 
de aanwezigen bleken ménsen als ik-
zelf, ieder met z’n eigen vragen, twijfels, 
worstelingen: Godzoekers. Dat heeft 
me geholpen om het zo laagdrempelig 
te zien. De Kerk als een club van God-
zoekers. Daar wilde ik me graag bijvoe-
gen. Sindsdien voel ik er ruimte, meer 
dan ik eerder gedacht had te zullen vin-
den. Het klinkt nu wellicht alsof ik een 
klassiek, teruggekeerd verloren schaap 
ben. Maar zo voelt het niet. 

Waarom ben ik op een gegeven mo-
ment toch weer naar de kerk gegaan? 
Aanvankelijk vooral vanwege de rust en 
de rituelen, denk ik. Er valt iets bij voor 
te stellen waarschijnlijk, in het geval 
van een vader met twee kleine kinde-
ren. De kerk als plek om bij te komen. 
Cru gezegd, nam ik het feit dat er an-
dere mensen in de kerk zitten op de 
koop toe. Maar de laatste tijd merk ik, 
dat dat begint te veranderen. Ik begin 
te houden van het menselijke aspect, 
het gebrekkige, het stumperige van de 
hele onderneming. Zoals iemand eens 
zei: “We zijn hier aan het oefenen. Week 
in, week uit: oefenen. We voeren geen 
indrukwekkende show op, nee, we zijn 
aan het oefenen. We proberen samen 
te geloven en geven daar vorm aan”. 
Met mensen is er gedoe. Daar ontkom 
je niet aan. Al meerdere keren heb ik 
het meegemaakt. Je kunt er cynisch van 
worden. Maar als je je wat meer in een 
gemeenschap stort, zie je steeds va-
ker ook de mooie kanten van zo’n club 
mensen. Dat heb ik hier gemeen met al 
die mensen, een besef van ons eigen 



16

tekortschieten en de hoop en het ver-
trouwen vergeven te zijn. Ik zie de 
vrouw die net haar man begraven 
heeft. Een vrolijk jong stel dat net een 
kindje gekregen heeft. Onze Oekraïen-
se bijna-buren, elke dag in onzekerheid 
over hoe het met hun familie is. God, 
wat een levensverhalen zijn hier samen. 

Onlangs zijn we thuis weer begonnen 
met een nieuwe poging de geloofsop-
voeding iets, laten we zeggen, struc-
tureler van aard te maken. Ik wil onze 
kinderen ook vertrouwd maken met het 
mysterie dat mij (aan)trekt, hoe lastig ik 
dat mysterie zelf soms ook te vatten 
vind. Als ze er vroeg of laat achter ko-
men dat ze uiteindelijk niet zichzelf kun-
nen redden, hoop ik dat het idee in hen 
is gegroeid dat ze wel gered kúnnen 
worden. Het blijft stamelen. Misschien 
is dat nog wel het grootste wonder: dat 
je ondanks je gestamel, ondanks jezelf, 
toch wilt doorgaan met hopen en gelo-
ven en vertrouwen. Als ik in de kerk zit, 
ben ik nog steeds wel eens verbaasd 
dat ik er zit. Maar steeds vaker vind ik 

het ook een machtig mooi idee, dat er 
al eeuwenlang en over de hele wereld 
mensen samenkomen om te geloven, 
om te oefenen, om te tasten naar een 
geheim. Om dat sámen te doen.
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L E V E N  T O E V O E G E N  A A N  D E  D A G E N
Sander de Hosson (longarts) en Els Quaegebeur (journalist) hebben samen een boek 
geschreven over de laatste levensfase. Een boek voor iedereen die doodgaat. De titel is: 
Leven toevoegen aan de dagen; van slechtnieuws-gesprek tot laatste adem en rouw - 
hoe een stervensproces verloopt.  
Uitgeverij De Arbeiderspers. 224 blz. ISBN 978 90 29546 454. € 21,99.

In het boek ‘Leven toevoegen aan de dagen’ wordt vooral informatie gedeeld over 
het hele palliatieve proces: vanaf het eerste slecht-nieuws-gesprek tot aan het 
overlijden. Een eerder boek ‘Slotcouplet’ ging, vooral over mensen met longkanker 
of andere longziekten. Begrijpelijk, omdat Sander de Hosson, als longarts, vooral 
mensen met die ziekten tegenkomt. In dit tweede boek over palliatieve zorg heeft 
hij zich niet gefocust op kanker of longziekten. Maar het is ook geschreven voor 
mensen met orgaanfalen en dementie. Het boek is geschreven samen met jour-
naliste Els Quaegebeur, die regelmatig met de arts is meegelopen. Ze is bijvoor-
beeld bij veel poli-gesprekken aanwezig geweest. Daarnaast is een jaar lang iedere 
donderdagochtend van 10.00-11.00 uur via Zoom met elkaar gesproken. Sander 
de Hosson vertelde haar over zijn praktijk, of zij stelde hem vragen. De optelsom 
van al die gesprekken zijn de basis van het boek ‘Leven toevoegen aan de dagen’ 
geworden. Sander de Hosson neemt in het boek stelling tegen een aantal ‘heilige 
huisjes’ in de medische wereld. Daar wordt niet iedereen blij van. Dat levert soms 
behoorlijk wat kritiek op, weet hij inmiddels uit ervaring. Maar hij vindt het belang-
rijk om palliatieve zorg in the spotlights te zetten. 

We ‘bezoeken’ een paar ‘heilige huisjes’. Eén: om te beginnen de term ‘uitbehan-
deld’, die nog steeds te pas en te onpas wordt uitgesproken tegen mensen die 
ongeneeslijk ziek zijn. De titel van hoofdstuk twee van het boek is: ‘Uitbehandeld 
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bestaat niet’. Sander wil dit woord in de praktijk niet gebruiken en vindt ook dat het 
geen plaats mag hebben in de medische wereld. In zíjn praktijk zijn mensen pas 
uitbehandeld als ze hun laatste adem hebben uitgeblazen. Dán pas komt de pallia-
tieve zorg voor de patiënt ten einde, geen minuut eerder. Tót het zover is, worden 
mensen geholpen. Bijvoorbeeld om zo min mogelijk klachten te hebben. Dat zou 
het doel van alle zorgverleners moeten zijn, of iemand nou verzorgende, huisarts 
of top-oncoloog is. Als een medisch specialist iemand ‘uitbehandeld’ durft noemen, 
dan wordt het tijd de kennis bij te spijkeren. Want dan richt men zich blijkbaar al-
leen op de ziekte, en niet op de hele mens. Of men richt zich puur op het fysieke 
deel van de zieke, en let niet op de psycho-sociale en spirituele zorgbehoeften. 

Zo komt ‘heilig huisje’ nummer twee in zicht: de palliatieve zorg in ziekenhuizen 
kan veel beter. Dankzij de SONCOS-normen (SONCOS = Stichting Oncologische Sa-
menwerking) heeft ieder ziekenhuis sinds een jaar of vijf een Palliatieteam. Dat is 
een mooi begin. Maar het moet nog gaan lopen. Eén op de drie patiënten in het 
ziekenhuis is palliatief. Het overgrote deel van hen kan zorg krijgen van generalis-
tische zorgverleners: zorgverleners die géén specialistische kennis over palliatieve 
zorg hebben. Maar er blijft zo’n 5% over waarbij de palliatieve zorg complex te noe-
men is. Daar zouden die generalistische zorgverleners het Palliatieteam bij moeten 
inroepen. Dat gebeurt echter slechts minimaal. Bij ongeveer 1% van de patiënten is 
een teamlid van het Palliatieteam betrokken. Met andere woorden: daar wordt een 
palliatieve boot gemist. Sander de Hosson zou willen dat ziekenhuizen zich daar 
wat meer zorgen over maken. Hoe kan dit? Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat bij complexe palliatieve zorg de juiste deskundigen 
betrokken worden? Dat ziet hij echter niet gebeuren. 

‘Heilig huisje’nummer drie: rondom het sterfbed doet het ziekenhuis volgens 
Sander de Hosson eigenlijk het tegenovergestelde. Daar is men juist veel te veel 
aanwezig. Het sterfbed wordt teveel gemedicaliseerd. In Nederland is doodgaan 
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zonder heel veel behandelingen te heb-
ben gehad, nog nauwelijks mogelijk. 
Natuurlijk is het zinvol om - na een di-
agnose kanker met uitzaaiingen - een 
eerste chemo voor te stellen en te be-
kijken of die chemo een levensverlen-
gend effect kan hebben. Maar daarna? 
Moet er echt altijd een tweede kuur 
volgen? En een derde? Zijn we dan nog 
een leven aan het verlengen of betreft 
de verlenging vooral het lijden? Het is 
voor niemand makkelijk om zich aan 
die vanzelfsprekendheid, een volgende 
kuur, te onttrekken. Niet voor de dok-
ter, niet voor de patiënt. Beiden zijn ge-
vangen in een systeem. De cultureel-ge-
bonden norm: ‘Opgeven is geen optie’ 
speelt daarin een rol. Maar kijk ook 

naar de studies die naar behandelingen 
worden gedaan. Er wordt daarbij alleen 
gekeken naar het effect van die behan-
delingen op de duur van het leven, niet 
op de kwaliteit. Terwijl dat laatste min-
stens zo belangrijk is. Waarom wordt in 
studies naar behandelingen nooit naar 
díe uitkomst gekeken? Dat vindt Sander 
de Hosson veelzeggend. Hij zou willen 
dat zorgverlener én patiënt wat langer 
stilstaan bij de vraag of ‘een volgende 
behandeling’ echt wel gewenst is. Der-
gelijke gesprekken zijn volgens hem 
heel goed te voeren, er moet alleen wel 
tijd voor uitgetrokken worden. De erva-
ring van deze longarts is dat mensen er 
best over willen praten.

Zo mooi kan de herfst van het leven zijn
Samen met de Heer van het leven

is alles mogelijk



Z I J  I S  E N  B L I J F T  H E T !
Ik was 22 toen ik bij een vrachtwagenbe-
drijf werd geroepen voor een motorrepa-
ratie. Op het kantoor 
zat een hele mooie 
blonde typiste ... Mijn 
hart stond meteen in 
brand! Ik vroeg aan de 
jongens van de werk-
plaats hoe zij heette. 
“Van Vliet of zo ... “, 
antwoordde iemand. Ik 
rende naar de dichtst-
bijzijnde telefooncel 
(die had je toen nog), 
pakte het telefoon-
boek van Utrecht en 
scheurde alle pagina’s 
met Van Vliet eruit. Om 
de hele avond elke Van 
Vliet te bellen met de 
vraag of ze misschien een blinde typiste 
kenden. Niemand had ooit van haar ge-
hoord. Die nacht heb ik geen oog dicht 
gedaan, zo onrustig was ik. De volgende 
dag ging ik terug. Hoe heet ze? “Misschien 
Vlietstra ... “. Eindelijk spoorde ik haar op. 
Samen met een vriend spotte ik Susan, 
met haar hondje, in de bossen van Zeist. 
Ik zei tegen mijn vriend: “Onze vriend-
schap gaat even op een laag pitje, want 
ik ga met deze beeldschone dame iets 
moois beginnen”. Het was alsof ik door 
de bliksem was getroffen en onmiddellijk 
wist: zij ís en blíjft het, zolang ik leef. Dat 
is een heel ander weten dan de zeker-
heid dat twee en twee vier is. Zeker zijn 
van iets dat je niet kunt bewijzen, geeft je 
het gevoel waarmee je bergen kunt ver-
zetten. Met haar kon ik de wereld aan ... 
zo groot, mooi en sterk was haar uitstra-
ling. Er was geen enkele reden tot zorg. 
Tótdat Susan op een dag de vuile borden 
in de koelkast zette in plaats van in de 

vaatwasser. En er volgden steeds vaker 
van die pijnlijke acties. 

De eerste keren moesten we er hartelijk 
om lachen, maar het ging van kwaad tot 
het ergste. En binnen een paar maanden 
moest ze worden opgenomen in een 
verpleeghuis. Ze was pas 53 ... . Ik zal u 
de details besparen, die ons gezin diep 
hebben geraakt en ontwricht. Alzheimer, 
je hoort het vaak, maar mensen die geen 
ervaring hebben met een naaste met 
alzheimer kunnen er zich geen voorstel-
ling van maken. Elke ochtend stap ik op 
de fiets om haar te zien. Ik steek een 
kaarsje aan en zeg: “Goedemorgen, lie-
verd! Hoe gaat het?” Ze kijkt me dan met 
holle, lege ogen aan en antwoordt: “Dank 
u wel, meneer, maar wie bent u?” 

Vincent (66)

21



De Rooms-Katholieke Kerk is een We-
reldkerk en met meer dan 1,2 miljard vol-
gelingen het grootste kerkgenootschap 
ter wereld. Ik vind onze Dionysiuskerk 
wel een beetje op een Wereldkerk lijken, 
maar dan in het klein: want onze kerkbe-
zoekers komen uit Aruba, Burundi, Chi-
na, Colombia, Curaçao, de Dominicaan-
se Republiek, Frankrijk, Gambia, Ghana, 
Guatemala, Hongarije, Indonesië, Irak, 
Italië, Kenia, Mexico, Nederland, Nigeria, 
Oeganda en Oekraïne, Pakistan, Peru, 
Polen, Puerto Rico, Slowakije, Sri Lanka, 
Suriname, Syrië en Vietnam (voor zover 
me nu te binnenschiet). En uit West- 
Friesland natuurlijk :-) ! 

De enige echte Wereldkerk is, vijftig da-
gen na Jezus’ verrijzenis, ‘geboren’ op het 
eerste Pinksterfeest. In de Handelingen 
van de Apostelen staat het volgende ge-
schreven: “Toen de dag van Pinksteren 
aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde 
plaats, in hetzelfde huis in Jeruzalem. 
Plotseling kwam een gedruis uit de hemel 
alsof een hevige wind opstak en heel het 
huis was er vol van. Er verscheen iets dat 
op vuur leek en dat zich, in tongen ver-
deeld, op ieder van de aanwezigen neer-
zette. Alle aanwezigen werden vervuld 
van de heilige Geest en zij begonnen in 
vreemde talen te spreken”. In Jeruzalem 
woonden toen mensen, afkomstig uit alle 
volkeren onder de hemel. Dus, net als nu 
in onze Dionysiuskerk! Het bijzondere 
is, dat al die mensen tóen de apostelen 
hoorden spreken in hun eigen moeder-
taal. Voorbeeld: mensen uit Duitsland 
verstonden de Blijde Boodschap in het 
Duits, mensen uit Frankrijk in het Frans, 
mensen uit Syrië in het Arabisch. Hoe 
wonderlijk mooi geregeld door Boven 
... ! Maar dat ‘talenwonder’ was helaas 
éénmalig! Sommigen van onze Neder-
landse broeders en zusters in het geloof, 
nú, spreken en verstaan geen Engels en 
andere talen. Geen probleem toch?! En 
sommigen van onze broeders en zus-
ters in het geloof zijn de Nederlandse 

een kleine Wereldkerk
O N Z E  D I O N YS I U S K E R K :
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taal (nog) niet machtig en genieten dan 
van een Engelstalig lied tijdens de Mis, of 
van een Italiaanse of Spaanse liedtekst. 
Het Dionysiuskoor zingt soms een Latijn-
se liedtekst. Geen probleem toch?! God 
vraagt van ons in deze veel-kleurige en 
bijzondere tijd vooral de ‘taal van de lief-
de’ te spreken. Binnenlanders, buitenlan-
ders, vreemdelingen ... ikzelf zie mensen 
vooral als kinderen van God, kostbare 
schatten in zijn ogen. En waar is ons éi-
genlijke vaderland eigenlijk? De apostel 
Paulus zegt: “Ons vaderland is in de he-
mel” (Fil. 3,20). Een gelovige goede kijk op 
mensen en situaties kent geen grenzen. 
En dan nog het volgende ... . In 2022 zijn 
19 kinderen in onze kerk gedoopt, van 
wie maar 2 kinderen met twee Neder-
landse ouders. In 2022- 2023 hebben 8 
kinderen hun Eerste heilige Communie 
gedaan; slechts 1 communicantje heeft 
twee Nederlandse ouders. Ook in 2022-
2023: 14 tieners zijn gevormd; slechts 4 
tieners van de 14 hebben twee Neder-
landse ouders. Van de 37 misdienaars 
die onze Dionysius-Wereldkerk rijk is, 
hebben 9 misdienaars twee Neder-
landse ouders en 28 misdienaars 
hebben dus één of twee niet-Ne-
derlandse vaders/moeders. 

In december 2021 meldde dag-
blad ‘Trouw’ dat één op de vier 
katholieke priesters in ons land 
inmiddels uit het buitenland 
afkomstig is. En dat aantal 
zal de komende jaren alleen 
maar toenemen! Tja, de rollen 
zijn anders verdeeld: vroeger 
gingen heel veel Nederlandse 
priesters, zusters en broeders 
als missionaris naar het bui-
tenland, maar nu ... ! Laten we 
‘gewoon’ dankbaar zijn, hartelijk, 
behulpzaam en gastvrij, vriende-
lijk en nogmaals, laten we de taal 
van de liefde spreken. Met handen 

en voeten praten is ook 
een optie! De liefde is 
vindingrijk 
en creatief. 
We kunnen 
hulp vragen aan de 
heilige Geest, de meest 
creatieve Persoon die 
bestaat: Hij zweefde in 
den beginne over de 
wateren en zie hoe 
wondermooi de wereld 
toen geworden is! 

Wiljan Domen








