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DE VEERTIGDAGENTIJD
 PASTOOR FRANK DOMEN 

    Beste medeparochianen, op woensdag 22 
    februari begint de Veertigdagentijd, de Vasten, 
    met de Aswoensdagviering om 19.00 uur. In 
    deze ruim zes weken besteden we, meer dan 
anders, aandacht aan ‘léven als gedoopte mens’, door minder of anders te eten 
en drinken, méér te bidden, en meer werken van naastenliefde te doen. De Neder-
landse Bisschoppen houden ons voor, dat Aswoensdag en Goede Vrijdag verplichte 
vasten- en onthoudingsdagen zijn: dat betekent minder eten (geen vlees) en drin-
ken. En verder is het de bedoeling, dat ieder 40 dagen lang elke dag ‘iets’ doet aan 
‘vasten’: méér moeilijke maar goede dingen doet. Zijn er minder goede gewoonten, 
die we niet kúnnen laten? Jezus nodigt ons uit, met zijn hulp, in de Veertigdagentijd 
verkeerde gewoonten ‘los’ te laten. Hij wil ons be-vrij-den, vrijmaken, van al wat 
minder goed is of zelfs slecht ... slecht voor onszelf, voor onze gezondheid, en ook 
voor onze medemens. De wereld wordt ietsje beter als wíj betere mensen worden. 
Verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Het is heel goed om ook 
een Bijbels ‘vastenpuntje’ 
te kiezen. In de brieven van 
de apostel Paulus staan 
heel wat kwaliteit van leven 
verbetertips. Bijvoorbeeld: 
Uw vriendelijkheid moet bij 
iedereen bekend zijn. En: 
Heb geduld met iedereen. 
En ook: Bewaar de onder-
linge vrede. Maar ook Jezus 
zelf heeft zoveel mooie en 
wijze woorden gesproken. 
Als we die woorden dóen, dan wordt het leven zoveel aangenamer. Hij heeft bij-
voorbeeld gezegd: Bid voor je vijanden. En: vergeld geen kwaad met kwaad. En 
ook: Wie zonder zonde is, mag de eerste steen werpen. En voor een heel gezin of 
een hele parochiegemeenschap staat ook prachtigs geschreven: Laat geen slecht 
negatief woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend, 
tot zegen voor degenen die uw woorden horen.
Lieve medeparochianen, onze samenleving verkeert in geestelijke nood. Veel men-
sen kennen Jezus niet meer als de rots waarop hun leven gebouwd is. Terwijl God 
niets liever wil dan mensen de ogen openen voor zijn liefde en die van zijn Zoon, 
Jezus. Máár ... wij moeten God vragen, bidden, dat Hij deze genade weer schenkt 
aan al die mensen, die zo verloren lopen. Laten wij de Vasten ernstig nemen. Doen 
wij onszelf een beetje geweld aan. Willen wij voor onze eigen kinderen niet het al-
lerbeste qua gezondheid, werk en vriendschap? Wel, alle mensen in Nederland, en 



EVEN BIJPRATEN
Paus Benedictus XVI over zijn heengaan

Onder woorden die emeritus Paus Benedictus, nog maar enkele maanden geleden, 
heeft geschreven, 94 jaar oud was hij toen! We bidden nu voor hem: Heer, geef hem de 
eeuwige rust!
“Al gauw zal ik voor de uiteindelijke rechter van mijn leven staan. En al kan ik nog 
zoveel redenen hebben voor schrik en angst als ik terugkijk op mijn lange leven, 
toch is mijn ziel blij omdat ik vast vertrouw dat de Heer niet alleen de rechtvaardige 
rechter is, maar ook de vriend en de broeder die zelf al voor mijn onvolkomenhe-
den heeft geleden en dus, als rechter, is hij tegelijk mijn advocaat. Met het oog op 
het oordeel wordt me dus de genade van het christen zijn duidelijk. Christen zijn, 
geeft me bekendheid, meer nog, vriendschap met de rechter over mijn leven en 
maakt het mij mogelijk met vertrouwen door de donkere poort van de dood te 
gaan. Wat dit betreft, komt mij steeds voor de geest wat Johannes vertelt aan het 
begin van de Apocalyps: hij ziet de Mensenzoon in heel zijn grootheid en valt als 
dood voor zijn voeten. Maar Hij legde zijn rechterhand op hem en sprak: “Wees niet 
bang, Ik ben het” (Apoc. 1, 12-17).

Parochie-avonden
Inmiddels zijn drie parochie-avonden gepasseerd en we zijn blij met de steeds 
goede opkomst. Meestal zijn zo’n 60 volwassenen, jongeren, tieners en kinderen 
aanwezig. Een parochie-avond begint met een inleiding (per leeftijdsgroep) van 
een half uurtje over een stukje tekst van de Geloofsbelijdenis, die elke zondag en 
op hoogfeesten en wereldwijd, in alle Rooms-Katholieke kerken gebeden wordt. 
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daarbuiten, zijn onze broeders en zusters. Laten wij voor hen vasten, opdat Gods 
vrede weer mag komen over alle mensen. Ik wens jullie een goede Vasten toe. Dan 
wordt het ook een mooie Pasen!

22

 

februari Aswoensdag

Askruisje &

 
Spirit zingt



4

Aansluitend worden dan enkele vragen gesteld en is er gelegenheid ervaringen 
uit te wisselen. Na de inleiding gaat iedereen naar de kerk, de dagkapel, want die 
is goed en voordelig te verwarmen, voor een half uur muzikale Aanbidding. Dat is 
echt heel mooi om mee te maken. Tot slot is er een gezellig samen-zijn met koffie/
thee, een glaasje en meegebracht lekkers. We zijn dankbaar!

Afscheid organist-dirigent Henk Smolenaars
Op 22 januari is officieel afscheid genomen van Henk Smolenaars, die om rede-
nen van gezondheid nu echt moest stoppen met het Dionysiuskoor (be)geleiden. 
Veertig jaar en negen maanden trouwe inzet en aanwezigheid in onze parochie, 
echt geweldig. Gelukkig blijft Henk beschikbaar voor uitvaarten. En, ook gelukkig, 
is een opvolger in beeld: René Domen, een neef van Pastoor Frank en Wiljan, heeft 
gereageerd op een oproep in de ‘Nieuwsbrief’. De gesprekken zijn gaande en op 
korte termijn wordt een beslissing verwacht. We houden u op de hoogte via de 
Nieuwsbrief. Indien u de Nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u uw e-mailadres 
opgeven bij: wiljandomen@dionysiusparochie.nl

TienerWoordDienst
Met ingang van 15 januari is er, naast een KinderWoordDienst (KWD), ook een Tie-
nerWoordDienst (TWD) in onze kerk. Ongeveer 20 jongeren doen mee, als ze op 
zondag in de kerk zijn, en natuurlijk alleen als ze niet hoeven te dienen of zingen 
bij Salt & Light. Het evangelie vertelde die dag over Johannes de Doper die Jezus 
aanwees: “Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt”. Een lam? 
Waarom niet de leeuw Gods? De wolf Gods? Dan zou Jezus toch de baas zijn! De 
tieners, heel mooi: “Zo onschuldig als een lam”. Precies! Voor een leeuw of wolf zijn 
we bang, maar Jezus wil niet dan we bang voor Hem zijn. Hij wil dat we van Hem 
houden. Een mooie levensles tijdens de eerste TienerWoordDienst.
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VAN ONS ZIJN HEENGEGAAN

Theo Breed, geboren op 19 juni 1931, is overleden op 28 november 2022. Hij was 
getrouwd met Agaath Breed-Beers en woonde: Middenweg 261. De afscheidsvie-
ring, met het Dionysiuskoor waarvan Theo lange jaren lid is geweest, was op 5 
december 2022 in de Waerdse Landen. 

Nelly Verbart-Mak is geboren op 31 oktober 1934 en overleden op 24 december 
2022, op 88-jarige leeftijd. Zij was getrouwd met Frans Verbart (Carel Willinkstraat 
44) maar woonde al langer in de ‘Warm Thuis’ locatie in Oterleek. De uitvaartdienst 
in onze kerk was op 30 december en aansluitend vond de begrafenis plaats op ons 
eigen kerkhof.

Tiny de Jong-de Wit is geboren op 13 maart 1927 en overleden op 5 januari 2023, 
op 94-jarige leeftijd. Zij was weduwe van Nicolaas de Jong en woonde: Dolomiet 
85. Het afscheid was in de Waerdse Landen op 11 januari 2023, waarna zij werd 
begraven in het familiegraf op het Gemeentelijk Kerkhof.

Jopie Dekker-Danenberg, geboren op 8 februari 1936, weduwe van Dré Dekker, 
is overleden op 6 januari 2023. Zij verbleef al langere tijd in Zuyder Waert. Het 
afscheid in de Waerdse Landen was op 13 januari, waarna zij, bij haar man en 
dochter Sonja, werd begraven op ons eigen kerkhof.

Deze (Kerk)familieberichten zijn gemaakt op 23 januari 2023
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Vorig jaar stond ik hier 
en was het Coronavirus 
nog volop onder ons. 
Nu sta ik hier en is een 
oorlog gaande tussen 
Rusland en Oekraïne, is 
sprake van een energie-
crisis en hebben we te 
maken met klimaatver-
anderingen, een stikstof-
probleem, oplopende 
rente en een enorme 
inflatie. Dit alles heeft heel veel impact 
op ons allemaal. Ook op onze parochie. 
Zo staat de thermostaat in de kerk nog 
maar op 15o. Maar, zoals onze ex-pen-
ningmeester Egbert Klaassen het zo 
mooi verwoordde in de vorige Dionysius 
in Beeld, het is gelukkig hartverwarmend 
om te zien dat binnen de Dionysiusparo-
chie hele mooie projecten plaatsvinden. 
Al deze veranderingen, andere omstan-
digheden, bieden echter ook nieuwe uit-
dagingen en kansen, waar we op kunnen 
inspelen om ons alvast voor te bereiden 
op onze gezamenlijke toekomst. We 
zijn gelukkig een levendige en gezonde 
parochie met vele vrijwilligers, die deze 
parochie ook zo bijzonder maken. Er zijn 
het afgelopen jaar nieuwe projecten op-
gestart, onder andere de Parochie-avon-
den die door jong en oud en ook door 
nieuwe parochianen goed worden be-
zocht. Tijdens deze avonden wordt ge-
loofsverdieping aangeboden, vindt mu-
zikale aanbidding plaats en tot slot een 
gezellig samen-zijn. Ook hebben we ons 
parochieblad Dionysius in Beeld in een 
nieuw jasje gestoken, in kleur, zodat we 

onze parochianen nog 
beter kunnen laten zien 
wat allemaal gebeurt bin-
nen onze parochie. We 
communiceren ook, op 
moderne wijze, via de di-
gitale wekelijkse Nieuws-
brief en via de vertrouw-
de Dionysiuswebsite. En 
met ingang van 15 ja-
nuari j.l. is er op zondag 
een TienerWoordDienst 

(TWD), dit naast de KinderWoordDienst 
(KWD), zodat tieners op hún niveau 
kunnen groeien naar een steeds meer 
volwassen geloofskennis en geloofsbe-
leving. Als we in de kerk naar boven kij-
ken, zien we de nieuwe LED verlichting 
die is aangebracht. Hiermee besparen 
we op de energiekosten. Gelukkig zijn in 
het verleden al 120 zonnepanelen op het 
kerkdak aangebracht. Op dit moment 
zijn we druk aan het kijken hoe het gas-
verbruik verder gereduceerd kan wor-
den.  Via ons geloof zoeken we de ver-
binding en dit is erg belangrijk voor de 
toekomst. We willen ons geloof doorge-
ven aan de volgende generatie. We zijn 
een levendige en gezonde parochie en 
dat willen we zo houden. Daarom wil ik u 
de Actie Kerkbalans 2023 van harte aan-
bevelen. ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen!’ We hopen, dat u onze kerk een 
warm hart toedraagt en meedoet aan de 
Actie Kerkbalans 2023. Alvast onze har-
telijke dank hiervoor! 

Namens de Werkgroep Actie Kerkbalans
Margot van der Kemp

K E R K B A L A N S  2 0 2 3
Margot  van  der  Kemp,  secre tar i s  van  ons  Paroch iebes tuur  en  voorz i t ter  van  de  Werk -

groep  Ac t ie  Kerkba lans ,  hee f t  in  het  weekend van  14-15  januar i  j . l .  onders taande
toespraak  gehouden in  de  kerk .
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N O G M A A L S  K E R K B A L A N S  2 0 2 3
CARMELITA  SAVERIMUTTU

EGBERT KLAASSEN (06  -26  99  38  33 )

Een uitgelezen en natuurlijk moment 
om u in deze uitgave van ons parochie-
blad te informeren over de financië-
le verwachtingen in 2023. De onlangs 
aan het Bisdom voorgelegde ‘Begroting 
2023’ dient hierbij als uitgangspunt. 
Enkele resultaatbepalende onderdelen 
worden hieronder toegelicht. Zoals u 
weet is qua inkomsten de Actie Kerkba-
lans de meest bepalende bron. Daar-
naast zijn van belang, de wekelijkse col-
lecten, stipendia, giften en legaten. De 
som hiervan wordt ‘Parochiële inkom-
sten’ genoemd. In de uitgaven zijn de 
Persoonkosten, kosten Onroerend goed 
en Verplichte en vrijwillige bijdragen de 
belangrijkste posten. Het verschil tus-
sen de inkomsten en de uitgaven toont 
het resultaat van het betreffende jaar. 
Steeds geldt, dat de uitgangspunten op 
basis van actuele informatie worden 
weergegeven.
Hoe gaan de Parochiële inkomsten zich 
ontwikkelen? (Kerkbalans 2022 versus 
2021 vele duizenden euro’s minder!) 

Wat wordt het effect van de exorbi-
tant gestegen gasprijs? Vooralsnog be-
tekent dit een toename van vele, vele 
duizenden euro’s. En dit ondanks de 
drastisch verlaagde temperatuur in ons 
kerkgebouw. Dankzij de investeringen 
in onze zonnepanelen maken wij ons 
over de kosten van ons elektraverbruik 
geen zorgen. Met enige zorg melden 
wij, dat het uiteindelijk verschil tussen 
inkomsten en uitgaven ruim € 50.000 
bedraagt. Door ons jarenlang gevoerd 
financieel beleid zijn wij als parochie 
gelukkig in staat om dit negatieve re-
sultaat voorlopig te incasseren. Geen 
reden tot paniek dus. Wel van belang 
is het besef, dat uw ondersteuning, on-
der andere via de Actie Kerkbalans, een 
levensader is voor de continuïteit. Het 
Parochiebestuur zal voortdurend de 
mogelijkheden toetsen om de balans 
tussen de inkomsten en de uitgaven te 
optimaliseren. Kerkbalans 2023 is hier-
bij een uitdagend en belangrijk instru-
ment.



Net als elk gebouw of woonhuis heeft 
ook ons kerkgebouw onderhoud nodig. 
Veel heeft u de laatste jaren al kunnen 
opmerken. In de tuinen achter de kerk 
en ook op het kerkhof zijn bomen, op 
leeftijd, geruimd. Elk jaar is de schilder 
bezig om te zorgen, dat het gebouw 
goed in de verf blijft staan. De ventilatie 
op het dak is vervangen omdat twee van 
de vier grote ventilatoren stuk waren 
en nummer drie en vier ook niet meer 
goed functioneerden. Bij het monteren 
van de nieuwe ventilatoren kwamen we 
er achter, dat in het dak ook nieuwe be-
drading nodig was voor de nieuwe ven-
tilatoren. De ventilatoren kunnen dus 
weer vele jaren mee. Onlangs zijn alle 
lampen in de kerk vervangen door heel 
energiezuinige LED armaturen, dit geeft 
weer een besparing op het stroomge-
bruik. Vanwege dit stroomgebruik staan 
al een jaar of zes 120 zonnepanelen op 
het dak. Deze zorgen ervoor, dat we de 

kosten nog enigszins binnen de perken 
kunnen houden. Echter, wat betreft de
verwarming staan we voor een grote 
uitdaging. Zoals u vanuit de media zeker 
heeft vernomen, zullen we geconfron-
teerd blijven met zeer hoge gasprijzen 
ten opzichte van wat we, vóór de oor-
log in Oekraïne, gewend waren. Met de 
hoge gasprijzen zijn we nu volop bezig.
Als eerste gaan we aan de slag met het 
parochiecentrum en de pastorie, de 
woning van de pastoor. Hier is dringend 
spouwmuur-isolatie nodig. Verder laten 
we onderzoeken of groot onderhoud 
aan de ramen en kozijnen nog meer 
besparing kan opleveren. Ook zijn we 
met experts aan het kijken hoe we het 
kerkgebouw in de toekomst moeten 
verwarmen. We hebben vloerverwar-
ming, dus mogelijk kan iets gedaan 
worden met een warmtepomp. Dit zal 
een behoorlijke investering vragen en 
advies van experts en het Bisdom is hier 

O N D E R H O U D  I N  E N  O M  D E  K E R K
NAMENS HET PAROCHIEBESTUUR
HANS ENTIUS (06  -  14  18  50  39 )
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Zo ziet u dat er veel te doen is, voor ons 
als Bestuur en voor alle vrijwilligers 

absoluut bij nodig. Dit zijn zo wat grote 
onderhoudzaken, die naast het gewone 
kleine onderhoud nu aan de orde zijn. 
De schilder zal medio dit voorjaar weer 
laten weten wat de komende jaren, per 
jaar, gedaan moet worden. De tuinen 
rondom het gebouw vragen jaarlijks 
snoeiwerk en het gras moet in de zo-
mer wekelijks gemaaid worden. We zijn 
gelukkig in het bezit van een zitmaaier! 
Ook is er nog steeds een waterover-
last-probleem rond het Kruiswegpad 
in de achtertuin. Verder is er regelma-
tig kortsluiting in de verlichting van de 
kruiswegstaties, in de Mariakapel in de 
zijtuin, en de lichtpaaltjes langs het pad 
naar de garage. Daaraan moet dus ook 
wat gedaan worden.

Zo ziet u dat er veel te doen is, voor ons 
als Bestuur en voor alle vrijwilligers. 
Hierbij vragen we speciale aandacht 
voor degenen die onze tuinen onder-
houden: we kunnen best wat hulp ge-
bruiken, want dit redden we lastig op 
dit moment. Komend voorjaar willen 
we weer enkele tuin-onderhoud-dagen 
(met soep en broodjes) organiseren en 
met een ‘club’ vrijwilligers (neem gerust 
mensen mee). Per keer een klus aan-
pakken die te groot is voor de huidige 
vrijwilligers. Schroom niet om hiervoor 
contact op te nemen met mij en/of de 
pastoor. 
En ... tuinvróuwen zijn natuurlijk ook 
heel welkom!

“

“



“Met het risico dat ik nu word be-
stempeld als ouderwets”, begint do-
cent en oud-wethouder (van Meppel) 
Myriam Jansen (51) haar bericht op 
internetplatform LinkedIn, “zou het 
niet helpen als de winkels weer dicht 
zouden zijn op zondag en de zondag 
weer een nationale rustdag wordt?” 
In enkele dagen tijd krijgt zij bijval van 
duizenden LinkedInners. “Geniaal” en 
“Een bevrijdende gedachte!” schrij-
ven mensen onder haar bijdrage. Is 
de zondagsrust terug? Wellicht in een 
nieuw jasje? Zelfs God rustte uit na 
zes scheppingsdagen staat in Genesis, 
hoofdstuk 2. “We zijn gemaakt voor 
zes dagen werken en één dag rust. Ik 
denk, dat God een ritme in ons heeft 
ingebouwd”, is de mening van influen-
cer Romely Hannah Logchies (23). We 
zijn continu afgeleid en staren gemid-
deld vier uur per dag naar onze tele-
foon. Dat kan anders. Romely Hannah 
en haar vrienden zijn bezig om hun 
leven in te richten “zoals Jezus dat zou 
doen en daar hoort de sabbat/zondag 
bij”. De zondag vieren, hoort bij een 
levensstijl met nieuwe rustdagritue-
len. Wat het oplevert? “Ik heb nu echt 
een dag om van te genieten; ik kan tijd 
met God kan doorbrengen”. Romely 
Hannah ziet dat hier grote behoefte 
aan is. Ze spreekt veel jongeren die 
een burn-out hebben, oververmoeid 
door alle drukte en het 24/7 bezig zijn. 
Ze denkt dat de zondagsrust een op-
lossing kan zijn en ziet steeds meer 

O N Z E  B R O O D N O D I G E  R U S T
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millennials in haar omgeving of via so-
cial media die de sabbat/zondag gaan 
vieren en krijgt veel bijval via Instagram. 

Albert Kloppenburg (61) is de admini- 
strateur van de Nederlandse Vereniging 
tot Bevordering van de Zondagsrust en 
de Zondagsheiliging. Hij ziet met leed-
wezen de 24-uurs economie zeven da-
gen per week doordenderen. “Van de 
gemeenten heeft 85% koopzondagen”. 
De vereniging is in 1954 opgericht, kort 
na de verruiming van de Zondagswet, 
die regelde dat op zondag tót 13.00 uur 
openbare bijeenkomsten verboden zijn, 
behalve religieuze evenementen. Vanaf 
halverwege de jaren ‘90 komt er, on-
der de Paarse Kabinetten, ruimte voor 
koopzondagen.
Kunnen mensen niet voor zichzelf be-
palen, dat het goed is om een dag te 
rusten? “Dat kan, maar wat we zien, is 
dat we elkaar opjutten,” vertelt Myriam 
Jansen, die haar oproep op LinkedIn 
voor een rustdag viraal zag gaan. “Als 
jij de winkel sluit terwijl je buurman 
openblijft, dan gaat een klant zijn bood-
schappen bij de buurman halen. Zie 
dan, als kleine ondernemer, nog maar 
eens je winkel draaiende te houden”. 
Haar verhaal wordt onderstreept door 
Jan Kloosterman (44) van de christelijke 
vakorganisatie RMU (Reformatorische 
Maatschappelijke Unie). “De grote be-
drijven willen nog wel graag op zondag 
open, maar voor de kleine ondernemer 
zorgt de zondagsopenstelling alleen 
maar voor meer kosten, helemaal nu de 
consument minder kan besteden”.
Naast economische aspecten speelt 
het mentale welzijn ook een belang-
rijke rol, benadrukt vakbondsman Jan 
Kloosterman. “We horen steeds vaker 
om ons heen dat je niet altijd áán hoeft 
te staan. Voor christenen is er natuurlijk 
nog een extra reden voor een rustdag, 

maar het lijkt alsof de héle maatschap-
pij er meer behoefte aan heeft”. Dat het 
goed is voor het hele systeem om rust 
in te plannen, bevestigt ook psycholoog 
Lydia Ehigie (35). “Door de week bouw 
je onbewust druk op, waardoor het 
goed is om af en toe een stapje terug te 
doen”, zegt zij.

De rustdag is voor Myriam Jansen di-
rect verbonden met overconsumptie en 
duurzaamheid. “Ik wil de duurzame vrij-
heid van een leefbare wereld, daarvoor 
moeten we onze consumptie beperken. 
Nu de klimaatcrisis dermate ernstig 
wordt en om stevige ingrepen vraagt, 
is ons denken over vrijheid aan bezin-
ning toe”. Ze vindt daarbij weerklank bij 
Tomas Sjödin (62), een Zweedse voor-
ganger die onder meer schrijft over rust 
en sabbat/zondag. “Volgens mij redt de 
zondagsrust mensenlevens” zei Tomas 
Sjödin. “Het klimaatprobleem is één van 
de gevolgen van onze onwil om te rus-
ten, om maat te houden”. Zo zou zon-
dagsrust zelfs de schepping weer ten 
goede komen.



14

Een bericht over de Stille Omgang, die 
plaatsvindt op 18 maart 2023, en mede 
georganiseerd wordt door het Comi-
té  Stille Omgang Heerhugowaard-de 
Noord en omstreken. Ieder jaar vertrekt 
een groep mensen ‘s morgens vroeg om 
de voettocht Heerhugowaard-de Noord 
- Amsterdam te volbrengen. Deze voet-
tocht vindt steeds plaats op de zaterdag 

ná 15 maart, de dag van het Mirakel van 
Amsterdam (1345). Een tocht vol bezin-
ning en goede gesprekken. ’s Avonds 
laat wordt de eucharistieviering in de 
Krijtbergkerk bezocht. Aansluitend 
wordt, samen met vele andere pelgrims 
uit heel Nederland, de Stille Omgang 
gelopen. Ieder heeft zo zijn eigen moti-
vatie om aan deze tocht deel te nemen. 
Ieder ervaart de voldoening om voor 
zichzelf, maar vooral samen als groep, 
deze pelgrimstocht te volbrengen.

Praktische informatie
Ontvangst om 08.00 uur bij de kerk 
in Heerhugowaard-de Noord. Vertrek 
rond 08.30 uur na de pelgrimszegen. De 
tocht is ongeveer 57 km. Het is echt een 
flinke tocht in een stevig tempo, goed 
om te weten om teleurstelling te voor-
komen. Tijdens de tocht hebben we vier 
tussenstops waarvan één met warme 
maaltijd. Er is de hele dag EHBO en een 
volgbusje aanwezig. U kunt met een 
touringcar terugrijden, we zijn rond dan 
02.00 uur in Heerhugowaard-de Noord, 
maar op eigen gelegenheid terugreizen 
is ook mogelijk. De kosten voor de hele 
dag bedragen € 47,50, inclusief busreis, 
zonder busreis € 38,50. Er is een deel-
name-maximum van 80 personen. Na 
aanmelding ontvangt u een inschrijffor-
mulier. En eind februari ontvangt u dan 
de route, aanvullende informatie en de 
deelnemerslijst. Een advies: meldt u zo 
spoedig mogelijk aan vanwege het deel-
name-maximum. 
Aanmelden kan bij: Jan Jong, via de mail: 
stilleomganghhw@gmail.com of 
06 - 22 78 14 88.

Warme groet van het Comité Stille 
Omgang; Arie Botman, Jan Nanne, Jan 
Giling en Jan Jong

U I T N O D I G I N G
S T I L L E  O M G A N G
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N A A R  E E N  G O E D E
T O E KO M S T
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Onderstaande tekst is gebaseerd op o.a. artikelen in het tijdschrift ‘Nieuwe Stad’, een uit-
gave van de Focolarebeweging in Nederland, jaargang 64 (2023) nummer 1.

“Kleine goedheid is als een grassprietje tus-
sen de tegels: iets heel eenvoudigs, maar je 
krijgt het niet platgetrapt”. Een mooie jaar-
opening-gedachte, van Pater Salesiaan Ro-
ger Burggraeve. Gaan die kleine daden onze 
wereld veranderen? Stoppen ze de oorlog in 
Oekraïne of de klimaatcrisis? Of de economi-
sche tweedeling, die steeds groter wordt in onze 
samenleving? Nee! De kleine goedheid behaalt 
geen definitieve overwinning op het kwade, maar 
wordt ook nooit door het kwade overwonnen. Klei-
ne goedheid ziet de persoonlijke nood en de méns in 
nood. Kleine goedheid: onopvallende hele eenvoudige 
daden van liefde doen denken aan allerlei Bijbelteksten: 
“Uw vriendelijkheid moet (altijd) bij alle mensen bekend 
zijn” (Fil. 4,5). En: “Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een 
tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, 
zo moet ook gij vergeven” (Kol. 3,13). En ook: “Laat niemand alleen zijn 
eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten; díe gezindheid 
moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde” (Fil. 2,4-5). 

Kleine daden die góeddoen! Het gaat ‘heel gewoon’ om elkaar gedag blijven zeggen 
als ‘iets’ gepasseerd is, dus: níet laten merken dat er ‘iets’ is. Een moeilijk gesprek 
‘open’ beëindigen met: “Wat mij betreft, blijven we vrienden. Je bent en blijft altijd 
welkom”. Maar ja, wat moeten we doen als we alles gedaan hebben om lief te (blij-
ven) hebben? Daarmee doorgaan! Medemensen van harte dienen, kan de wereld 
op zijn kop zetten. Christen-zijn is geen laagje vernis, een beetje medelijden, een 
aalmoes hier en daar. Christen-zijn is veeleisend, maar brengt volheid van leven. 
Deze manier van denken en voelen verrast en maakt van het leven een avontuur. 
Stellen we ons voor, dat we als student al de eindexamenvragen zouden kennen. 
We zouden ons een geluksvogel vinden! Maar wij weten wel welke vragen we krij-
gen op het eindexamen van ons leven. Jezus gaf ze ons toen Hij zei: “Ik had honger 
en jij gaf Me te eten, dorst en je gaf me te drinken. Ik was een vreemdeling en je 
hebt Me verwelkomd. Ik had niets om aan te trekken en je hebt me kleren gege-
ven. Ik was ziek, in de gevangenis en je hebt Me opgezocht ... . Wat je voor anderen 
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gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan”. 
Als we Jezus’ woorden dóen, zijn we her-
kenbaar als christenen. Wacht niet tot 
je bemind wordt, maar neem zelf het 
initiatief. Dát is liefhebben zoals God 
liefheeft. Deze liefde is spontaan en ver-
wacht geen tegenprestatie. Deze liefde 
doet de ‘hokjes’ waarin mensen soms 
geplaatst worden, verdwijnen: land- 
genoot of vreemdeling, jong of oud, 

sympathiek of niet, rijk of arm. Iedereen 
heeft recht op onze liefde: ook degene 
die roddelt, die alleen met zijn eigenbe-
lang bezig is, een concurrent, degene 
die altijd iets heeft aan te merken ... . 
Als christenen zijn wij geroepen om hier 
en nu, in iedere ontmoeting ‘helemaal’ 
aanwezig te zijn. Bemin daarom zonder 
haast, maak je één met de ander en 
draag zijn last mee op jouw schouders.

M E N S E N  O N D E R W E G
“Dit jaar is het Vastenactieproject in de 
Veertigdagentijd voor de mensen in 
Zuid-Soedan; mensen, die al dan niet ge-
dwongen hun huis verlaten. De redenen, 
waarom mensen dat doen, verschillen. 
Sommige mensen slaan op de vlucht 
vanwege oorlog, natuurrampen of om-
dat een Overheid of groot bedrijf zich de 
kostbare grond waar ze leven, toe-eigent. 
Anderen vertrekken in de hoop op een 

beter leven of om geld te verdienen voor 
hun familie. Daarom steunen we dit jaar 
mensen, in de deelstaat Warrap, die het 
geweld in hun dorp moesten ontvluchten 
en nu ergens anders in Zuid-Soedan een 
nieuw bestaan proberen op te bouwen. 
We willen ervoor zorgen dat de deelne-
mers na wat ondersteuning in hun ei-
gen levensonderhoud kunnen voorzien.  
Warrap is de meest onderontwikkelde 
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deelstaat van het land en ging nog in 
2020 gebukt onder periodes van ernstig 
geweld, veroorzaakt door diefstal van 
vee, conflicten over hulpbronnen, sek-
sueel geweld en wraakacties. Door het 
geweld, de onveiligheid en de extreme 
voedselonzekerheid in het gebied ver-
laten mensen hun gemeenschappen en 
gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. 
De meeste mensen zijn hier afhankelijk 
van landbouw voor hun levensonder-
houd. Met uw financiële bijdrage steu-
nen wij de mensen met bijvoorbeeld: een 

schoffel, schep en gieter: € 12,=; zaad en 
gereedschap: € 22, =; kruiwagen € 41,= ; 
ploeg € 85,=. Onze Vastenactie-campagne 
start in het weekend van 25-26 februari. 
Met ingang van Aswoensdag, 22 februari, 
liggen vastenactie-zakjes in de kerk - om 
mee naar huis te nemen. In de volgende 
Dionysius in Beeld (het Paasnummer) is 
een folder en zakje bijgesloten. Wij ho-
pen op uw financiële bijdrage.

Hartelijk dank namens de MOV
Dennis Lens en Sanna Lens-van Onselder

D E N K  N O O I T  I N  G R O E P E N
Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog is verdwenen,

kom vertel ze alle malen, alle malen zal ik wenen.

Deze woorden van de dichter Leo Vro-
man komen vaak bij mij naar boven en 

naar binnen. De oorlog 1940-1945 waar 
Leo Vroman op doelt is voorbij, verdwe-
nen. Maar vergeten doen wij niet. De 
meer dan 106.000 Joden, zigeuners en 
verzetsstrijders uit ons land die door 
de Nazi’s uit de weg zijn geruimd. Hun 

namen zijn God bekend. Zijn ook ons 
bekend. De oorlog in Oekraïne woedt in 
alle dramatische hevigheid. Wie verzint 
zoiets: ziekenhuizen platgooien, mensen 
martelen en vermoorden. Huizen, flats 
en scholen met de grond gelijk maken. 
De infrastructuur met wegen, bruggen 
en energievoorzieningen vernietigen. 
Mensen in de kou in de winter. Oorlog 
haalt het slechtste in mensen naar bo-
ven, maar leert de mensen ook zien, dat 
hij gemaakt is als wezen met een unie-
ke waardigheid. Paus Franciscus spreekt 
graag over tederheid, Bommen kunnen 
alles kapotmaken, maar niet de mense-
lijke waardigheid en niet de tederheid. 
niet de liefde van God in de harten, niet 
de liefde voor Hem in de ziel. Dietrich 
Bonhoeffer en Titus Brandsma getuigen 
hiervan met hun leven. Zij protesteer-
den tegen de Jodenvervolging en werden 
door de Nazi’s vermoord. Ook het Russi-
sche volk lijdt. Jonge Russische soldaten 

DIAKEN LEON EVERTS
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sneuvelen bij bosjes. Voor wie? Waarom? 
Velen van hen hebben deze oorlog niet 
gezocht en niet gewild. Ook zij hebben 
een vader en een moeder, broers en 
zussen en geliefden. Ons gebed moet 
ook voor hen zijn. Deze vraag doet mij 
denken aan een televisie-opname van 
een tijd geleden. Frits Barend (1947), een 
Nederlands-Joodse journalist vertelde: 
“Mijn moeder en mijn broertje zaten in 
1944 ondergedoken in Amsterdam op 
een zolder. Beneden wordt gebeld. Een 
NSB’er staat voor de deur met een Duitse 
militair: Wij vermoeden dat hier onder-
duikers zitten. De Duitse militair wil dat 
de NSB’er de benedenverdieping door-
zoekt en gaat zelf naar boven. Boven 
aangekomen, doet hij een deur open en 
ziet mijn moeder zitten. Hij sluit de deur. 
Hij opent een andere kamer en ziet mijn 
broertje. Hij sluit de deur. Dan gaat hij 
naar beneden en zegt tegen de NSB’er: 
Boven zit niemand”. Frits Barend vervolgt 
zijn verhaal: “Als deze Duitse militair er 
niet geweest was, was ik nooit geboren”. 
En hij besluit: “Mijn moeder heeft mij al-
tijd geleerd dat je nooit moet denken in 
groepen”.
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G O E D E  V O O R N E M E N S
Veel mensen beginnen een nieuw jaar, gelukkig, met goede voornemens. Wil Derkse (70), 
schrijver, spreker, sinds vijf jaar weduwnaar, bewoont een klein appartement in hartje Den 
Bosch, met veel boeken, een klavecimbel, kunst en goede koffie. Op loopafstand van de 
Sint-Janskathedraal waar hij graag zingt in het koor en iedere ochtend naar de Mis gaat. 
Fit, jawel, maar: “Vanmiddag komt de Thuiszorg om mijn been te zwachtelen, kleine slijtages 
zogezegd”. Wie van ons kent de Sint-Adelbertabdij in Egmond niet? Wil Derkse is al heel lang 
een trouwe bezoeker van een soortgelijke abdij: de Sint-Willibrordabdij in Doetichem. Hij 
geeft enkele kloosterlijke adviezen, die ook voor niet-kloosterlingen belangrijk zijn, over het 
maken en volhouden van goede voornemens.

1) Het hele leven is één grote, nooit afgesloten, vormingsperiode en gaat door tot een 
mens 80+ is! Goede voornemens hebben, is belangrijk. ‘Stabiel zijn’, is een prachtig 
voornemen: de kunst van het erbij blijven, niet weglopen. Een hoofdtaak in het kloos-
ter én daarbuiten is: God zoeken in alles. Onze Lieve Heer verschijnt in de gast, de 
irritante soms te veel eisende echtgenoot of welke medemens ook: de baas van wie 
we denken: “Hadden we maar een ander”. Je werk volhouden, je situatie uithouden: 
dat is de stabiliteit, de dagelijkse volharding.

2) In de wereld is kwaliteitsverbetering belangrijk, maar dat geldt ook voor elk mense-
lijk dagelijks gedrag. ‘s Avonds, voor het slapen gaan, even nadenken over wat goed, 
minder goed en helemaal niet goed was, kan leiden tot kwaliteitsverbetering van ons 
gedrag. Het gaat om hele kleine dingen: een onaardig antwoord of gebaar, geen ge-
dag zeggen, je slechte humeur laten merken. Het is goed om ‘s avonds vergeving te 
vragen aan God voor deze kleinigheden. Het zijn toch de kleine dingen die het doen?! 
En God danken voor de kleine goede dingen hoort ook bij een gewetensonderzoek! 
Wil Derkse vroeg bij een van zijn eerste bezoeken aan de abdij: “Waarom doen jullie 
dat iedere dag, wordt er hier zo op los gezondigd?” Het antwoord van een oude mon-
nik luidde: “Je moest eens weten, Wil, er gaat van alles mis. Maak, als jij thuis bent, 
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ook een gewoonte van terugblikken op de dag, ga na wat niet mooi was en maak een 
lijstje van wat wél lukte en waarvoor je dankbaar bent. Dat geeft het volgende kleine 
goede voornemen, namelijk: daar kan ik morgen iets aan doen”.

3) Het derde goede voornemen gaat om de kunst van écht luisteren. Heb ik echt ge-
luisterd naar iemand of signalen opgepakt, die iets van mij vroegen? Heb ik van harte 
antwoord gegeven op een vervelende vraag? Ook dat is gewetensonderzoek. Aan wat 

en wie gaf ik gehoor? Wil Derkse: “Toen mijn dochters klein waren, stond ik natuurlijk 
niet ‘s ochtends een half uur eerder op om een paar psalmen te bidden. Monniken 
hebben het in zekere zin makkelijk in het volhouden van hun goede voornemens. Ze 
houden elkaar in de gemeenschap bij de les. Ik leef alleen, ik moet het zelf doen. Wat 
we leren van de monniken is: een dagritme volhouden. De dag vroeger beginnen, kan 
geen kwaad, mits haalbaar. Maar iedereen kan wel dagelijkse momenten van bezin-
ning inbouwen. Wen je eraan om in het laatste uur van de dag geen scherm meer 
voor je neus te hebben. Mails die je dan nog leest, gaan mee het bed in”.

4) Doe niets! Wil Derkse: “De eerste keer dat ik het klooster verbleef, werkte ik daar 
aan mijn scriptie. Ik merkte dat, als je als gast wilt meedoen met het getijdengebed, 
er niet zoveel tijd overblijft om te werken: ongeveer vijfenhalf uur op een dag. Maar 
in die vijfenhalf uur kreeg ik meer voor elkaar dan thuis in twee keer vijf uur. Eén 
van de redenen is, dat er geen andere verleidingen waren, zoals schermen. Ik leerde 
in het klooster ook dat het goed is om af en toe te stoppen. In de dagorde stond 
bijvoorbeeld: na de afwas de recreatie. Ik dacht: dat is voor de broeders. Maar de 
broeder naast me zei: Niks scriptie: recreatie, wandelen! Ik was tamelijk boos: weer 
een half uur minder tijd om te schrijven. Maar na die wandeling kwam ik natuurlijk 
met een ander, frisser hoofd binnen. Mooi advies: maak werk van ontspanning. Doe 
even niets”.
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V R I J W I L L I G E R S  W E L KO M
WIL JAN DOMEN (06  -  16  800 400)

5) Loslaten! Wil Derkse heeft een moeilijk jaar achter de rug. “Perioden van rouw, 
verdriet en schuldgevoel en ook wel van dankbaarheid wisselden elkaar af. Dat had 
gevolgen voor mijn levensstijl. Ik heb dingen verwaarloosd. Bijvoorbeeld mijn klave-
cimbel- en orgelstudie. Dat is heel dom, maar het ging niet. Ik had gewoon weinig con-
tact met wat mooi, waar en goed is. Vrienden en familie schonken me veel. Maar het 
was wel een jaar van … ja, jammer. Maar het kon niet anders. Je kunt niet zo de knop 
omzetten, maar mijn goede voornemen is om de weg van het loslaten in te slaan. Het 
oude loslaten is één, maar het tweede is: richting zoeken voor wat nog komt. Ik ben 
zeventig jaar, maar je kunt op elke leeftijd openheid voor het nieuwe houden”.

M E T  I N G A N G  VA N  2 5 - 2 6  F E B R U A R I 
KU N N E N  W E E R  H O U D B A R E

P R O D U C T E N  V O O R  D E
V O E D S E L B A N K  N A A R  D E  K E R K 

G E B R A C H T  W O R D E N

In elke organisatie zijn nieuwe vrijwilli-
gers altijd heel welkom! En hard nodig! 
Ook in de kerk. Onze parochie heeft ver-
schillende gebouwen: een grote kerk, 
een groot parochiecentrum met grote 
kelders, twee garages, het Familiehuis, 
een kleine drukkerij, torenkamers. En 
ook een prachtig kerkhof, meerdere tui-
nen, een kerkplein, een parkeerplaats. 
Voor alle ruimten, binnen en buiten, is 

‘bemensing’ nodig. Alle ruimten, bin-
nen en buiten, vragen geregelde, zelfs 
voortdurende, aandacht en ook allerlei 
soorten onderhoud. Er zijn bergen ver-
schillend administratief werk te verzet-
ten. En elke dag, behalve zaterdag, wordt 
koffie gedronken na de viering, gezellig 
en keurig verzorgd door gastvrouwen en 
een gastheer. Bij alle cursussen zijn de-
zen ook nodig, 5maal per jaar komt dit 
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parochieblad uit en wordt thuisbezorgd 
door tientallen vrijwilligers. Dus, als u 
van wandelen houdt ... ! Onze drie koren 
verwelkomen graag nieuwe leden: het 
Dionysiuskoor (repetitie op woensdag-
middag) is een meer traditioneel koor, 
Spirit (woensdagavond) is een ritmisch 
koor en Salt & Light (donderdagavond) 
heeft een heel gevarieerd repertoire. In 
het weekend, op zaterdagavond én zon-
dag, zijn kosters, Eerste Lezingen-lezers 
en lectoren nodig. Er is een grote groep 
collectanten en een CameraTeam, dat 
de livestream uitzendingen verzorgd. 
We hebben, heel bijzonder, zo’n 35 mis-
dienaars. Vóór elk weekend worden 
tekstblaadjes samengesteld, gedrukt, ge-
vouwen en geniet. Er is een Werkgroep 
Bloemschikken. Er zijn vrijwilligers die 
helpen met de Doop- , Eerste heilige Com-
munie- en Vormselvoorbereiding, met de 
Kinder- en TienerWoordDienst, de Zie-
kencommunie wordt wekelijks gebracht 
bij aan huis, ziekenhuis of verpleeghuis 
gebonden parochianen. Voor elk werk, in 

en rond de kerk, zijn dus mensen nodig, 
heel vaak méérdere of vele mensen en 
liefst ook reservekrachten. Onze paro-
chie heeft ook een ‘vrijwilligerskalender’: 
elke (ere)vrijwilliger krijgt een berichtje 
bij gelegenheid van zijn/haar verjaar-
dag: per app, e-mail, een telefoontje of 
een kaartje in de brievenbus. Er zijn ook 
‘klussen’, die incidenteel plaatsvinden: 
de Actie Kerkbalans, de Pinksteractie, 
de Voedselbankactie, de Vastenactie, de 
kerststal opbouwen. In december 2022 
zijn, door parochianen gemaakte, kerst-
kaarten verkocht. De opbrengst, (€ 700,=) 
was bestemd voor de Voedselbank. Als 
u wilt helpen met kerstkaarten maken 
voor Kerstmis 2023, graag! Er wordt wel 
gesproken over de ‘Kerkfabriek’, maar 
het woord ‘Kerkfamilie’ past beter. In de 
Kerk, het huis van Onze Vader, zijn we 
broeders en zusters. We werken sámen. 
We vieren samen. We delen samen lief 
en leed. We hebben elkaar en íedereen 
nodig. U ook!
Dus als u mee wilt doen ... graag!








