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ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Op 1-2 november aanstaande vieren we 
samen, verenigd in geloof en liefde, de 
heilige dagen van Allerheiligen en Aller-
zielen. Deze dagen herinneren ons aan 
de heiligheid van het leven, maar ook 
aan de vergankelijkheid van het leven. 
Die twee dagen geven ons de gelegen-
heid om na te denken over de betekenis 
van ons bestaan, onze verbondenheid 
met de heiligen en over de eeuwigheid. 
Op Allerheiligen, 1 november, eren we 
de ontelbare heiligen, die door hun le-
ven van geloof, hoop en liefde een voor-
beeld zijn voor ons allemaal. Deze heili-
gen, mannen en vrouwen én kinderen 
van alle tijden en plaatsen, tonen ons, 
al is het met vallen en opstaan, de weg 
naar Christus door hun goede manier 
van leven en toewijding aan God en aan 
wat Hij verwacht van ons. Ze inspireren 
ons met hun levensverhalen en herin-
neren ons eraan dat heiligheid voor ons 
allemaal haalbaar is. In de levens van de 
heiligen vinden we een schat aan wijs-
heid en inspiratie. Ze vertellen ons, dat 
heiligheid niet wordt gemeten aan we-

reldse maatstaven, maar door de mate 
van liefde waarmee we God en onze 
medemensen dienen. Ze herinneren 
ons eraan dat we, ondanks onze tekort-
komingen, in staat zijn tot grote daden 
van goedheid en barmhartigheid. Op 
Allerheiligen vieren we niet alleen hun 
heiligheid, maar ook de mogelijkheid 
van onze eigen heiliging. Maar terwijl 
we de heiligen eren en hun voorbeeld 
volgen, worden we ook geconfronteerd 
met de realiteit van de dood.  

Op Allerzielen, 2 november, herdenken 
we onze dierbare overledenen en bid-
den we voor de zielen in het vagevuur. 
De dood is een onvermijdelijk deel van 
ons menselijk bestaan, maar het is niet 
het einde. Allerzielen herinnert ons er-
aan, dat de zielen van de rechtvaardigen 
in Gods handen zijn, zoals in het Oude 
Testament al staat, en dat we mogen 
vertrouwen op hun verrijzenis. Op deze 
dag verbinden we ons met degenen, die 
ons zijn voorgegaan in de dood, onze 
ouders, grootouders, vrienden en dier-
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baren. We koesteren hun herinneringen en 
danken God voor de tijd, die we met hen heb-
ben gehad. Onze gebeden en off ers dragen bij 
aan de zuivering van de zielen in het vagevuur, 
een plaats van loutering, en we geloven in de 
kracht van Gods barmhartigheid, die hen uit-
eindelijk in zijn aanwezigheid zal brengen. Al-
lerheiligen en Allerzielen herinneren ons aan 
de onlosmakelijke band tussen de levenden 
en de doden, tussen de Kerk op aarde en de 
Kerk in de hemel. We zijn allemaal pelgrims 
op reis, op weg naar de eeuwige vreugde van 
Gods aanwezigheid. Deze dagen nodigen ons 
uit om onze relatie met God te verdiepen en 
om ons voor te bereiden op de dag waarop 
we Hem van aangezicht tot aangezicht zullen 
zien. Laten we, terwijl we Allerheiligen en Allerzielen vieren, ons verheugen in de 
heiligheid van de heiligen en bidden voor de rust van de zielen van onze overleden 
dierbaren. 

Laten we eraan denken dat we geroepen zijn tot heiligheid in ons dagelijks leven en 
dat de dood niet het einde is, maar eerder het begin van een nieuw leven in Gods 
eeuwige liefde. Moge God ons zegenen op deze heilige dagen en ons de genade 
schenken om te groeien in geloof, hoop en liefde. Laten wij allemaal op deze feest-
dagen naar de kerk gaan (op 1 en 2 november zijn de vieringen in onze Dionysius-
kerk om 19.00 uur) om de verbondenheid tussen hemel en aarde te vieren en te 
versterken. Wie weet komt dat het (geestelijke) klimaat op aarde ten goede. 

Pastoor Frank Domen



BIJBELLEESGROEP
Op dinsdag 5 september 2023 (van19.30-21.00 uur) is de Bijbelleesgroep weer ge-
start in de pastorie. Elke week, behalve in de vakanties, worden de drie lezingen 
van het volgende weekend gelezen en besproken. Belangrijke vraag is: wat bete-
kent Gods Woord voor ons, hier en nu?! Door met elkaar de lezingen uit het Oude 
en Nieuwe Testament in de Bijbel op te zoeken, raken we thuis in de indeling van 
de Bijbel en ontdekken dat de profetieën gedaan in het Oude Testament, in het 
Nieuwe Testament werkelijkheid worden. We leren Jezus beter kennen en ontdek-
ken hoe Gods Woord ons dagelijks leven vorm kan geven. En zo kan Gods steun 
meer ervaren worden. Iedereen is welkom, óók onze wat jongere medeparochia-
nen. Meer informatie en opgave bij: Jannie Ligthart. 072 - 57 44 328 of 06 - 24 21 78 
20. Of per e-mail: jj.ligthart@ziggo.nl

OVER HET KATHOLICISME ...
Henri Bontebal (lid van de PKN en CDA-lijsttrekker) over het Katholieke geloof en 
de Katholieke Kerk ... . “Het Katholicisme heeft de charme van een Wereldkerk, 
waarin tradities een grote rol spelen. Het protestantisme zou je, kort door de bocht 
geformuleerd, ook kunnen zien als een product van de Verlichting; er zijn dingen 
overboord gezet die waardevol waren. Er wordt in het protestantisme veel nadruk 
gelegd op het individu, op zijn beleving van het geloof. Het mooie van het Katho-
licisme is ... of je op zondagochtend nou heel erg gelooft in God of niet, je komt 
binnen in de kerk, je knielt, en je neemt deel aan de eucharistie. Dat is het. De vraag 
is niet wat jíj die ochtend voelt of niet voelt; je hoort er gewoon bij. Daar voel ik mij 
comfortabel bij, eerlijk gezegd: allerlei vragen onbeantwoord laten, en gewoon het 
mysterie het mysterie laten zijn.
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN HET VORMSEL 2023-2024
Kinderen en tieners die, na de grote vakantie, in groep 4/5 of groep 8 van de basis-
school zitten of naar de middelbare school gaan, kunnen worden opgegeven voor 
de Eerste heilige Communie en het Vormsel: pastoorfrank@dionysiusparochie.nl 
De voorbereiding op de Eerste heilige Communie start met een info-avond op 14 
januari 2024 en de viering van Eerste heilige Communieviering is op zondag 14 
april om 14.00 uur. De data van de Vormselvoorbereiding worden zo spoedig mo-
gelijk bekend gemaakt. De Vormselviering zelf is op zondag 21 april om 10.00 uur.

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN
Op woensdag 1 november wordt Allerheiligen gevierd. De Kerk vraagt deze dag te 
vieren als een zondag en daarom is de heilige Mis (Spirit) op 1 november om 19.00 
uur. En op donderdag 2 november, als Allerzielen gevierd wordt, is de heilige Mis 
(Salt & Light) ook om 19.00 uur. 

KERSTACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
Vorig jaar zijn in de kerk eigengemaakte kerstkaar-
ten verkocht voor één euro per stuk. De opbrengst 
was een groot succes: € 700,= bestemd voor de 
Voedselbank. Ook dit jaar, tegen eind november, 
kunnen weer prachtige eigengemaakte kerstkaarten 
gekocht worden, weer voor één euro per stuk. Een 
aantal parochianen is al langer druk bezig. Nieuw is, 
dat we van enkele (ook buitenlandse) kunstenaars 
toestemming hebben gekregen hun kerstafbeeldin-
gen te gebruiken voor deze actie. De afbeelding van 
het schilderij, op kerstkaart-formaat, van de in 2007 
overleden kunstenaar Brad Barth is bijvoorbeeld 
ook te koop. Voor het drukken en vouwen van deze 
kaarten is een sponsor gevonden. Ook nieuw is, dat 
behalve kerstkaarten allerlei kleine en grotere zelf-
gemaakte kerstversieringen te koop zijn. Alles voor 
het goede doel: de Voedselbank! Van harte aanbe-
volen!

PAROCHIE-AVONDEN OVER MARIA
De komende Parochie-avonden zijn gepland op 6 oktober, 10 november, 26 januari 
(2024), 16 februari en 22 maart. Op deze vijf avonden worden hele mooie video’s 
bekeken. Elke video duurt ongeveer 25 minuten en is opgenomen in Nazaret, Beth-
lehem, Efeze, Lourdes ... . De spreker is David Payne, heel bekend van de CaFE-cur-
sus. Aanvang: 19.30 uur, om 20.15 uur is er een half uurtje Aanbidding in de kerk 
en daarna, voor wie wil, een gezellig samen-zijn. Voor kinderen en jongeren is een 
apart programma. Maria zei tegen de engel Gabriël: “Mij geschiede naar uw woord” 
en deze video’s maken duidelijk hoe Maria ons helpt op onze eigen weg naar God. 
Iets lekkers meenemen moet niet, mag wel natuurlijk. Graag!
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VAN KRIBBE NAAR KERSTSTAL
Een cadeauboekje is weer op komst: 
Van kribbe tot Kerststal. Met Jozef en 
Maria, de herders en de wijzen, de os 
en de ezel, de engel en de ster, op weg 
naar Advent en Kerstmis. Met prachti-
ge gedichten en inspirerende gebeden 
van markante christenen. Dat zijn de 
woorden waarmee Leo Fijen het boekje, 
het zoveelste in de inmiddels bekende 
reeks, beschrijft. Het boekje zal te zijner 
tijd in een weekend in de kerk (gratis) 
worden aangeboden aan geïnteres-
seerde kerkgangers en vrijwilligers.

MISSIEZONDAG 2023
In het weekend van 21-22 oktober is het 
Missiezondag. De christenen in Libanon 
hebben een hart dat brandt van naas-
tenliefde en van de missie dáár te zijn 
waar mensen in moeilijkheden verke-
ren. Zij verlaten het land niet, zij blijven, 
om een bron van hoop te zijn. Libanon 
is de laatste jaren in een ongekende cri-
sis beland. De Libanese munteenheid 
heeft 98% van haar waarde verloren. 
Een groot deel van de middenklasse 
kwam onder de armoedegrens terecht. 
De Staat is nog slechts een façade, 
overal is corruptie. Dagelijks verlaten 

mensen het land. Libanon vangt veel 
Syrische vluchtelingen op. De explosie 
in de haven van Beiroet in 2020 was 
de spreekwoordelijke druppel die de 
emmer deed overlopen. Na de enorme 
explosie, waarbij meer dan 200 mensen 
omkwamen, willen de parochianen van 
de Parochie St. Maroun helpen. Van de 
Overheid is niets te verwachten. De pas-
toor van de parochie, Richard Abi Saleh, 
komt met het initiatief ‘Drames et Mira-
cles’ (Drama’s en Wonderen): “We gaan 
op bezoek bij de mensen, luisteren naar 
hun angsten. We zíjn er. We bidden met 
hen. We huilen en lachen met hen”. Da-
nielle Aramouni, een van de vele vrijwil-
ligers in de parochie, zegt het kernach-
tig: “Voor mij is mijn werk geen baan, 
het is een missie. Als je mensen ziet die 
hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en 
helpt”. Vanuit de groep Missie Ontwik-
keling Vrede (MOV) steunen wij de goe-
de werken van Missio. In het weekend 
van 21-22 oktober is de gehele collecte 
bestemd voor de mensen in Libanon. 
Zij kunnen uw financiële steun goed ge-
bruiken. Alvast hartelijk dank!

Sanna Lens-van Onselder

Schoolzegen 10 september 2023
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KERSTMIS 2023
De volgende Dionysius in Beeld verschijnt

pas half december. Maar in onze digitale wekelijkse
Nieuwsbrief  wordt natuurlijk alle recent nieuws vermeld. 

Indien u de Nieuwsbrief nog niet ontvangt, 
kunt u zich aanmelden bij

wiljandomen@dionysiusparochie.nl
Graag uw naam, adres en natuurlijk uw e-mailadres vermelden.

Alvast een vooraankondiging voor degenen
die geen e-mail hebben ... ! 

In het weekend van 2-3 december begint de Advent
Op zondag 24 december is er om 10.00 géén heilige Mis 

want ‘s avonds is het dan Kerstavond

Op 24 december zijn de heilige Missen om
19.00 uur (Spirit)

21.30 uur (Dionysiuskoor)

Op maandag 25 december, Kerstmis
is de heilige Mis (Salt & Light) om 10.00 uur

En op dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag
is de Mis (Salt & Light) ook om 10.00 uur

Oudjaar, 31 december, valt dit jaar op een zondag
Er is dan alleen een heilige Mis (Dionysiuskoor) om 10.00 uur
Dit jaar is er dus op Oudjaar géén heilige Mis om 19.00 uur 

Op maandag 1 januari 2024 is Mis (samenzang) om 10.00 uur.
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GEDOOPT
Op 4 juni is Lyanna Catharina van der Gragt gedoopt. Zij is geboren op 19 februari 
2023 en woont: Damhert 21.

Renze Cornelis Maria van Reeken is geboren op 7 juli 2023 en gedoopt op 3 sep-
tember 2023. Hij woont met zijn ouders, Felipe en Arieke van Reeken-de Greeuw, 
Zuidwijkring 91.

Shawn de Groot is geboren op 11 januari 2023 en gedoopt op 10 september 2023. 
Zijn adres is: Rosa Spierplantsoen 43.

INSTALLATIE NIEUWE MISDIENAARS
Op zondag 10 september om 10.00 uur zijn 10 nieuwe(re) misdienaars geïnstal-
leerd: Cassidy Angelo, Saeed Arwash, Jakub Cejrowski, Julia Cejrowska, Lovena van 
der Gragt, Ervin Inkaram, Illekyan en Tamilviyan Louis, David en Ivano Pavlovíc.

GETROUWD
Op 27 augustus zijn Shahem Ekhder en Joudi Barbar getrouwd in onze kerk. Hun 
nieuwe adres is: Tjaarlingermeer 27.

FEEST
Op zondag 2 juli vierden Eelke en Jannie Ligthart-Slippens dat zij 50 jaar getrouwd 
zijn. Lang leve onze diaken en zijn vrouw, die wonen in de Heyermanslaan op num-
mer 7.

Marius en Benedicta Wijnjeterp-Quarshie vierden op 6 augustus hun 25-jarig 
huwelijksjubileum. Adres: Tabaksmolen 15.

En Niels en Marcha Buiter-de Leeuw vierden op 13 augustus hun 17-jarig huwelijks- 
jubileum. Zij wonen in de Pieter de Hooghstraat op nummer 85.
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VAN ONS HEENGEGAAN

Henk Kramer, geboren op 9 juni 1937, is overleden op 6 mei 2023. Hij was getrouwd 
met Gré Kramer-Koelman en verbleef al enige tijd in de Leeuwenhof, Middenweg 
22 in Heerhugowaard. Eerder woonde de familie Kramer in het Carel Fabritiuspark. 
De afscheidsdienst in de Waerdse Landen was op 13 mei.

Henk Munnich is geboren op 30 okto-
ber 1938 en overleden op 16 mei 2023. 
Hij werd Broeder van de Congregatie 
Broeders van de Onbevlekte Ontvange-
nis van Maria. Op jonge leeftijd al werd 
hij uitgezonden naar het huidige Malawi 
en benoemd aldaar door de Nederland-
se regering tot consul. Henk was een 
zeer sociaal mens en vanuit deze levens-
houding richtte hij een stichting op voor 
straatkinderen in het Afrikaanse land. In 
onze kerk, zijn laatste adres was Parelhof 
23, hebben we enkele jaren mogen ge-
nieten van zijn aanwezigheid. Ook tijdens 
ziekte en zeer blééf hij een beminnelijk 
man, geïnteresseerd in medemensen. 
De afscheidsviering in onze kerk was op 
23 mei, waarna hij begraven werd op ons 
eigen kerkhof bij zijn zus Emmy in het fa-
miliegraf. 

Annie Weel, geboren op 4 september 1929, is overleden op 27 mei 2023. Zij woon-
de met zus Rosalie: Rubensstraat 37. De uitvaartdienst in onze kerk was op 31 mei, 
waarna de begrafenis volgde op ons eigen kerkhof.

Joop Lagerweij is geboren op 18 juni 1938 en overleden op 29 mei 2023. Hij woon-
de Nelson Mandelastraat 27. De uitvaartdienst in onze kerk was op 5 juni en aan-
sluitend was de crematieplechtigheid in de Waerdse Landen. Joop was zeer trouw 
in onze kerk aanwezig op de woendagochtenden met zijn dochter Hilde Hörchner. 
Aansluitend aan de Mis werden dan de tekstblaadjes voor het komende weekend 
gevouwen en geniet.

Bert Pino, geboren op 17 januari 1941, is overleden op 21 juni 2023. Hij was ge-
trouwd met Klazien Pino-Wanna en woonde: Jade 27. De uitvaartdienst was in onze 
kerk op 26 juni en aansluitend is Bert begraven op ons eigen kerkhof. Bert was van 
beroep architect en heeft veel gedaan voor onze kerk: de bouw van het Familie-
huis, de verbouwing van het kerkplein, het Parochiecentrum, de herinrichting van 
de Mariakapel in de kerk en de tuin. Dank je wel, Bert.
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Gerie Stam-Molenaar is geboren op 16 
december 1928 en overleden op 20 juni 
2023. Zij woonde in De Raatstede (Dolo-
miet 51). De crematieplechtigheid vond 
plaats in de Waerdse Landen op 26 juni. 

Agaath Breed-Beers is geboren op 3 
oktober 1935 en overleden op 23 juni 
2023. Zij was weduwe van Theo Breed 
en woonde de laatste tijd: Gerard Dou-
plantsoen 94. Het afscheid, met het Di-
onysiuskoor, was in de Waerdse Landen 
op 29 juni. 

Gré Kramer-Koelman, geboren op 13 
oktober 1941, weduwe van Henk Kra-
mer, is overleden op 29 juni 2023. Zij 
woonde de laatste tijd: Dolomiet 14. Het 
afscheid in de Waerdse Landen was op 
4 juli. 

Op 28 augustus 2023 is Pastoor Theo 
Windt overleden. Hij is geboren op 
10 juli 1933 en was van 1977 tot 1998 
werkzaam in de parochies van Heer-
hugowaard. Op 1 september was de 
afscheidsviering in de Torenzaal van 
Crematorium Amersfoort in Leusden. 
Op de rouwkaart staat ‘onze’ tekst (zie 
boven de hoofdingang van de kerk): ‘In 
het huis van mijn Vader is ruimte voor 
velen’. Ook op de rouwkaart: ‘Hij was 
dankbaar voor zijn gegeven leven. Hij 
overleed in vrede met de wereld en 
God’. 

Deze (Kerk)familieberichten zijn gemaakt 
op 10 september 2023
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072 - 512 26 14 | www.uitvaartdekker.nl

wij verzorgen al een eenvoudige uitvaart 
vanaf € 2.225,-

Wilt u meer informatie?
Vraag kosteloos een voorbespreking aan.



De Uitvaartwens 
staat voor 
Anders Afscheid Nemen

Weet u al hoe uw afscheid eruit 
moet zien? En dat in principe alles 
mogelijk is, los van de vaste keuze 

voor begraven en cremeren? 
Neem afscheid in uw eigen 
unieke en persoonlijke stijl, 

zoals u het wilt. Met de juiste 
sfeer en op een locatie die bij u 

past. Klein en intiem of groots en 
misschien wel feestelijk… 

Wilt u meer weten 
over de mogelijkheden? 
Ga voor meer informatie naar 
www.deuitvaartwens.nl. Hier kunt u 
het magazine “Over Afscheid” en een 
wensenboekje gratis aanvragen. Ook is 
het mogelijk een aanvraag te doen voor 
een offerte of een vrijblijvend gesprek. 

Ga naar www.deuitvaartwens.nl/contact 
voor meer informatie, 
mail naar info@deuitvaartwens.nl  
of bel of whatsapp naar 06-15 62 29 68

het magazine “Over Afscheid” en een 
wensenboekje gratis aanvragen. Ook is 
het mogelijk een aanvraag te doen voor 
een offerte of een vrijblijvend gesprek. 
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In de Dionysiusparochie proberen we 
er te zíjn voor iedereen, en met een 
zo breed mogelijk aanbod. Dagelijks 
zijn er inspirerende vieringen, waarna 
(behalve op zaterdag) koffie-inloop- 
ochtenden zijn voor iedereen die wil 
(kerkgangers en anderen), behoefte 
heeft aan een praatje, gezelschap, hulp 
nodig heeft, zinvol vrijwilligerswerk wil 
doen, muziek maken is mogelijk, een 
gezamenlijk uitje ondernemen, e.d. De 
Dionysiusparochie staat bekend als een 
‘kleurrijke’ gemeenschap: mensen met 
wel dertig verschillende nationaliteiten 

hebben ons gevonden. Met het plaat-
selijke AZC onderhoudt onze gemeen-
schap goede contacten: asielzoekers 
worden, via de koffie-inloopochten-
den, vaker ingeschakeld als vrijwilliger, 
leren spelenderwijs de Nederlandse 
taal, bouwen zodoende een eigen net-
werk op waardoor men meer zelfred-
zaam wordt en minder eenzaamheid 
ervaart. De Dionysiusparochie biedt 
tijdens de koffie-inloopochtenden be-
halve ‘onderdak’, vrijwilligerswerk en 
praktische hulp aan jong en oud(er) 
met een psychiatrische achtergrond. 

PA R O C H I E -V E R S L A G
2 0 2 2 - 2 0 2 3

U weet het waarschijnlijk wel: onze parochie heeft een ANBI status. Giften aan onze kerk 
kunnen dus bepaalde belastingvoordelen hebben. Wij, van onze kant, zijn wel verplicht 
jaarlijks een overzicht van onze kerkelijke activiteiten te publiceren. Hieronder leest u 
het verslag over het jaar 2022 en het eerste halfjaar van 2023.



14

Ook dezen worden, waar mogelijk, 
ingezet als vrijwilliger en zo groeien 
vriendschappelijke relaties, die zelfres-
pect vermeerderen en eenzaamheid 
verminderen. Indien gewenst gaat één 
van onze PT-leden mee naar hulpverle-
nende instanties. Deze ‘cliënten’ voelen 
zich opgenomen en gedragen en uiten 
vaker hun dankbaarheid naar de paro-
chie toe. Ook dementerende mensen 
komen dagelijks/wekelijks naar onze 
koffieinloopochtenden, een vast loopje: 
ons parochiecentrum. We hebben con-
tact met de familie en ons parochiële 
netwerk helpt deze mensen zo lang mo-
gelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. 
Via de koffie-inloopochtenden kunnen 
we een oogje in het zeil houden. 

De Dionysiusparochie is landelijk 
(en ook wereldwijd) bekend om de 
livestream-uitzendingen van de week-
end- en uitvaartvieringen. Ook de lezin-
genpagina van de website wordt goed 
bezocht door binnen- en buitenlanders. 
De actie (in 2022) ‘Een kerstcadeautje 
voor de website’ heeft zo’n € 1500,= op-
gebracht. Een ander groot ‘cadeau’ voor 
de parochie is: een nieuwe dirigent-or-
ganist voor ons Dionysiuskoor, die zich 
begin 2023 meldde naar aanleiding van 
een oproep in onze ‘Nieuwsbrief’. En 
het klikt muzikaal en anderszins. 

De Dionysiusparochie organiseert ver-
diepende geloofsavonden en ook Pa-
rochie-avonden met 1) catechese voor 
alle leeftijden, 2) muzikale Aanbidding 
en 3) een gezellig samenzijn als toe(tje). 
Elke zondag is er KinderWoordDienst 
voor de basisschoolleeftijd en (nieuw!) 
TienerWoordDienst voor ná de basis-
school. Er zijn 37 misdienaars en vele 
andere vrijwilligers op wie we kunnen 
bouwen en vertrouwen. Onlangs is een 
nieuwe werkgroep geboren: Tuinonder-

houd Dionysiusparochie. Steeds zijn 10-
20 (x 2) helpende mannen- en vrouwen-
handen aanwezig. Voor koffie en een 
lunch wordt natuurlijk gezorgd. 

Dopelingen (ook volwassenen), com-
municantjes en vormelingen krijgen on-
derricht. Wekelijks wordt de Communie 

thuis gebracht bij parochianen die niet 
meer naar de kerk kunnen gaan. Ook 
de parochianen, die in verpleeghuizen 
verblijven, worden niet vergeten. Onze 
parochie heeft ook een PCI (Parochië-
le Caritas Instelling). De PCI probeert 
vorm te geven aan de christelijke dienst 
van zorg en solidariteit ten dienste van 
mensen in nood. Zoals we allemaal 
weten, is de nood tijdens het corona-
tijdperk gestegen. In 2022 zijn daarom 
zelfgemaakte kerstkaarten in de kerk 
verkocht à € 1,= per stuk. Zo is € 700,= 
verzameld voor de Voedselbank. We-
gens groot succes wordt de actie dit jaar 
herhaald en zelfs uitgebreid. 

In het kader van de nieuwe evangeli-
satie, zo aanbevolen door onze Paus 
en Bisschoppen, worden bij alle nieu-
we parochianen welkomstenveloppen 
bezorgd (met aan de buitenkant een 
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prachtige afbeelding van onze kerk). 
In de enveloppe zit het laatste num-
mer van ons parochieblad Dionysius in 
Beeld - nu in kleur! - en een uitnodigen-
de brief. Een tweede evangelisatie-actie 
betreft parochianen die al langer niet 
meer naar de kerk gaan of die bij ons 
niet bekend zijn. Ook dezen wordt een 
enveloppe aangeboden met passende 
brief en het laatste nummer van Diony-
sius in Beeld. We hopen op een nadere 
of hernieuwde kennismaking. 

In het kader van de ‘Missionaire Paro-
chie’ is, vóór en tijdens alle weekendvie-
ringen, een welkomst-comité aanwezig 
in de kerk. Nieuwe mensen worden 
welkom geheten, wegwijs gemaakt en 
uitgenodigd voor de koffie ná de vie-
ring. Dit wordt zeer gewaardeerd. 

De Dionysiusparochie is voortdurend 
aan het ontwikkelen: naar boven, bene-
den (dat is: de diepte in), naar oost en 
west. Wereldwijd actief dus.

De nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, scoort hoog in de pei-
lingen. Waarnemers verbinden dat met zijn persoon. Als een van de weinige politici 
in Den Haag wordt hij gezien als een man met kennis van zaken, vasthoudend in 
zijn rol als controleur van de regering maar vooral ook als betrouwbaar. Ik herken 
dat zeker, maar als bisschop ben ik vooral geraakt door het document van grond-
slagen van de partij. Voor Pieter Omtzigt zijn namelijk noties uit het katholiek so-
ciaal denken belangrijk. Met name het begrip ‘personalisme’ (stroming die uitgaat 
van de waarde of het belang van de persoon of het persoonlijke) is opvallend. In de 
katholieke visie zijn mensen geen losse individuen maar unieke personen die alleen 
tot bloei en geluk komen in relatie met anderen. Het ík wordt gevormd door het 
wíj. Ik denk aan onze familie, vrienden en collegae. Pieter Omtzigt wordt in liberale 
kring direct bestempeld als conservatief christelijk. Een liberale waarnemer sprak 
zelfs over een verlangen naar het ‘land van ooit’. Maar is dat niet te gemakkelijk? 
Natuurlijk is onze samenleving de laatste halve eeuw sterk geïndividualiseerd. In 
een cultuur met veel welvarende en hooggeschoolde burgers worden de onderlin-
ge banden vanzelf losser. Maar hebben wij daarmee de betekenis van een hechte 
gemeenschap niet verwaarloosd? Het lijkt dat daar ook in politieke kring meer oog 

M I J N  M E N I N G  O V E R  . . .
GERARD DE KORTE

BISSCHOP VAN HET B ISDOM ‘S  HERTOGENBOSCH
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voor komt. Ik hoop dan ook op een stevige 
discussie over de goede verhouding tussen 
persoon en gemeenschap. Het lijkt mij een 
opdracht voor alle politieke stromingen. In 
het huidige politieke landschap opereren 
meerdere politieke partijen die het belang 
van onderlinge gemeenschap en solidariteit 
onderkennen. En dan denk ik niet alleen 
aan de verschillende christelijke partijen, 
maar ook aan de sociaal-democratie en de 
BBB. Zeker in het oosten en het zuiden van 
het land beseffen mensen het belang van 
zorg voor elkaar en het bieden van onder-
linge geborgenheid. In mijn bisdom spre-
ken mensen vaak niet over mijn pa of mijn 
moeder maar over óns pa of ónze moeder. 
Voor mij heeft dat alles te maken met de 
katholieke wortels van veel burgers in Bra-
bant. Wij gaan op weg naar de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer in november. Het 
beloven spannende maanden te worden. 
Wat mij betreft richten wij ons dan niet pri-

mair op de poppetjes maar op de ideeën van de verschillende partijen. Een fun-
damenteel debat over de betekenis van het ‘wij’ vóór het ‘ik’ hoort daar dan zeker 
bij. Want mensen zijn fundamenteel sociale wezens en een samenleving vraagt om 
stevige onderlinge banden.

G E L O V E N  I S  I E T S  V O O R 
S L I M M E  M E N S E N
Emanuel Rutten (1973) is een Neder-
landse filosoof aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. Hij werd vooral bekend 
met zijn studie naar argumenten voor 
het bestaan van God. Hij is regelmatig 
te zien horen bij publieke debatten met 
atheïsten. Emanuel Rutten volgde de mid-
delbare school aan het Comenius College 
in Hilversum. In 1992 begon hij met een 
studie wiskunde, en studeerde cum lau-
de af aan TU Delft. Aan de Vrije Univer-
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siteit in Amsterdam studeerde hij vervolgens, ook cum laude, af in de fi losofi e, waar 
hij daarna in 2012 promoveerde in de systematische wijsbegeerte, onder andere op 
het kosmologisch argument voor het bestaan van God. In zijn Amsterdamse periode 
werd hij christen: “Ik vond godsdienst daarvoor onzin. Maar de geschriften van de 
heilige Augustinus (354-430) maakten grote indruk op mij”. Zo kwam hij in aanraking 
met de evangelies. Hij werd, naar eigen zeggen, geraakt door het gezag van Jezus van
Nazaret.

Volgens wetenschapper Emanuel Rut-
ten zijn er voor het bestaan van God 
ijzersterke argumenten. Waarom over-
tuigen die niet ieder-
een? Het is gemakke-
lijk gezegd: Je kunt het 
bestaan van God niet 
bewijzen, je moet het 
gewoon geloven. Zo re-
deneren christenen nog-
al eens. Dat kan anders 
en beter! Er zijn meer 
argumenten vóór het 
bestaan van God dan 
tégen. Er lijkt een soort 
weerstand te zijn tegen 
redenen voor het be-
staan van God. Emanu-
el Rutten denkt dat veel 
mensen bang zijn om 
hun vrijheid en authen-
ticiteit op te geven. Dat 
vindt hij jammer, want 
hij kan met ‘aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid’ beredeneren dat 
God bestaat. Wel praat hij als het gaat 
om het bestaan van God liever over ar-
gumenten dan bewijzen. Hij wil vooral 
laten zien dat geloven niet raar, gek of 
vreemd is. Hij schrijft: “Er móet, als je 
doordenkt, een bewust wezen (Iemand) 
zijn die de oorzaak is van de hele kos-
mos. Zo iemand mogen we gerust God 
noemen. Als iets ontstaat (wórdt), moet 
er een oorzaak zijn. Iedereen wéét/
denkt dat het universum ooit ontstaan 
is, dus er is een eerste oorzaak. Maar 
waarom zou je geloven in een God die 

zo veel leed toestaat? Emanuel Rutten 
vindt het lijden in de wereld geen goede 
reden om niet te geloven. Hij zegt: “Een 

van de mogelijke argumenten daarvoor 
vinden we al terug in het bijbelboek Ge-
nesis. Het leed hebben we zelf in de we-
reld gebracht. We hebben een vrije wil 
gekregen om goed of kwaad te doen. 
Helaas hebben we als mensheid vaak 
gekozen voor het kwade”. Emanuel Rut-
ten hoopt dat het Godsgeloof weer als 
een redelijke optie wordt gezien in de 
maatschappij. “Het is niet zo dat ik door 
mijn studie tot geloof gekomen ben, 
maar ik vind alle argumenten voor het 
bestaan van God fascinerend. Ik hoop 
dat ik christenen hiermee een hart on-
der de riem kan steken”.
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Voor mij is een goede vakantie een va-
kantie waarbij je samen met een groep 
mensen kunt genieten van de natuur. 
De natuur, leren we door het geloof, is 
een schepping van God. God heeft de 
aarde met haar natuur geschapen als 
een goed functionerend systeem. Alles 
wat op aarde leeft, leeft op een door 
God gewilde manier met elkaar samen. 
Als je op internet de defi nitie van het 
woord ‘natuur’ opzoekt dan vind je: Het 
begrip natuur omvat alle levende or-
ganismen, hun omgeving, het ecosys-
teem waarvan zij deel uitmaken en de 
daarmee verbonden uit zichzelf functi-

onerende ecologische processen. Deze 
natuur vind ik geweldig mooi en tijdens 
een vakantie wil ik daar liefst samen met 
anderen van genieten. Vooral planten 
hebben mijn interesse, want mijn vader 
had als grote hobby: het verzamelen 
van mooie planten en het daarmee cre-
eren van een mooie tuin. Als kind zag 
ik wat mijn vader deed en kreeg ik ook 
liefde voor planten. De natuur met haar 
planten en dieren is zo bijzonder en dit 
is wat ik samen met anderen wil erva-
ren tijdens de vakantie. Samen met een 
groep mensen omdat je als je alleen 
bent niet kunt delen. Tijdens een vakan-

H E T  WA S  E E N  G O E D E  VA K A N T I E
PETER MEEGDES
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tie zie je onderweg dingen in de omge-
ving waarover je het kunt hebben met 
elkaar en deel je ook levenservaringen 
met elkaar. 

Al jaren ga ik op vakantie met de reisor-
ganisatie Aktiva Tours, die fi ets- en 
wandelreizen verzorgt. Dit jaar had 
ik een wandelvakantie geboekt naar 
het noordoostelijke grensgebied van 
Luxemburg en Duitsland. Dit wandelge-
bied ligt vlak bij de Luxemburgse stad 
Echternach waar het graf van de heilige 
Willibrordus ligt in de kathedraal. Het 
gebied ligt tegen het Mullerthal aan 
waar ik vorig jaar geweest ben. Muller-
thal is het bekendste natuurgebied in 
het noordoosten van Luxemburg, te-
gen de Duitse grens. Dit staat bekend 
als een van de mooiste plekken van 
Luxemburg, vanwege de torenhoge 

rotspilaren, kloven en beken met water-
valletjes. Het grensgebied, onderdeel 
van het Duitse Eifel-gebied, lijkt veel op 
het Mullerthal. Het is een heuvelgebied 
met heuvels van een paar honderd me-
ter hoog. Je wandelt over de hellingen 
van de heuvels of in de dalen tussen de 
hellingen. Voornamelijk loop je in het 
bos, heerlijk als het erg warm is, maar 
ook af en toe tussen de weilanden 
door. Hier heb ik dus vijf dagen met een 
groep andere singles rondgewandeld. 
Tijdens het wandelen kwamen we re-
gelmatig kapelletjes tegen die we ook 
bezocht hebben. Het bezoek aan een 
kapel was voor mij de gelegenheid om 
een kaarsje aan te steken en een kort 
gebed te doen. De kapelletjes waren 
toegewijd aan Maria of aan een heili-
ge. Bij het plaatsje Schankweiler staat 
het mooie Genadekapelletje van de 
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Moeder van Goede Raad. Elke dag lie-
pen we ongeveer 20 kilometer behalve 
de eerste en de laatste dag. Die dagen 
liepen we ongeveer de helft, 10 kilome-
ter, omdat deze dagen ook de heenreis 
en de terugreis met een busje bevatte. 
Tijdens de vakantie was ons overnach-
tingsverblijf een goed hotel in de Duitse 
plaats Irrel. In het hotel sliepen we en 
aten we ons ontbijt en diner. De lunch 
moesten we zelf verzorgen. Ik heb erg 
genoten van deze vakantie in dit geva-
rieerde wandelgebied. Niet alleen door 
de mooie natuur maar ook door de 
goede leiding van onze reisleidster en 
de gesprekken met de reisgenoten. Op 
de terugreis naar Nederland met het 
reisbusje gebeurde nog iets bijzonders. 
We reden in het busje door België toen 
er een waarschuwingslampje van het 
busje begon te branden. Het lampje gaf 
aan dat de bandenspanning van één 
van de banden te laag was. Zodoende 
gingen we een uitvoegstrook van de 

snelweg af en reden we een pechstrook 
op. Hier aangekomen, gingen we het 
busje uit en constateerden we dat de 
linker achterband zacht was. We had-
den een reservewiel maar deze was er 
niet af te halen vanwege het niet kun-
nen vinden van het juiste gereedschap. 
Dus de ANWB werd gebeld, maar de 
wachttijd was meer dan twee uur. Ge-
lukkig waren er op de pechstrook twee 
Duitse dames die ook pech hadden 
met hun auto. Zij waren er al langer en 
stonden te wachten op hulp. Toen na 
ongeveer een uur een opleggerauto of 
trailer aankwam voor hun auto vertelde 
de chauffeur aan ons dat er een paar 
honderd meter verder een tankstation 
was met een banden(reparatie)bedrijf. 
We waren dus de snelweg afgegaan 
vlak bij een bandenreparatiebedrijf! 
Hier zijn we dus snel naar toe gereden 
en na een snelle bandreparatie weer 
doorgereden naar Nederland. Zo zie je 
maar: God voorziet.
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T I T E L S

Er zijn veel titels in het leven: Prof. (Pro-
fessor), Dr. (Doctor), Drs. (Doctorandus), 
Mr. (Meester), Ir. (Ingenieur), en heel wat 
andere. En bij die titels horen dan weer 
‘aanschrijfvormen’. Soms moet boven 
een brief staan: Hooggeleerde heer/
vrouwe of Weledelzeergeleerde heer/
vrouwe, of Weledelgestrenge heer/vrou-
we. Niet eenvoudig. Natuurlijk zijn er de 
koninklijke hoogheden en majesteiten. 
En, ja hoor, in de Kerk hebben mensen 
ook titels: Onze heilige Vader de Paus, de 
Bisschoppen zijn Monseigneurs, er wan-
delen Eminenties rond en Excellenties, 
en nog heel wat andere titels zijn nog in 
gebruik. 

De Bijbel kent ook titels en Bijbelse aan-
spreekvormen. Maar heel eenvoudige 
met een rijke inhoud. God, Schepper van 
hemel en aarde, zoals in onze Geloofsbe-
lijdenis staat, wordt aangesproken met 
‘Abba, Vader’. Prachtig, toch?! Jezus is 
‘(Onze Lieve) Heer’. De heilige Geest is de 
‘Helper’ en ‘Trooster’. En Maria, Koningin 
van hemel en aarde, wordt niet aange-
sproken met ‘Uwe majesteit’, zij is ‘Onze 
Lieve Vrouw’ en ‘Moeder Maria’. 

Mijn lievelingsbijbelverhaal, waarbij Jezus 
en Maria aanwezig waren, speelt in Kana, 
waar een bruiloft was. Zo’n bruiloft duur-
de enkele dagen en de wijn was voortij-
dig op. Vergeleken bij de huidige rampen 
geen probleem, maar toentertijd bij die 
feestgelegenheid met honderden gas-
ten enigszins pijnlijk. In de Bijbel lezen 
we niet dat iemand dit tegen Maria zei. 
Waarom zou men ook tegen Maria zeg-
gen dat de wijn op was?! Jezus had toen 
toch nog geen enkel wonder gedaan. 
Hoe Maria wist dat de wijn op was ... 

omdat Maria Maria is! In ieder geval ging 
Maria naar Jezus en vertelde Hem dat de 
gastheer en -vrouw geen wijn meer had-
den. Maar Jezus leek te weigeren: “Mijn 
uur (om wonderen te doen) is nog niet 
gekomen”. Maar Maria had autoriteit, 
een prettig gezag! Na Jezus’ toch wel af-
wijzende antwoord zei Maria (die verder 
niet in gesprek ging met Jezus) helemaal 
niet ontmoedigd, tegen de bedienden: 
“Doet maar wat Hij jullie zeggen zal”. En 
het gebeurde zoals Maria wilde. En de 
tafelmeester prees de kwaliteit van de 
wijn. Maria, die als een kroon ook de ti-
tels draagt: Machtige Maagd en Moeder 
van de goddelijke genade. 

Maria heeft tijdens Jezus’ jeugd ook grote 
zorgen gekend. Bijvoorbeeld: kind ver-
mist tijdens een drukke bedevaart in de 
grote stad Jeruzalem! Pas na drie dagen 
vonden ze Hem in de tempel, waar Hij te 
midden van de leraren zat, naar wie Hij 
luisterde en aan wie Hij vragen stelde. 
“Toen Jozef en Maria Hem daar opmerk-
ten, stonden zij verslagen. Maria zei tot 
Hem: Kind, waarom heb je ons dit aange-
daan? Denk toch eens met wat een pijn je 

WIL JAN DOMEN
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vader en ik naar je hebben gezocht” (Lu-
cas 2,41-50). Jezus merkte op: “Wat heb-
ben jullie toch naar Mij gezocht? Wisten 
jullie dan niet dat Ik in het huis van mijn 
Vader moest zijn?” Nee, dat wisten Jozef 
en Maria niet en “ze begrepen niet wat 
Hij daarmee bedoelde”. Een verslagen 
gevoel ... zo herkenbaar voor veel moe-
ders (en vaders). Misschien heeft Maria 
toen teruggedacht aan de woorden die 
Simeon, een wetgetrouw en vroom man 
op wie de heilige Geest rustte, bij de op-
dracht van Jezus in de tempel tot haar 
sprak: “Uw ziel zal door een zwaard wor-
den doorboord”. Maria, Troosteres van de 
bedroefden, Moeder van Goede Raad, Ko-
ningin van het gezin ... help ons, bid voor 
ons - een heel eenvoudig gebed. 

Van Maria, een van de hoofdpersonen in 
het Nieuwe Testament, zijn weinig woor-
den opgetekend in de Bijbel, maar haar 
gedrag is veelzeggend. Misschien begint 
bij haar stille houding wel het spreek-
woord: ‘Spreken is zilver en zwijgen is 
goud’. Als Jezus aan het kruis hangt, is 
Maria aanwezig. Zij is bedroefd tot ster-

vens toe: Jezus, haar Zoon, vernederd, 
vals beschuldigd, bespot, geslagen, ge-
geseld, op zijn hoofd een doornenkroon, 
en onschuldig tot de kruisdood veroor-
deeld. Waarom? De eigenlijke en diepste 
reden is: om ónze zonden. De profeet 
Jesaja heeft het in hoofdstuk 53 van zijn 
boek voorspeld: “Geminacht en geme-
den door de mensen, doorstoken om 
onze weerspannigheid, om onze zonden 
gebroken; wij, verloren gelopen schapen, 
op Hem heeft God laten neerkomen de 
schuld van ons allen; Hij werd gefolterd 
en diep vernederd, als een lam ter slach-
ting geleid ... “. 

Déze mensen en heel de wereldbevol-
king, toen en nu, heeft Jezus op het kruis 
aan zijn Moeder toevertrouwd. Want Je-
zus predikte: “Jullie hebben gehoord dat 
gezegd is: Oog om oog, tand om tand. 
Maar Ik zeg jullie geen weerstand te bie-
den aan het onrecht; als iemand jullie op 
de rechtwang slaat, keer hem dan ook de 
andere toe. Bemint uw vijanden en bidt 
voor die u vervolgen, opdat gij kinderen 
wordt van uw Vader in de hemel, die im-
mers de zon laat opgaan over slechten en 
goeden en het laat regenen over recht-
vaardigen en onrechtvaardigen. ... Wees 
volmaakt zoals jullie Vader in de hemel” 
(Matteüs 5). Maria heeft al deze woor-
den van Jezus, staande onder het kruis in 
praktijk gebracht. Daarom wordt Maria 
aangeroepen als Bewonderenswaardige 
Moeder. Ze wilde de Moeder zijn van ons 
allemaal, mensen met grote(re) of kleine 
zonden, zo is Maria ook de Toevlucht van 
de zondaars geworden. Paus Franciscus 
heeft drie titels toegevoegd aan de Lita-
nie van Maria: Moeder van Barmhartig-
heid, Moeder van de hoop en Troost van de 
migranten. In onze Dionysiuskerk is een 
boekje met alle titels van Maria (gratis) 
verkrijgbaar. Misschien iets voor u?! 
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